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Bazı kentler yalnızca doğaları elverdiği için güzeldir! Çevresi ormanlarla kaplı bir kentin, sırtında karlı dağlar, önünde de durgun bir göl varsa, uzaktan bakıldığında sokaklarının, meydanlarının, binalarının hali pek akla gelmez. “İçinden deniz geçen kent” diyerek okşadığımız İstanbul'un siluetine çarpılırız, Bursa “yeşil'dir, Antalya “mavi”, Diyarbakır “kadim” 


Oysa her birinin içinden önce tarih geçmiştir: gizli tabakalâr halinde bıraktığı izlerin çizdiği bir iç yüzleri vardır. Sonra yakın zamanların üstlerine boca ettiği ihtiyaçlar curcunasının yarattığı karmakarışık görünüşleri... 


“Kent estetiği” kavramı, doğanın ve tarihin çizdiği kent yüzlerine yapışmış dayanılmaz çirkinliği makyajla düzeltmeye çalışmanın yolunu ararken karşımıza çıktı. “Kent mobilyası” üreten belediye beslemesi firmalar, emlak simsarları, kupon arazi meraklısı politikacılar, rantçılar, yapsatçılar, hep birlikte estetik meraklısı kesildiler. Bu kelimede, buruşmuş. sarkmış, bozulmuş çehrelere çeki düzen vermeyi iş edinmiş “plastik cerrahi"nin çözüm yolları ve kozmetikçi kolaycılığının hesapları iç içe geçebiliyordu. 


Kapağımızda “Haziran Direnişi"nden kalan bir anın silik görüntülerinden biri var. 
Ateş ve duman içinde, bir amele küreği, kendisine pek fazla güvenen bir mobese kamerasını indirmeye çalışıyor. Bir kent, ne kadar fazla makyaj istiyorsa dökülen yüzüne, o kadar çok toplumsal çelişki içeriyor demektir. Kendisine örtülmek istenen her örtü, artan çürümeyi gizlemek için, öncekinden daha kalın olmak zorundadır. Kaba Sabalığını, zorlama süslerle ayrıca kapatmaya çalışacak ve gittikçe daha kalın, daha çirkin ve daha çekilmez olacaktır. Ankara'nın kapıları, İstanbul'un türlü-çeşitli ucubeleri gibi... Hepsi böğürlerinde taşıdıkları ve zapt etmeye çalıştıkları amele küreğinin çözücü öfkesine çarpana kadar! 
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Yeni Türkiye'de dansa dair 


MÜRİDE SUN AKSAN 


Hayatın değişmez gerçeği olan değişim ısrarla gerçekleşiyor, gerçekleşmeli de. Değişimin önlenemezliği, onun yönlendirilemez olduğu anlamına gelmiyor ama biz insanlar bunu zaman zaman göz ardı ediyor, olup bitene etki edilemez zannediyoruz 


Zengin bir çeşitliliğe sahip halk danslarımız ülkemizin bazı bölgeleri ve toplumsal gruplarında yaşamın içindeki yerini ritüeller, kutlamalar vb. olgularla sürdürmeye çabalamakla birlikte televizyon, internet gibi etkenlerle aslından uzaklaşarak değişime de uğruyor. Toplumsal dokumuza daha sonra eklemlenmiş olan akademik dansa kısaca bir baka- 


cak olursak, ülkemizde temelleri 1948 yılında atılan balenin ve onun içinden doğan modern dansın, 
1961 yılında kurumsal bir yapı oluşturularak içine 
konulduğu kabın sınırlarına (kuruluşunun ardından zamanın gereklerine uygun hiçbir yasal düzenleme yapılmadığından) hayli zamandır sığmadığı gibi, günün getirdikleriyle de boğuşmak zorunda bırakıldığını söyleyebiliriz. “Çağdaş dans” tanımını daha çok benimseyen diğer bir dans alanı ise kişisel çabalarla ve kurumsal destek bulamayışının getirdiği sıkıntılarla hayata tutunma mücadelesi veriyor. Hepsinin dışında büyük kentlerde hobi veya eğlence amaçlı 


tango, Latin vb. salon dansları hayli yoğun bir nüfusun ilgisini çekiyor. Kısacası, bu topraklarda dans her toplumsal katmanın yaşam tarzına uygun olan biçimiyle, rengiyle, hayatlarımızda yeri olan bir olgu. 


Yukarıda sıraladıklarımızdan da anlaşılacağı gibi bu toprağın insanları dansı seviyor. 

Zamanın getirdiği doğallıkla gerçekleşen değişimin yanı sıra, son yıllarda ülkemizde pek çok kurum-kuruluş değiştirilip dönüştürülürken dans da bu etkiden payını alıyor. 


Dans alanı tümüyle doğru mu örgütlenmiş, tümüyle iyi mi işliyor da değişmesin diye soracak olursak, vereceğimiz yanıt olumlu olamayacaktır. Dansın alt yapısının gözetildiği, gerekçeleri, hedefleri, tasarlanan işlevi, toplum yaşamına olası olumlu etkileri sağlam biçimde yapılandırılmış bir değişim gerekmektedir. Kurumsal yapıların işleyişini, dans alanının çeşitliliği ve mesleki gereklilikler, olmazsa olmazlar göz önünde bulundurarak yeniden biçimlendirmek, nereden baksanız, geç bile kalmış bir ihtiyaçtır. 


Yazının başında “değişim” demiştik. Dansla ilgili kurumsal yapılarda 30 yıl önce yapılmasına ihtiyaç duyulan değişimlerin (hangi nedenle olduğu anlaşılmamakla birlikte) gerçekleştirilememiş olması, kurumların giderek hantal bir yapıya dönüşmesi sıkıntılarını iyice gün yüzüne çıkarmaktadır. Geçen zaman içerisinde kurumlar, toplum yararına işlevsel bir değişime uğratılarak tüm Anadolu coğrafyasına 


hizmet edebilecekken, hantal yapı günümüze dek korunmuş, dolayısıyla toplumun sanata erişemeyen büyük kesimi uzun yıllar devletin sanat alanında halka sunduğu olanaklara erişememiştir. Öte yandan, dans alanında evrensel ölçekte pek çok başarıya imza atmış devlet bale ve modern dans toplulukları son yıllarda dönemin getirdiği zorluklara göğüs gerip siyasi yapıya ayak uydurmaya çalışarak varlığını sürdürme gayreti içerisindedir ne yazık ki. 

Şimdilerde en revaçta olan söylemle “Yeni Türkiye" hayalleriyle ülkeyi “yeniden yapılandırmak” isteyenlerin sanatın geleceğine dair de planları vardır kuşkusuz. TÜSAK adıyla kamuoyuyla paylaşılan taslak; değişimi talep edenlerin gerek dünyaya bakışları, gerekse yaşam alışkanlıkları sebebiyle evrensel sanat dallarına yakınlık hissetmediklerini yansıtmakta. Konunun, alanın uzmanlarıyla istişare edilmeden dar bir bakış açısıyla, kısır bir çerçevede ele alınmış olduğu da apaçık ortada. Bu hazırlığın temelsiz ve toplumun yararına olabilecek olanakları gözetmekten uzak bir çalışma olduğunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok. 

TÜSAK yasa taslağı hayata geçirilecek olursa; eskiyi dağıtıp yerine konulacak olan modelin, geçmişte olduğu gibi “Yeni Türkiye'de de Anadolu halkını dikkate almakta, ürettiklerini daha kalabalık kitlelere sunmakta yetersiz kalacağına ve aslında piyasa koşullarında kâr ederek ayakta kalmaya ça- 


balayan işletmeler olacakları için yükselecek olan bilet fiyatları nedeniyle neredeyse erişilmez kılacağına şüphe yok. 

Oysa dünyada bilinen örnekler ve özellikle de Sovyetler döneminde sahne sanatlarını Orta Asya'nın göbeğine dek taşımak için tercih edilen yolun başarısı geniş bir coğrafyanın insanlarına, sanatına ve evrensel sanata katkıları göz önüne alındığında; evrensel sanat dallarının ülkelerin gelişimine, saygınlığının artmasına, insanlarının değişimine olumlu katkıları görmezden gelinemez. 


Geçmişte, Milliyetçi Cephe hükümetlerinin “Türkiye'yi 70 Cent'e muhtaç" ettiği dönemde “yerli eser” üretimi çok artmıştı. Benzeri bir “yerli eser üretim” dönemi yaşamaktayız. Uluslararası telif yasalarının uygulanmaya başlanmasının yarattığı ekonomik sıkıntıların yanı sıra, belki de Kültür Bakanlığından kaynaklı açık ya da örtülü etkilerle, “yerli eser” üretiminin çoğaldığını gözlemekteyiz. 

Oysa, ülke insanının tarih boyunca biriktirdiği kültürel miras çok zengin, çeşitlilik içeren bir kaynak niteliği taşımaktadır, evrensel sanat diliyle yoğrulmuş eserler üretmek için değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu kaynaktan yararlanılarak, gerek ülkemiz, gerekse dünya kültür mirasına son derece önemli katkılarda bulunabilecekken; son yıllarda ortaya çıkan eserlerde “Yeni Türkiye” paradigmasına uyum kaygısı ya da göze batmama gayreti, sanatsal kriterler açısından da yeterli düzeyin altında işler çıkmasına yol açmaktadır. Öte yandan yaratıcılar için çok zengin ve keşfedilmeyi bekleyen Anadolu gibi bir hazine hâlâ orta yerde durmaktadır. 


Bu konu dosdoğru bir biçimde ele alınıp etüt edilebilir. Bestecilere müzik, yazarlara libretto, koreograflara koreografi sipariş edilerek bu toprakların sesini, rengini, acısını, sevincini, isyanını yansıtan eserler üretilebilirdi, üretilmelidir. Halk dansları çok zengin bir kaynak olup koreograflar için evrensel sanat ve estetik kriterler ölçeğinde yepyeni bir renk ve doku olanağı yaratabilirdi. Bu fırsatı kaçırmış sayılmayız. Bir yerden başlayabiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine bu perspektifi sunmak. konuya hakim bireyler ve kurumlarla koordinasyon oluşturup değişimi yönlendirmek sanat kurumlarının başında görev yapan bürokratlara düşmektedir. Bu keskin dönemeçte sanatsal ve 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bürokratik açılardan ilgili kişilerin üzerlerine düşen görev budur. 


TÜSAK çokça tartışılmış olmasına ve açıklanmasının üstünden iki yıla yakın zaman geçmesine rağmen iyi ki hayata geçirilememiştir. TÜSAK tartışmaları neticesinde konuyla ilgili bakanlık bürokratlarının, yapmayı düşündükleri işin doğruluğun- dan kuşkuya kapıldıklarını düşünmek geliyor insanın içinden. Ülke genelinde bu işleri yürütmekle görevli sanatçı bürokratların da siyaseten bürokraside yer alanları aydınlatmaları, yol göstermeleri, öneride bulunmaları gereğini anımsamalarını diliyorum. 


Nitelikli sanat eserleri toplumun tüm katmanları göz önüne alınıp benimsenerek üretilmeli ve çoğunluk için erişilebilir olmalıdır. O zaman sanatın toplumsal dokuda yol açacağı değişim, toplumsal şiddet ve kadın cinayetlerinden tutun da ötekine hoş görü, kendinden olmayanın dünya görüşüne anlayış gibi pek çok toplumsal sorunun çözümüne olumlu etki edecektir. 


Bu tür nitelikli bir değişim sonucunda “tango"nun “ayakta zina” değil; tıpkı çiftetelli, horon ya da halayda oynarmaktan/paylaşmaktan duyulan mutluluk gibi, sadece bedenin salınımlarını güzel bir müzikle buluşturmanın yarattığı mutluluğa sebebiyet verdiğini anlamak, algılamak daha kolaylaşacaktır. 


Bu tür girişim ve çalışmalar aynı zamanda “kılık kıyafet yönetmeliği"ni yeniden dolaşıma sokarak “baletler tight giymeyecek mi”, gibi magazin haberlerini de geçersiz kılacaktır. Bunun yerine ülkemizin var olan kültürel ve geleneksel değerleri evrensel ölçekte insanlığın mirasına katılacak, insanların yeteneklerini en iyi biçimde değerlendirerek geleceğin yetişkinleri, belki de bürokratları, politikacıları olacak her bir çocuğun bireysel gelişimine olumlu etki edecek, yetişkinler olmalarına katkı sunacaktır. 


Hamiş: Balerinler ve baletler küçük yaşlarından başlayıp, sahneden emekli oluncaya dek bedenlerini eğitmeye uğraştıkları içindir ki bacak, sırt, boyun, kalça vb. kendi ve birlikte dans ettikleri dansçıların bedenlerinin her parçasını bir çeşit vida, kerpeten, tornavida gibi cinselliği anımsamayı akıllarına bile getirmeyecek denli araçsallaştırmışlardır. Doğrusu bunun dışındaki bakış açısı ayıp, neredeyse günah ve hem de saygısızlık anlamı taşıyan bir davranış olup en başta bu bakışı taşıyanın itibarının sarsılmasına, 
saygınlığını yitirip dışlanmasına yol açacaktır. 0 


Sinemamızın tartışmalı 'ilk'leri 


MÜJGAN YILDIRIM* 


Sinemamızın bu yıl 14 Kasım'da 100. yılını kutladık. Bilinmezlerle, eksik belge ve bilgilerle geçen bir 100 yıl... Geçmişe dönüldükçe karanlıklaşan; arşivleme kültürümüzün olmaması nedeniyle bir nevi “söylencelerle” bugüne ulaşan ve “resmi tarihin gölgesinde kutlanan bir 100 yıl... İştetam da bu tarihi biraz daha irdelemek için kaleme alındı bu yazı, hem irdelemek hem de bu tarihe ışık tutacak bir kitabı müjdelemek için... 


Doğru bildiğimiz yanlışlar 


Yıl 1951... Yüksel Ünsal adlı genç. yetenekli bir üniversite öğrencisi, Yapımcı ve Yönetmen Turgut Demirağ'ın kapısını çalar ve der ki: “Ben çizgi film yapmak istiyorum.” İşte böyle başlar Evvel Zaman İçinde adlı çizgi filmin hikâyesi... Amerika'da sinema eğitimini tamamlayıp ülkesine dönmüş olan “yenilikçi yönetmen” Demirağ, AND filmi kurmuş ve o yıllarda birçok ilk'e imza atmıştır. Bu 'ilk'lerden en önemlisi ise; Türkiye sinema tarihini yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak bir film olmuştur. Demirağ, bu filmle “ilk uzun metrajlı çizgi film"in yanı sıra “ilk renkli film” girişimini de başlatmış oldu. Böylece tarihte ilk renkli film olarak bilinen M. Ertuğrul'un, 
1953 yapımı Halıcı Kız filminin -ki bu konu da tartışmalı, Yönetmen-senarist Ali İpar Salgın filminin çekimlerine Halıcı Kız filminden önce başlamış, ama Halıcı Kız gösterime daha önce girmiştir- unvanı yerinden edilmiş oldu. Çünkü Evvel Zaman İçinde tamamı renkli yapılan bir filmdi. 


Türkiye'de sinema tarihinin derinliklerine inildikçe eldeki veriler azalmakta, arşivleme, belge-bilgi toplama alışkanlıkları da kişisel çabaların ötesine geçemediği için geçmiş bulanıklaşmakta ve herkes, bir nevi söylencelerle kaleme aldıklarını bir diğerine devşirmektedir... Nurullah Tilgen, Rakım Çalapala, Zahir Güvemli ile başlayan tarihsel süreç Nijat Özön, 


* 


Yrd. Doç. Dr.. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 


Giovanni Scognamillo, Burçak Evren, Agah Özgüç, Mustafa Gökmenlerle devam etmiş ve yapılan çalışmalar, akademik ve bilimsel bir çerçevede olamadığı için “doğru bilinen yanlışlarla” bugünlere kadar gelinmiştir. Hep birinin anlattığı bir diğerine referans olmuş, hal böyle olunca da Türkiye'de sinema tarihi ne yazık ki açık ve sarih kalamamıştır. 


“Türk sinema tarihinde herhangi bir araştırma yapılmadığını” söyleyen sinema tarihçisi ve yazarı Burçak Evren: “Rakım Çalapala yazmış. Ondan Nurullah Tilgen almış. Ondan Nijat Özön almış. Ondan ben. Benden de Agâh Özgüç... Hiç araştırma yapmadan birbirimizden aşırmışız.” Yıllar önce Tempo Dergisi'nde, “ilk Türk filmini kimin çektiği bilinmiyor” adlı yazımda Burçak Evren bu durumu böyle özetlemişti. 


İlk film muamması 


Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk film gösterimi aslında çok da geç kalmıyor. Dünya sinema tarihinin başlangıcı kabul edilen Lumiere Kardeşler, buldukları “cinematographe”"ı ilk kez, Bilimler Akademisi Başkanı astronom Mascart'ın başkanlık ettiği Ulusal Sanayiyi Özendirme Derneği üyeleri 
önünde 22 Mart 1895'te tanıttı ve 22 Aralık 1895 
yılında Grand Cafe'de halka açık ilk film gösterimini yaptı. 

İlk gösterimin bu tarihten çok değil bir yıl sonra, 
1896 yılında Yıldız Sarayı'nda Bertrand adlı bir Fransız hokkabaz tarafından yapıldığını 11. Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anılarından öğreniyoruz. Halka açık ilk film gösteriminin ise Sponeck Birahanesi'nde 12 Aralık 1896 yılında yapıldığı, verilen gazete ilanlarıyla da sabit. Oradaki tartışma ise gösterimi kimin yaptığı konusunda. Bazı kaynaklar Sigmund Weinberg'ün yaptığını söylese de gazete ve 


1 M. Yıldırım. "İlk Türk Filmini Kimin Çektiği Bilinmiyor” Tempo Dergisi, 1991. sayı:16 


Fuat Uzkınay ve Ayastefanos Abidesi'nin Yıkılışı 


el ilanlarında gösterimi yapan kişinin adı yazılmadığı için, gösterimi başkasının yapmış olduğu ibaresinin altını çizer.? 

Dilerseniz 14 Kasım'da sinemamızın 100. yılını kutlama gerekçemiz olan filme ve 1914 yılına dönelim... Bütün sinema tarihi kitaplarında sinemamızın başlangıç tarihini, yani miladını 14 Kasım 1914 
Ayastefanos Abidesi'nin Yıkılışı olarak okuruz. Oysa ki bu konuda da karşıt görüşler ve araştırmalar bulunmaktadır. Öncelikle aklımıza şu soru gelebilir: “acaba 


2 Burçak Evren, Sigmund Weinberg, Türkiye'ye Sinemayı Getiren 
Adam”. Milliyet Yayınları, 1995. Evren, söz konusu kitabında ilk gösterimi D'Hanri adlı kişinin yapmış olabileceği ihtimalinin altını çizer. 


bu tarihten önce hiç film çekme teşebbüsünde bulunulmadı mi?..” 


28 Temmuz 1905'te Yıldız Camisinin selamlığın- 
da Selim Sırrı Tarcan'ın rehberliğinde bir filmin çekildiği bilinmekte ama kimin çektiği ve filmin akıbeti konusunda bir bilinmezlik olduğu için bu filmi “ilk film” olarak kabul edemiyoruz. En bilinenin ise Makedonyalı Manaki Kardeşler'in çektiği film olduğunu burada 
belirtmekte yarar var. V. Sultan Mehmet Reşat, 1911 
yılında Manastır ve Selanik'e gider. Bu ziyaretlerini Manaki Kardeşler filme almak ister. Engel olmak isteyenlere, Mehmet Reşat “bırakın çocuklar çeksin” der. 
Böylece ilk Türk filmlerinden birinde bir paşa, başrol 


oyuncusu olur. Bu, Manaki Kardeşler'in çektiği belgesel Makedonya'da film arşivinde kayıtlı ve günümüze ulaşmış durumda. Türkiye'de de iki kez (1990-95 yıllarında) “Makedonya Film Haftası” çerçevesinde gösterilmiş, sinema tarihimizin “yüz akı” olarak durmak- ta. Peki neden biz Manaki Kardeşler'in çektiği bu filmi “milat” kabul etmiyoruz da, Uzkınay'ın 1914 yılında çektiği abidenin yıkılışını kabul ediyoruz?.. 


Nedenini bazı sinema yazar ve tarihçileri şöyle açıklıyor: “Bir Türk tarafından çekilmiş olması sebe- 


œ 


Manakı Kardeşler 


biyle...” Peki o zaman şu soruyu sormak gerekmiyor mu: “1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu vardı ve Manaki Kardeşler, Osmanlı tebaasındandı. Hatta Manaki Kardeşler çektikleri fotoğrafların arkasında “Turque” damgasını vurmaktaydılar. O yıllarda “Türk” tanımı nasıl yapılabilirdi? 


1914 Ayastefanos Abidesi 


Osmanlı-Rus savaşı olarak bilinen “93 Harbi'nin ardından Ruslar kazandıkları zaferi taçlandırmak için Yeşilköy'de (Ayastefanos), bugünkü Şenlik Köy civarında bir abide dikmek isterler. Bu abidenin en altını da savaşta ölenlerin anısına mezarlık yaparlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla Osmanlı İmparatorluğu antlaşma yapınca, Almanlar Ruslarla savaşır, dolayısıyla Türkiye de savaşa dahil olur. Bunun sonucunda da 93 Harbi sırasında dikilen anıtı yıkmak isterler ve yıkımı belgelenmek amacıyla da filme alınması planlanır. Çekecek kişinin de “Türk” olması istenir. Milliyetçi duyguların ön saflarda yer aldığı bir dönemde, çekim için orada bulunan Avusturyalı Sacha Master firma temsilcileri uygun görülmez. Fuat Uzkınay da o sırada askerdir. Uzkmay İstanbul Lisesi'nde görev yaparken sinema makinesine ilgi duymuş ve Weinberg'le tanışarak makinenin nasıl oynatılacağını öğrenmiş, çalıştığı lisede her hafta bir film gösteriminde bulunmuştu. Üzkınay film oynatmasını biliyordu ama hiç film çekmemişti. Uzkınay'ın sinemaya ilgili olması onun çekim yapması için yeterli görülmüştür. Avusturyalılar - dan aldığı birkaç saatlik eğitimden sonra Ayastefanos Abidesi'nin yıkılışını çekmek üzere kameranın arkasına geçmiştir. O dönemde milliyetçi ruhun körüklendiği bir ortamda, iki saatlik bir eğitimle, Uzkınay'ın bu filmi çekip çekemediği konusu bir muamma olarak kalmıştır. Nedeniyse 150 metre olduğu iddia edilen bu film ne yazık ki günümüze ulaşamadı. Sadece günümüze değil, o dönem içerisinde de gören ve izleyen birinin olmaması, ayrıca düşündürücü bir durum. 

Sinema tarihçisi ve yazarı Burçak Evren bu konudaki kuşkularını şöyle anlatıyor: “Ben bu konu üzerinde bir araştırma yaptım. Fuat Uzkınay 'ın kızları Mutena ve Mualla hanımlarla da görüştüm. Onlar da babalarının kendilerine böyle bir filmden söz etmediğini söylüyorlar. Uzkınay çok düzenli bir insanmış. 
Elektrik faturasına kadar her şeyi düzenli olarak saklayan bir insanın bu filmle ilgili herhangi bir şey saklamaması düşündürücü.” Giovanni Scognamillo da 


Evren'le aynı kuşkuları paylaşıyor. “Cinayet işlendi ceset ortada yok” diyen Scognamillo, Türk sinema tarihinin başlangıcının oldukça karanlık olduğunu belirtiyor. (Yıldırım, M. 1991) Kimi tarihçiler bu filmin çekilemediğini, yandığını kimisi de kaybolduğunu düşünüyor. Ama benim daha yaşarken görüşmeyi başardığım, uzun yıllar Üzkınay'ın kamera asistanlığını yapan Cemil Filmer yıllar önce “bu film çekildi mi, çekilseydi haberiniz olur muydu?” sorumu, bu filmden haberi olmadığını, çekilmiş olsaydı muhakkak görmesi gerektiğini, söyleyerek yanıtlamıştı. 


Bir yanda bugüne kadar ulaşmış, üstelik bir Osmanlı paşasının başrolde olduğu bir film, diğer yanda çekildiği dahi şaibeli olan bir film duruyor. Biz ısrarla bu yıl sinemamızın 100. yılını kutlayaduralım, doğru bildiğimiz yanlışlar referanslarımız olmaya ne yazık ki devam etmekte... 


İlk uzun metrajlı çizgi film: 
Evvel Zaman İçinde 


Sinemamızın tarihi konusundaki tartışmalı geçmişe küçük de olsa ışık tutacak bir çalışma gerçekleştirildi. Yazının giriş bölümünde de değindiğim “Türkiye'nin İlk Uzun Metrajlı Çizgi Filmi: Evvel Zaman İçinde” sinema tarihçisi ve yazarı Burçak Evren'le beraber araştırarak hazırladığımız bir kitabın konusu oldu. Bu yıl 21'si düzenlenen “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali” çerçevesinde basılan bu kitap sayesinde, hem tarihin karanlığında kaybolmaya yüz tutmuş bir gerçek ortaya çıkarılmış hem de bugün yaşayan çizerleriyle yapılan röportajlar ve filme ait çizim ve afişlerle geçmiş bugüne taşınmıştır... O dönemin Türkiyesi'ne göre oldukça cesur bir girişimle yıllarca yokluklara, teknik imkansızlıklara rağmen 4 yıl aralıksız 20-30 kişilik bir ekiple, daha sonra fasılalarla 10 yıla kadar süren öyküsüyle sinema tarihimizin bu “ilk filmi” bugüne kadar sinema tarihi kitaplarında iki cümleyle geçiştirilmiş, yeri ve önemi yeterince bilgi sahibi olunmadığı için göz ardı edilmiştir. Bu yıl sinemamızın 100. yılına ithafen “sinema” ana temasıyla gerçekleştirilen, TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşma imkanı sunulan bu özel koleksiyon kitap, sinema tarihimizin bilinmezliklerine verilen bir “cevap” niteliği taşıyor. 


3 M. Yıldırım, “İlk Türk Filmini Kimin Çektiği Bilinmiyor” Tempo Dergisi, 1991, sayı: 16 


kuşlar derin göllerden su içebilir 


Kentin çöp kutularının kocaman kapaklarını Köpekler açabilir ancak 

Kuşlar açamaz 

Bu yüzden köpekler daima tok 

Kuşlar aç. 


Kuşlar da karlı dağların zirvelerindeki derin göllerden 
Su içebilir. 


Emel Kayın 
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“Nar” içinde Uğur Yücel 


UĞUR YÜCEL ile söyleşi HATİCE YILDIZ 


Uğur Yücel ismi ilk olarak akla oyuncu kimliğinizi getiriyor fakat sizin yönetmenliğini, yapımcılığını. senaristliğini üstlendiğiniz çok sayıda yapım da var. Bunların yanı sıra Gemide, Laleli'de Bir Azize filmlerinin müzikleri size ait ve Yağmur Kesiği ismiyle çıkan bir de öykü kitabınız var. Siz kendinizi daha çok hangi alanda başarılı buluyorsunuz? Kamera önünde olmak mı daha zor yoksa arkasında olmak mı? 

Kendime başarı biçmeyeyim. Beğendiğim çok az işim var. Tercihim yazmak ve film çekmek olurdu. 


Oyunculuk kariyerinize tiyatro ile başladınız. 1975- 


> 2010'dan bu yana Gaziantep'te kültür-sanat faaliyetlerinin merkezi haline gelen Nar Sanat Derneği, 4. Nar Film Festivali'nin açılış programında yer alan fakat Soma faciası sebebiyle ertelediği “Muhsin Bey” filminin gösterimini 17 Ekim'de M1 Nakıpali Sineması'nda gerçekleştirdi. “Muhsin Bey” filminin özel gösterimine, usta oyuncular Şener Şen, Uğur Yücel ve yapımcı Abdurrahman Keskiner de katılım gösterdi. Biz de kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da beğeni toplayan Uğur Yücel'le sinemayı konuştuk... 


1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadınız. Tiyatro bugün sizin için ne ifade ediyor ve Uğur Yücel, seyirci karşısına yıllar sonra bir tiyatro oyunu ile çıkmayı ister mi? 

Bazen düşünüyorum. Ama tiyatroda bir Amerikalıyı ya da Fransızı canlandırmak istemiyorum. 
Folklorik bir şey arıyorum. Kendi insanımı konuşan bir tiyatro. 


Karanlıkta Koşanlar, Hırsız Polis, Canım Ailem gibi dizilerde yer aldınız. İkinci Bahar dizisinin ilk bölümlerinde yönetmenlik yaptınız. 2013'ten bu yana da Aramızda Kalsın dizisi ile ekranlardasınız. Oyuncusundan yönetmenine, Türkiye'de dizi sektöründe yer almanın zorlukları neler? 

Zaman en büyük sorun. En az doksan dakikalık malzeme vermek zorundasınız her hafta. Bu delilik. 
Özenle çekmek istediğinizde bu süre yetmez. Can dayanmıyor en azından. 


Eşkıya filmi 3 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak yerli yapımların gişedeki makus kaderine son vermişti. Eşkıyayı sizin açınızdan özel kılan yönler neler? 


Benim açımdan önemli bir özelliği var! O filmde kendimle çok cebelleştim. Bu iç kavga beni oyunculuktan uzaklaştırdı. Uzun zaman filmlerde yer almadım. Bu sinema ve benim için kayıp olmadı sanırım. 
Film belki de ticari sinemanın ilk gerçekçi örneğidir. 
Oyunculuklar söz konusu olunca hayat çok içerden geliyordu. Teknik kalitesi ve müzikleri karşısında seyirci yeni farklı ve ileride bir işle karşılaştığı hissini yaşadı. Film atmosfer olarak insanları sarmaladı. 
Hikayeyle çok özdeşleştiler. 


Şener Şen gibi büyük bir usta ile çalışmanın zor tarafları var mi? 

Şener Şen sevdiği, benimsediği bir çömezin yolundan taşları temizleyecek bir olgunluktadır. Gülümseyerek yardımcı olur. Beğenisini açıkca söyler gösterir. O yeniyetme için bulunmaz bir ustadır. 


Geriye baktığım zaman iyi fılm dediğim filmler var tabii ama bence en iyi fılm Muhsin Bey demiştiniz. Neden Muhsin Bey? 


Öyle mi demişim? Demişimdir herhalde. Şu nedenle olabilir, Muhsin Bey'de benim için set, ortam, yönetmenin yaklaşımı çok daha iyiydi. Kendimi daha iyi hissetmiştim orada. Yoksa ne Ali Nazik ne de Cumali'yi oynamak başarıdır. Benim yerimde kim olsa aynı etkiyi yaratırdı sanırım. Kaldı ki ben ikisin- de de çok iyi değildim. Hatta Cumali'de kötüydüm. 


Yavuz Turgul'la ilk Muhsin Bey filminde karşılaştıktan sonra “Yavuz Turgul'dan başkasyla çalışmam” diyerek 8 yıl film yapmadınız. Neden? 


Tiyatro okulundan çıkmalarda birikimleri ve kötü alışkanlıklarıyla beraber bir elitist tavır vardır. Kendilerini başka oyunculardan farklı yerlere koyarlar. O zamanlar sinemada oyunculuk ve film üzerine dert paylaşacak çok az yazar-yönetmen vardı. Yavuz Turgul'u pek tanımıyordum. Tanıdıkça derinlikli ve özellikle ender rastlanan bir hassasiyete sahip olduğunu gördüm. 
Birçok yönetmenin oyunculuk hakkında fikri bile yoktur. 
O ise, senaryosunun bütün nüanslarını bitirmiş halde provalara başladı. Şaşırdım. Demek varmış dedim. O halde onunla bununla çalışacağım diye niye debeleneyim. Ama ilginç bir sonuç oldu. Sinemaya onunla başladım sayalım. Yıllarca oynamadım, sonunda Eşkiya'da bir oynadım oyunculuğu bıraktım. 


Kıtabınızla ilgili bir röportajınızda “Ben sokaktan geliyor denilecek adamlardanım. Her türlü alemden geçtim. 
Yazdığım her şeyi, herkesi tanıyorum” demişsiniz. Uğur Yücel'i oyunculukta da başarılı kılan oynadığı herkesi tanıyor olması mıdır? 


Böyle lafları sonradan okuyunca sevmiyorum. 
İnsan konuşuyor işte! Oyunculuğumla ilgili şunu söyleyeyim. Bazen benzersiz anlar yakalıyorum. 
Ama bazen. 


2004'te çektiğiniz Yazı Tura filminde “Bu topraklardaki olagelmiş insanlık dışı şeyler benim ruhumda ve bedenimde bir tahribat yaratmış, ben de bu filmle oradaki politik vaziyetin altını çizmek istedim" diyerek Cevher (Kenan İmirzalıoğlu) üzerinden Türk-Rum, Rıdvan (01- gun Şimşek) üzerinden Türk-Kürt sorununu irdelediniz. 
Bugün benzer bir kaygıyla fılm yapacak olsanız nelerin altını çizmek isterdiniz? 


Bir kere oradaki politik vaziyetin altını çizmek istediğimi nerede söylemişim bilmiyorum. Gevezelemişim. Ben hiçbir şeyin altını çizmek için yola çıkmadığımı sanıyorum. Böğrümü yakan dertlerin dökümü yazılanlar. Sonuçta siyaseten bir şey diyor. Evet! 
Ama politik kaygıyla değil bir acıyla yazdım o filmi. 


Bugünse, Cumhuriyet tarihi easumiyet evi gibi. 
Hırsızlık ve kıyım masumca gösteriliyor. Bunun yarattığı bir tahribat ve acı var üstümde. Bu yaşlandıkça beni oyuyor. Yazdıklarım birikiyor. 


Günümüzde devasa bütçelerle filmler yapılıyor. Sizce bütçe ve “iyi film” arasında bir ilişki var mı? 
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En azından daha iyi çekmek mümkün. Elinizde bir senaryo var ve sizin 3 haftanız. Bir de 15 hafta veriyorsa bütçe size; tabii ki çok farklı sonuç çıkar. 
Ama elinizde iyi senaryo yoksa bütçe nedir ki? 


Dünya sinemasından Fellini, Bergman, Tarkovski ve Lars Von Trier gibi yönetmenleri beğendiğinizi ve bağımsız sinemaya daha yakın olduğunuzu biliyoruz. Bağımsız sinemanın bizdeki seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz ve Türkiye'deki bağımsız sinemacıları nasıl buluyor sunuz? 
Beğendiğiniz isimler var mı? 


Bundan 10 yıl once Diyarsakır'da bir söyleşide neden bölgenin sinemacıları yok demiştim. Kendi aramızda genç sinema gelmiyor diye konuşuyorduk arkadaşlarla. Şimdiki duruma bakın. Eskiden 5 yılda bir tane arthouse film çıkıyordu. Ya Bilge" den Ya Zeki'den. 
Şimdi bir yılda 2 tane çıkıyor. Fakat bir koku alıyorum son izlediklerimde; Bilge'den Zeki'den uzaklaşmalılar. 
Taşra, Kasaba, çıkışsızlık, durgun suratlar, luzümsuz plan sekanslar, festivale oynamalar... Onların yolundan giderken kendilerini unutuyorlar. Ödüller, festivaller peşinde koşan hırslı suratlar görüyorum. Yeni şeyler bulmalı. Bu ne hikâyesizlik... Peki hikâye de olmasın. 
Ama film zekası... Yine bir sarmala giriyor galiba. 


Türkiye'deki genç sinemacılar özellikle son dönemlerde başarılı örnekler vermeye başladı. Bunlar arasında çalışmak istediğiniz biri ya da birileri olabilir mi? 

Ben kimseyle çalışmıyorum ki. Hiç hevesim yok oynamaya. 


Fuat Uzkınay'ın 1914'te çektiği söylenen Ayastefanostaki Rus Abidesinin Yıkılışı filmi, bu topraklardaki sinemanın doğuşu olarak kabul edildiği için 
2014 yılı “Türk Sinemasının 100. Yıl” ilan edildi. Kimi sinema yazarları, başta Manaki Kardeşler olmak üzere birçok gayri müslim sinemacının filmler çekmesine rağmen bu tarihin Müslüman Türk bir sinemacı ile başlatılmasının ideolojik bir tutum olduğunu öne sürdüler. Siz Türkiye sinemasının bu tartışmaları için neler söylersiniz? 


Burası kendilerini bilerek deli gösterip günahlarından arınmak isteyenlerin çoğunlukta olduğu bir ülke. Ama tımarhane deyip geçemiyorsun. Akıllı faşistlerle dolu. İnanın mutlular. Hiç vicdan azabı duymuyorlar. Kendi rahatlarını kaçıran her şeyi yakıp yıkıyorlar, kıyıyorlar yüz yıllardır. 


Türkiye'de yapılan film festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Size göre film festivalleri nasıl olmalı? 


Bizim festivaller çok tadsız. Ben en çok Gezici Festivali seviyor ve destekliyorum. 


Muhsin Bey, Eşkıya, Yazı Tura gibi, sinemanın toplumsal gerçekçi yönünün ön plana çıktığı, izleyicinin pek çok şeyi irdeleme fırsatı bulduğu projelerde yer almış biri olarak, toplumsal barışın sağlanmasında ve aydınlanmada sinemayı, sanatı bir aracı olarak görüyor musunuz? 


Kim demiş bunu vaktiyle hatırlamıyorum, kendimizi aldatmayalım yayıncımız yok, edebiyatımız yok, okuyucumuz yok. Fethi Naci olabilir mi? Arthouse yapımcılar, ya da bağımsızlar yeni yeni beliriyor, sinemamızda Bilge çıkışıyla yepyeni bir kıpırdanma var. Bir de o seyirciyi bulmalıyız. (Ki) Toplumsal barış mı, aydınlanma mı ne varmış o filmlerde görelim bir. Görmüyoruz ki. Geçtiğimiz yüzyılın eğitim politikası aydınlanmayı ulusalcılıkta bulmuş. O nesil ve torunu torbası da böyle gördüğünüz gibi. Okumuyor, izlemiyor, bilmiyor. Bilmek istemiyor en önemlisi. Gerçek en korkutucusu onlar için! Çünkü altında günahları yatıyor. 


Son yıllarda sanata ve sanatçıya yönelik giderek artan muhafazakâr dayatmalar karşısında ne düşünüyorsunuz? 


Dünyayı aydınlatanlar yakılır. Alevleri yüz yılları ışıklandırır. 


En son, 2013 yapım Benim Dünyam filminde rol aldınız. Oğlunuz Can Yücel ile birlikte filmin yönetmenliğini de siz yaptınız. Önümüzdeki dönem için yeni bir sinema projeniz var mı? 


Oğlumla birlikte yok. O artık kendi yolunda. Mektep bitti. O bana öğretiyor. Ama birbirimizin projelerine bakarız tabii. 


Ve son olarak, resmi kurumların hiçbirinden destek görmeden, gönüllü ve genç bir ekiple Antep'te kültür sanatın nabzını tutmaya çalışan, 4 yıldır Nar Film Festivali'ni yapan Nar Sanat Derneği'ne sizin gibi deneyimli bir sinemacı ve sanatçının tavsiyeleri neler olabilir? 

Ne haddime! Sinema tutkusu öne çıkmalı o kadar. Sinemanın bir şehre gelmesi kutlanacak birşey. 
Bayram gibi. Çok kasıyorlar festivalciler. Manasız bir 
snobizm ortalıkta. Oradan yukarısı AVM! O kadar! 0 
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Devrimci bir edebiyat eleştirisi üzerine 


ALİ GALİP YENER 


Edebi üretim ve tüketim süreçlerinin neoliberal sermaye düzeninin belirlediği piyasanın istemlerine tabi tutulduğu, çoksatarlığın edebiyat yapıtını değerlendirmede nerdeyse başat ölçüt haline geldiği günümüz koşullarında devrimci bir edebiyat eleştirisi deyince ne anlamak gerekir? Devrimci eleştirinin boşuna bir çaba olmadığına inanan biriyim. 
Marx'ın bir vakitler “var olan her şeyin acımasız bir eleştirisi"ni yapma zorunluluğundan söz ettiğini anımsatarak konuyu ele almak istiyorum. 


Raymond Williams'a göre eleştiri, 17. yüzyıldan itibaren yeni bir terim olarak edebiyat hakkında benimsenmiş ölçütler bağlamındaki “yorumlar” anlamından “tat alma”, “duyarlılık” ve “ayırt etme” uygulamasına dönüşür. Edebiyat ve eleştiri kavramları bu koşullar altında, tarihsel-toplumsal gelişme açısından sınıflara bölünme, genel toplumsal pratiği denetleme ve toplumsal pratiğin ortaya çıkarabileceği soruları sınıf sınırlandırmasına tabi tutma biçimleri olarak nitelenir. Marksist eleştiri ise, edebi değerlerin soyutlanmasını zorlaştıran, kimi olumlu yorumlara, yapıtların kendileri hakkında yeni tip sorulara yol açan ve tarihsel-toplumsal pratiği kapsayan bir eleştiri biçimidir. Edebiyat “sınırlayıcı” bir toplumsal- tarihsel kategoridir. Tarihselliği nedeniyle edebiyat, dilin toplumsal gelişiminin belirli bir biçiminin kesinlemiş bir kanıtıdır. Edebi yapıtlar toplumsal dilin tarihsel değişiminin en değerli tanıkları arasındadır.! 


Edebiyatın tarihsel maddeci açıdan ele alınması zorunluluğu onun tarihsel-toplumsal kökenleri ile dolaysızca ilişkilidir. “Daima tarihselleştir!” düsturu ile yazan bir Marksist eleştirmen olan Fredric Jameson'ın “metin ideolojisi” bağlamında modernist edebiyat eleştirisi üzerine kaleme aldıkları üzerinde ayrıntısıyla durmak isterim. Jameson ideolojilerin hiçbir zaman verili bir tarihsel durumdaki işlevlerinden bağımsız olarak, soyutlanarak değerlendi- 


1 Raymond Williams, Marksizm ve Edebiyat, çev: E. Tarım, Adam Yay. 
1990. s. 43-47. 


rilemeyeceğini vurgular ve “metin ideolojisi"ni bu anlamda ele alır. O, günümüzde eleştirinin başlıca işlevini eleştirel kodlar çoğulluğundan bir tür yöntembilimsel sentez oluşturmakta bulan bir yazardır. 
Yapıtlarından hazırlanmış Modernizm İdeolojisi adlı derlemede yer alan “Tarihte Eleştiri" adlı denemede, bir yapıt üzerine yazılmış görünürde biçimsel saptamaların tamamının, eleştirmenler çoğu kez fark etmeseler de “gizli” bir tarihsel boyut taşıdığını iddia eder: 


“Buradan da şu sonuç çıkar: Biçim, estetik özellikler vb. konusundaki bu saptamaları, doğru bakış açısını bulabilmemiz koşuluyla, sahiden tarihsel saptamalara dönüştürebilmemiz gerekir. Öyleyse mesele biçimselleştirici eleştirilerden başka bir şeye dönmek değil, daha çok, öteki uçtan dışarı çıkacak kadar eksiksiz olarak bunları baştan sona kat etmektir. Marksistler açısından bu öteki uç da, çok genel bir tanımlamayla tarih olarak bilinen şeydir.” 


Buna göre edebiyat eleştirisinde tarihsel boyut, zihne bir tür şok geçirterek varlığımızın farklı bir gerçeklik düzlemine çevrilmesi ve aniden, güçlü bir biçimde görüş alanımızı genişleten bir zihinsel perspektif değişimini barındırması imkânını içerdiği için önemsenmelidir. (s. 55) Edebiyat eleştirisi tekniklerinin gerçek zemini tarihsel gerçekliktir ve ancak bu zeminde edebiyat toplumsal bir edim olarak bir değer taşıyabilir. Jameson, edebi eleştirinin modernist ve postmodernist tutumlara denk düşen beş temel uğrağını, yukarıda çerçevesi çizilen tarihsel perspektif yardımıyla ele alır. Sıra ile: Biçem çözümlemesi, etik eleştiri, mit eleştirisi, Freudcu yaklaşımlar ve yapısalcılık. Yazar, bütün eleştiri yöntemlerini tarihsel/sınıfsal boyutlarıyla çözümler. Biçem anaizinin ancak tarihsel/siyasal bir zeminde gelişeceğini vurgular. Bir orta sınıf olgusu olan biçem: “[E] 


2 Fredric Jameson. Modernizm ideolojisi, çev: K. Atakay-T. Birkan. Metis Yay. 2008, s. 54. (Yazıda parantez içindeki sayfa numaraları aksi belirtilmedikçe bu kitaba aittir.) 


14 


ski kollektif ve kapitalizm öncesi toplumsal gruplaşmalar yavaş yavaş zayıflayıp yok oldukça, orta sınıf yaşamında atomlaşmanın artmasını ve dilin kollektif hayatiyetinin azalmasını yansıtır.” (s. 57) 


Jameson, ana konusu etik tercihlerden oluşan bir edebiyatın gelişimi için ise epey istikrarlı bir sınıf bağlamı gerektiğini belirtir. Toplumsal çalkantının ya da aşırı ruhsal çözülmenin orta yerinde, kişilerarası ilişkilere dair öncelikli sorunların irdelenemeyeceğini ileri sürer. Etik kategoriler edebi kavrayışın nihai çerçevesini oluşturmaktan uzak ve yarı özerk kategoriler olarak ele alınırlar. (s. 59-60) Yazarın mit eleştirisi üzerine çözümlemeleri derin ve bağlamı kuşatıcıdır. Jameson, Northrop Frye'ın klasikleşmiş mit analizlerini incelikli bir biçimde eleştirir. Mit eleştirmeninin, somut tarihsel bir sınıf ya da dayanışma grubunun değil, daha çok kendi vizyonunun tutsağı olduğunu belirten teorisyen, edebiyatta mitsel örüntülere duyulan ihtiyacı şöyle netleştirir: 


“IMlodern dünyada biz, edebiyatımızda mitsel örüntüler buluyor ya da bulduğumuzu sanıyorsak, bunun nedeni kesinlikle söz konusu romancının bir kez daha imgelemin ya da kollektif bilinçdışının arkaik kaynaklarından yararlanması değil, yalnızca bu tür kaynaklara ve bu tür kökenlere özlem duymasıdır." 
(s. 62) 


Gerçekte modern şair ve yazarlar mitleri yeniden yaratamaz, onları yeniden yaratabilmeyi diler ve mitlere sığınırlar. Bu sığınışın, bu telafi edici tercihin toplumsal hayattaki arka planına eğilmek, yazarların sınıf mücadelesinden, tarihsellikten nasıl kaçtıklarını saptamak gereklidir. 


Freudcu ya da psikanalitik edebiyat eleştirisine gelince: Bu eleştiri yöntemi tematik açıdan son derecede zengindir. Her bir tema ayrı bir yorum pratiği içerebilir. 

Jameson, böyle temalardan yola çıkan çoğu yöntemin özsel anlamda alegorik olan edebi yorumlarla sonuçlandığını, bunların en tipik olanının. yapı'«n çeşitli öğelerini ruhun kısımlarının -id, ben, üstbensimgeleri olarak gören yöntem olduğunu belirtir. 
Burada ruhsal alegorinin siyasal alegoriyle örtüşmesi sorunu dikkat çekicidir: 


“Freud'da ruhun ne kadar sıklıkla bir şehre ya da bir hükümete benzetildiğini hatırlarsak, her türlü Freudgil yorumun yapısı itibariyle siyasal çerçevede dile getirilmeye yatkın olduğunu, dolayısıyla da ruhsal bir 


alegori olmanın yanı sıra, siyasal bir alegori olduğunu görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır.” (s. 67) 


Postmodern edebiyat eleştirisi yöntemlerine dahil edebileceğimiz yapısalcılık konusunda yazarın saptamaları olumsuzdur. Yapısalcı yöntemin olumsuzlukları özetle şunlardır: 


“[N]e tür saptamalarda bulunabileceğimize ilişkin stratejik ve yöntemin kendi eliyle dayattığı sınırlar, incelenen tekil yapıta yönelik salt ampirik bir tutum, analitik prosedürü tamamlandıktan sonra daha kapsamlı bir hedefin bir parçası olarak yeniden yapısalcı yönteme ve kategorilerin kendilerine yoğunlaşmanın reddedilmesi.” (s. 68) Bütün bu yöntemleri -aralarına fenomenoloji (Bachelard vb. 
katkısı), varoluşçuluk (Sartre vb. katkısı), dilbilim, göstergebilim ve postyapısalcılık katılabilir- bütünsellikten uzak yaklaşımlar olarak yeren teorisyen, varoluşçu tanıların, kültürel çözümlemelerin, postyapısalcı vb. postmodernist edebiyat eleştirisi yöntemlerinin gerçekte sakatlayıcı nitelikteki geç kapitalizmin (bence yeni emperyalizmin dese daha doğru olurdu. -AGY) kültürel mantığınca içerildiğini belirtir. Bu yöntemlerin içeriklerindeki gerçeklik payının kapitalizmin ekonomik yapısındaki kültürel hastalıkların kaynaklarını örtbas etmeye yaradığını ekler. 


Burada bir parantez açalım: Edebiyat eleştirisinin ideolojik yaklaşım ile estetik ölçütler arasında sıkışmışlığı üzerinde çok durulmuştur. Esasen burjuva bir kategori olan ve sistemin olduğu gibi sürdürülmesine hizmet eden, edebi yapıtın tarihselliğini-toplumsallığını yadsıyan estetik özerklik kategorisi de tam bu noktada devreye sokulur. Williams, Marksizm ve Edebiyat ta bütün edebiyatın “ideoloji” amaçlı olduğuna inanmamız istenirse edebiyattan vazgeçebileceğimizi ya da bütün edebiyatın biçim güzelliği anlamında “estetik” araçlı olduğuna inanmamız istenirse sonunda yine edebiyatla uğraşmaktan vazgeçeceğimizi iddia eder.* Bu konudaki tartışmalar başka bir yazıda üzerinde durmayı gerektirecek kadar kapsamlıdır. Şu kadarını söylemeliyim: Edebiyatın kendine özgülüğünü, sınıfsal-tarihsel bakış açısını yadsımadan estetik ölçütlerle değerlendirmek, tarihsel maddeci bakışla eleştiri üretmek ve postmodernist eleştiri yöntemlerinin tuzaklarından korunmak her zaman mümkündür. 


3 Williams.agy.s.123. 


Artık postmodernist edebiyat eleştirisinin eleştirisine geçebiliriz. Postmodernist edebiyat eleştirisi, eleştirinin edebileşmesini kendisine referans olarak alır. Tzvetan Todorov'a göre: 


“Edebi izleklerle ilgili her kuram, bu izleklerin felsefe ya da sosyolojiden gelen bir kategoriler bütününe indirgenmesi yönünde bir eğilim gösterir. Bu kategoriler dilbilirnden alınmış bile olsa bir şey değişmez. Daha da ileri gidebiliriz: Edebiyattan söz ederken gündelik kullanım dilinden yararlanmak zorunda olduğumuz içindir ki, edebiyatın başka yollarla da dile getirilebilecek düşünsel bir gerçekliği ele aldığı fikrini sokmuş oluyoruz işin içine. Oysa edebiyat gündelik dilin söz etmediği ya da sözünü edemediği şeyleri dile getirme çabası olarak var olmaktadır. Bu nedenle eleştiri (yani en iyileri) her zaman edebileşme eğilimi gösterir. Edebiyatın ne yaptığı ancak edebiyat yapılarak anlatılabilir.“ 


Böylece Todorov gibi burjuva eleştirmenler, has edebiyatın ancak aynı düzeyde edebi bir eleştiri ile sorgulanabileceğini yazarken, edebi söylemde indirgenme sorununu (bir başka deyişle postmodern çözümlemenin özünü oluşturan edebi metnin tamamen bir oyun öğesine indirgenmesi konusunu) aşmanın çözümünü yine edebi söylemin özerkliğinde görürler. Edebi söylemin özerkliğinin, burjuva dünyası içinde edebiyatı tarihsel-sınıfsal boyutundan tamamen soyutlayan bir oyun biçimini temsil ettiğini bir kez daha vurgulamak isterim. 


Postmodernist edebiyat eleştirmenlerinin metin analizindeki tutumlarının temelini oluşturan yargılayıcı çözümleme karşıtlığı, edebi eleştiriden yorumu kovmak ve eleştiriyi biçimciliğin sınırları arasına hapsetmek anlamına gelir. Jameson'ın dikkat çektiği gibi, postyapısalcılığın programına dahil edilebilecek böyle bir tutumla, eleştirel çözümlemenin dışı (biçim öğesi) kısaca göstergebilimsel bileşenleri kalır; içsel referansları, toplumsal-tarihsel bileşenleri boşaltılmış olur: 


“Göstergebilim, opostyapısalcıların çalışmaların- da açık açık beyan edeilen bir programın, yani verili bir olgudan -bu ister bir semptomun psikanalitik teşhisi ister tarihteki bir kültürün diyalektik yorumu olsun- yorumsuz bahsetme çabasının üstü kapalı olarak geliştirilmesidir. Bilim ya da (Deleuzecül şizofreni, 


4 Tzvetan Todorov, Fantastik, çev: N. Öztokat, Metis Yay. 2004, s. 29. 
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yapılar ya da Freudcu ölüm isteği- bunların hepsi de Marx yada Freud'a karşı geçici bir ittifaka dahil edilmiş tuhaf dostlardır!” (s. 240) 


Burada üzerinde durulması ihmal edilen, postmodernist edebi eleştirinin göz önüne almadığı ana konu, eleştirel çözümlemeden öznenin ihraç edilmesidir. Sanat yapıtının sunduğu temsil ile bu temsil sırasında öznenin bastırılması süreci arasında bulunan kurucu bağ. yine Jameson'a göre: 


“TDlaha sonra postyapısalcı teşhisin başlıca özelliği ve ideolojilerin (burjuva ideolojisine karşı devrimci ideoloji) ve sanatsal söylemin (gerçekçi söyleme karşı modernist söylemin) psikopatolojiye (Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oidipus'unda olduğu gibi, nörotiğe karşı psikotik) bağlanmasını sağlayan dolayım haline gelecektir.” ( s. 157) 


Postmodern edebi anlatılar ve buna paralel biçimde yürüyen, yargılayıcı analizden kendini arındırmış postmodern edebi eleştiri antiMarksisttir. Bu eleştiri, esasen burjuva özneye bir saldırıyı temsil eder. Bu türden bir saldırı sayesinde edebi eleştiriden yorumun ve toplumsal/sınıfsal bileşenlerin temizlenmesi işleminin aşılması imkânını Jameson vb. eleştirmenler, ele alınandan daha karmaşık bir dönemselleştirme şemasına ve etik olmaktan çok tarihsel bir perspektife dayanmakta bulurlar. Özetle eski burjuva özneye yönelik saldırı iki farklı biçimde ortaya çıkar: Bunlardan birinde özne bütün bütüne çözülür (Deleuze'deki gibi anarşist ya da kültür-karşıtı bir çözüm); diğerinde ise kollektif hayat ya da grup, burjuvazinin bireysel varoluş yanılsaması üzerindeki önceliğini yeniler; böylece birey-özneye kolektif yapının bir işlevi olarak bakan görüşe dönülür. 
(s. 158) Postmodernist edebi söylem ve eleştirinin politik açıdan ele alındığı verili koşullarda, postmodernist edebi teorinin esasen, dünyada mevcut kurumsal iktidarın, hegemonik-küreselleşmeci sistemin eziyet ettiği, susturduğu, ötekileştirdiği tarihsel ve muhalif öznelerin bedenlerine uygulanan şiddete/ tahakküme kesinlikle itiraz etmediğini unutmamak gereklidir. Öyle ki, edebi eleştirinin biçimci tarzda içinin boşaltılması, yeni emperyalizmin kültürel mantığının yedeği halindeki baskı mekânizmalarının meşrulaştırılmasına ve hem edebi anlatı, hem de eleştiri tarafından içselleştirilmesine yarar. 


5 Niall Lucy. Postmodern Edebiyat Kuramı, çev: A. Aksoy. Ayrıntı Yay. 
2003, s. 16 ve devamı. 
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Yazının sonunda kendisini solda tanımlamakla birlikte, hemen her kitabında Marksizme incelikli biçimde saldırmaktan geri durmayan Terry Eagleton'ın Walter Benjamin üzerine yazdığı ve Türkçede ancak 2013'te yayınlanmış yapıtına -konumuz bağlamında- kısaca değinmek isterim. Devrimci bir eleştiriye kitabın yarısından fazlasını ayıran Eagleton, yapıt boyunca pek çok yerde Marksizmi kıyasıya eleştirir. Masalsı bulur, sıradan bir anlatıya indirger, tarihsel maddeciliğin edebiyatla ilişkisini küçümser, referanslarını Marx'dan çok Troçki'den alır, tırnak içinde yazdığı Marksist estetiği “çoğunlukla idealizm ile materyalizmin muğlak bir amalgamı" olmakla suçlar, estetik özerklik kategorisi dolayımında eleştirilerini sergiler ve Frankfurt Okulu'nun babalarından Adorno'yu yer yer öne çıkarır.9 


Benjamin konusunda yazdıklarının eleştirisine başka bir yazıda dönmek üzere, Eagleton'ın kitabındaki bir alıntıya yer vermek isterim. 

Benjamin'in eleştirinin görevi ile ilgili saptamaları devrimci eleştirinin niteliği açısından çok önemlidir. Buna göre, eleştirinin görevi: “sadece edebi bir olgu hakkında kültürel bilgi aktarmak değil, okuru kendi siyasal durumu hakkında düşünmeye teşvik etmek”tir. 


Kültürel ürünler değişmez vahiyler değil, tarihsel koşulları değiştirirken stratejik olarak yeniden kurgulanacak projelerdir. Edebi metinlerin ihlal edilmesi, parçalarına ayrılması ve fincancı katırlarını ürkütecek tarzda okunmasının yeni toplumsal pratiklere yeniden kazınma irnkânını barındırması da devrimci eleştirinin görevleri arasındadır. 


Sonuç olarak devrimci edebiyat eleştirisi, Marx'ın Kapital'deki (o saptamasıyla (o “mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi” tarihsel görevinin her zaman bilincinde, işçi sınıfının mücadelesinin verdiği toplumsal bilinç ile yoğrulmuş, estetik ölçütler bağlamında ele aldığı edebi yapıtı “daima tarihselleştirmek” zorunluluğun farkında bir eleştiri olmak gerekir. O 


6 Frankfurt Okulu ile ilgili değerli bir eleştirel çözümleme ve Adorno 
eleştirisi için Hans Heinz Holz'un Frankfurt Okulu Eleştirisi adlı kitabını özellikle öneririm. (Evrensel Basım Yayın, 2012) 


7 Terry Eagleton, Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru, 
çev: F. B. Aydar. Agora Kitaplığı, 2013, s. 179. 
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19. yüzyıl popüler şarkiyatçılığın en hızlı dönemini ifade ederken Avrupa kumpanyaları için Şark'ın egzotik yanını sunmak açısından yeni imkânlar gündeme getirdi. Said'in “Şark'ın oryantalleştirilmesi” olarak tarif ettiği olgu Osmanlı Sultanı Abdülhamid örneğinde olduğu gibi kimi zaman Şarklı monarkları sıkıntıya sokabiliyordu. Aralık 1894'te Milano'da sergilenecek olan lIl. Mehmed hakkındaki opera Babıâli'de tam da bu yönüyle bir rahatsızlığa neden olmuştu. Roma Sefaretinin müdahalesi, İtalyan Dışişlerinin konuya dair bir şey yapamayacaklarını bildirmesi operanın bestecisiyle temasa geçilmesine ve “milli onura karşı herhangi bir saygısızlığa” yer verilmeyeceği güvencesinin alınmasına yol açtı. 
Harem, çöl yaşamı, miskinler yuvası şeklinde tasvir olunan, bohem yaşam merkezi kahveler egzotizmin unsurları olarak sunulurken buna yönelik bir karşı çıkış da gelişmekteydi.! Mozart ve Rossini'nin Türk temalı operalarında Yeniçeriler arzı endam eyleye dursun 19. yüzyılın sonunda Osmanlılar bununla sunulmaktan özenle kaçınıyordu. 1893 Chicago sergisinde Yeniçeri modellerinin teşhir edilmesinin engellenişinin ardında bu tavır belirleyiciydi. Babiâli'nin yazısında Yeniçeri modellerinin Hıristiyan bir ülkede menfi hatıralar canlandıracağı, “Yeniçerilerin vaktiyle Hıristiyanlar hakkında vaki olan taaddiyatını ihtar...” 
edeceği ifadesi yer almıştı. Aynı yılın Aralık ayında İngiltere'de bir şirketin “canlı Boğaz manzarası” temalı gösteri tasarlanması burada kayıkçı, dansöz gibi oryantal simgelere yer verilmesi hükümeti harekete geçirmiş ve bu gibi münasebetsiz şeylerin teşhirine kalkışılmaması istenmişti.? 

Kapitalizmin kışkırttığı siyasi mücadele kültürel kurumların “öteki” imgesinin inşasında emperyal bir tahakküm aracına dönüştürülmesinde etkili oldu. Hammadde ve yeni pazarlar konusunda yarış Avrupa'nın büyük güçlerini uzak coğrafyalara açarken şairleri, gezgin ve bestecileri o coğraf yaların kültürlerini egzotik biçimde aktarma konusunda motive etti. Çoğunlukla bildik olmayan bu kültürler klişeler üstünde ve emperyal, dişil, pitoreks biçimde Batılı zihne aşılandı; böylece Şarklı imgesinin de karikatü- 


1 Selim Deringil, The Weli-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire. 1876-1909, I.B. Tauris, New York 1998, s. 142. 


2 Selim Deringil, “ll. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Dış İlişkilerinde 
‘İmaj’ Saplantısı” Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1994, s. 156-158. 


rize edilmesine imkan sağladı.?* Saint-Saens, Samson et Dalila'da Kutsal Kitab'ın dünyasını 19. yüzyıl Ortadoğu'suyla özdeşleştirirken ötekini -özellikle de, dişil olan Dalida'yı- aynı zamanda hem ürkütücü hem de baştan çıkarıcı olarak göstermekteydi. Borodin'in Orta Asya Steplerinde ya da Mussorgsky'nin Persli Köle Kızların Dansı'nda egzotik müzik çağrışımları, Rus ile Şarklı (erkek ile dişi, efendi ile köle) arasında bir iki kutupluluk olduğunu ileri sürüyordu. Ama Diaghilev bu müziklerin kimilerini Paris'e götürünce, Fransızlar bu oryantal seslerin tipik Rus olduğunu sanmışlardı.* 


Opera aslında Said'in üzerinde yoğunlaştığı biçimiyle “hükmetmenin, yeniden yapılandırmanın ve Şark üzerinde otorite sahibi olmanın” diğer Batılı araçlarıyla ilk anda benzer gözükmeyebilir. Ancak 19. 


3 Rana Kabbani. Avrupa'nın Doğu İmajı, çev. Serpil Tuncer, Bağlam 
Yayınları, İstanbul 1993. ayrıca bkz. Thierry Hentch. Hayali Doğu; Batı'nın Akdenizli Doğu'ya Politik Bakışı. çev. Aysel Bora, Metis Yayınları, İstanbul 1996. 


4 Peter Burke, Kültür Tarihi, çev. Mete Tunçay. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, s. 92-93, 


yüzyıl Avrupa'sında opera güçlü bir düşünme pratiğiydi, örneğin Fransa'nın her zaman askeri yollarla fethedemediğini kültürel olarak ele geçirebilmek için kullanılan başka uluslarla ilgili klişeler yaratmış bir pratik. Ralph Locke oryantalist opera paradigmasını esprili biçimde şu şekilde tanımlamaktadır: “Genç, hoşgörülü. cesur, muhtemelen naif Beyaz-Avrupalı tenor-kahraman, kendi insanlarına ve sömürgecilik ahlakına sadakatsizlik pahasına, yabani, uzlaşılmaz kabile reisinin (bas ya da bas-bariton) ve körü körü- ne itaatkâr erkek vahşiler korosunun gazabına maruz kalarak, çekici dans eden kızlar ve derinlemesine şefkatli, duygusal lirik soprano tarafından temsil edilen gizemli, kara-derili, sömürgeleştirilmiş bölgeye zorla girer.” Elbette buradaki ironik ve postkolonyalist tavır varolan çalışmaları betimlemekten çok oryantalist operada neler görünmesi gerektiğine dair bir tariftir. 


Batı müziğinde Şark'a olan ilgi ve Şarklı temalar oldukça eskidir. Örneğin İspanya'yı Katolikleştirmek adına buradaki zengin kültürün mimarlarını Yahudi ve Arapları İspanya'dan çıkaracak olan Kraliçe İzabella zamanına 1453'e ait olan marş Toma de Constantinopla por los Turcos adını taşımakta İstanbul'un Osmanlılarca alınışını anlatmaktaydı.5 Erken barok dönem İngiliz bestecisi Henry Purcell'in (ö. 1695) Young Indian Queen adlı eserinde şarkiyatçılığın ilk izleri görülüyordu. Sir Robert Howard'dan bir trajediye dayanan bu çalışma ingiliz İmparatorluğu'nun görkemli günlerinden çok öncesinde merceği Hindistan'a çeviriyordu. Sömürgeci mantığın ötekine yönelik algısı eserde mahcup biçimde kendisini göstermekteydi. Saf ve çocuksu bir masumiyete sahip Hintlilerin tasvir edildiği bu eserde Purcell yerli halkın gündelik yaşamını anlatırken minör tonları kullanmıştı. Hindistan temalı operalar İngiliz sömürge rejiminin en yüksek noktasına eriştiği 19. yüzyılda da devam etti. Delibes'in Lakme'si Nilakantha. kızı Lakme ve İngiliz subay Gerald arasındaki ilişkiyi anlatmaktaydı. Brahman rahibi olan Nilakantha Lakme ile Gerald aşkına engel olmak için çabalayan İngiliz yönetimine muhalif bir portredir. Kızının duygularını anlayamayan 


5 Linda Hutcheon-Michael Hutceon, “Yerinden Koparma ve Endişe: 
İmparatorluk ve Opera”, Emperyalizmin Yedi Rengi, Balachandra Rajan-Elizabeth Sauer (Ed), Küre Yayınları. İstanbul 2006, s. 242. 


6 Jordi Savall, Isabell l: Reina de Castilla. La Capella Reial de Catalunya 
Hesperion XXI, 2004, s. 28. 
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Çarklı otoriter portrelerden biridir. Onun anlayışsızlığı Lakme'nin kendi yaşamını feda etmesine neden olacaktır. 19, yüzyıl şarkiyatçı operaları içinde Lakme'nin ve UAfricaine gibi eserlerin yeri farklıdır. Bunlar Avrupalı güçlerin sömürgeleri altındaki Müslüman halklarla ya da Türklerle ilgili değil Hintliler ve Hindu dini hakkındadır. 


Müzikte şarkiyatçı etkinin gelişiminde Osmanlı imajının rolü bilinmektedir. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlılar Avrupa için tehdit olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle Türklere dair tema en başarılı örneğini önceki devirde Mozart'ın Saray'dan Kız Kaçırma operası örneğinde gördüğümüz şekliyle yarı komedi eşliğinde biçimlenmektedir. Şark etkisinin müzikte yer edinmesi 1683 Viyana Kuşatması'nın sonrasındadır. Mozart'ın Türk marşının giriş bölümünde tekrarlanan triller, 2/4'lük marşritmi, ısrarlı tonik pedal kullanımı, genelde uyumsuz aralıklı notalarla yapılan süslemeler, oktav aralıklı melodiler ve genelde üçlü aralıkların kullanıldığı armonik yapı Şark ifadesini güçlendirmek için birebir unsurlar olarak seçilmiştir. Benzer bir durum ilk temsili 
16 Temmuz 1782'de Viyana'da yapılan Saraydan 
Kız Kaçırma adlı eserde görülebilir. İmparator İl. 
Joseph'in müzikte ulusal karakter arayışının sonucu olarak gelişen hafif Alman operası, Singspiel tarzında bestelenen bu çalışmada Yeniçerilerin yer aldığı koral bölümlerde mehter müziğinin etkisi enstrümantal olarak hissedilir.” Bunun ötesinde kişiliklerin incelenişi tümüyle şarkiyatçı paradigmanın arzu ettiği biçimdedir. Aydınlanmış Avrupalı kadın. 
bilge Selim Paşa, kaba güç ve cehaletin simgesi Osman biçiminde resmedilen karakterler Şark için kullanılan acımasızlık, tahammülsüzlük, bağımlılık veaynızaman bağışlayıcılık temaları içinde hikayeyi oluştururlar. Aslında Mozart'ın Türk motifine yönelişinin ilk örneğini oluşturan Zaide'de kullanılan Harem teması burada da ana mekândır ama Batılı dinleyici için altı çizilecek başka temalar da vardır. Hıristiyan çocukların kaçırılarak devşirilmesi, baba, oğul ve kardeş katline göndermeler Mozart eserlerinde rastlanan temalardır. #Mozart'ın amacı tümüyle şarkiyatçı bir eser ortaya koymak olmasa 


7 Onur Bilge Kula, “Klasik Batı Müziğinde (Librettolarda) Türk İmgesi 
ve Oryantalist izler”, Batı Edebiyatında Oryantalizm. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2011, c. 2, s. 97-149. 

8 Metin And. Tiyatro, Bale ve Opera Sahnelerinde Kanuni Süleyman 
imgesi, Dost Yayınları, Ankara 1999. 
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bile kullandığı temalar 18. yüzyıl Avrupa literatürüne hakim olan bakışın yansımasıdır. 


Müzik ve operada şarkiyatçı etki yalnızca konu ve o konunun işlendiği mekân, dekor, kişilikler üzerinden değil müzikal işleniş açısından da sorgulanabilir. Şarkiyatçı operada enstrümantasyonlar, armoniler, ritim ve melodik örüntüler Locke'un “müzikal egzotiklik” olarak tanımladığı gerçekliğin örneklerini içermektedir.? Oryantal bir havanın yaratılmasında minör tonların kullanımı bestecilere çeşitli imkanlar tanımaktadır. Örneğin Macar besteciler Ortodoks kilise makamlarından bu yönüyle yararlanmayı bilmişlerdir. Re ile başlayan Doryan dizisisi natürel etkisiyle zenginleştirilerek re minör tonu gibi düşünülüp egzotik bir hava yaratılmıştır. Berlioz bu yöntemi 1854'te İsa'nın Çocukluğu adlı oratoryosunda kullanmıştır. Doryan etkisi Rimsky-Korsakov'un Şehrazad'ında da görülür. Rus müziğinin büyük ismi 1877'de İspanyol kapriçyosunda artmış ikiliden daha çok Frigyen 


9 Ralph P. Locke, "Exoticism and Orientalism in Music: Problems for 
the Worldly Critic”, Edward Said and the Work of the Critic: Speaking Truth to Power. Ed. Paul Bovė, Durham. N.C.: Duke University Press, 2000, s. 276. 


diziyi (mi'den başlayan Ortodoks dizi) tercih edecektir.19 


Şarkiyatçılığın resmettiği egzotik kadın operada düşük ses perdesi dünyeviliği, bağımsızlığı ve açıkça şehveti akla getiren bir mezzosopranodur. Bizet'nin Carmen'inden Saint-Saens'in Dalila'sına kadar bu egzotik kadın tipi görülebilir. Konunun ve kadın imajinın egzotikliği müzikal temalarla güçlendirilmiştir. 
Saint-Saens Rahibelerin Dansı bölümünün girişinde Doryan diziyi kullanırken, eserin üçüncü perdesinin Bacchanale bölümünde Hicaz makamından çeşnilere yer verir. Bizet'nin Carmen ve İnci Avcıları adlı eserlerinde artmış ikilinin kullanımına rastlanır. 
Benzer bir durum Debussy, Lizst'in Habanera la soirée dans Grenada" adlı eserinde vardır. 

Şark'ın egzotik sunumunda Binbir Gece Masalları'nın etkisi ve rolü yadsınamaz. Eserin Fransızca tercümesi Antoine Galland tarafından 18. yüz- 


10 Fatma Ayazlar, “Verisrno'da Oryantalizmin İzleri” http//www.ope- 
raturkiye.com/wp1/index.php/yazilar/2-donemsel-arastirmalar/ verismoda-oryantalizm-etkileri.html/ 


11 Ralph P. Locke, “Constructing the Oriental Other” Saint-Saens's 
Samson et Dalila", Cambridge Opera Journal, 3. (1991), s. 261-303. 


yılın başlarında Les Mille et une Nuits, Contes Arabes Traduits en Français olarak yapıldığında büyük ilgi uyandırmıştı. Binbir Gece Masalları Avrupalının muhayyilesinde Şark egzotizminin en parlak örneklerini barındırıyordu. Kadın, cinsellik, despot yöneticiler, şiddet ve tüm bunların yanında Şark'a dair sunulan tüm esrarengiz anlatılar buradan ilhamla aktarılabiliyordu. Binbir Gece Masalları aslında Farsça'daki Hazâr Afsana (Bin Efsane) adlı eserden 9. yüzyılda Ebu Abdullah Muhammed el-Gahşigar tarafından Arapça'ya aktarılmış bir çalışma iken yüzyıllar içinde ilavelerle genişletilmişti. Örneğin Avrupa edebiyatında ve müziğinde oldukça rağbet gören Şehrazad'ın öyküsü 14. yüzyılda esere dahil edildi. Galland da tercümeyi yaparken eserde olmayan örneğin Maruni Rahiplerden duyduğu hikayeleri metne ekledi.12 


Şehrazad'ın öyküsü Avrupalı bestecilerin ilgisini çekecektir. Ravel 1899'da yazdığı Şehrazad uvertüründe kullandığı ritm ve ses aralıklarıyla egzotik bir hava yaratmayı başarmıştır. Ravel'in Şehrazad'ı konu edindiği bir başka eseri ise mezzo soprano ve orkestra için üç şiir üzerine yaptığı bestesidir. Ancak onun oryantal etkilenimi bunlarla sınırlı kalmamıştır. 
Endülüs egzotizminin etkisini bütünüyle hissettiren Bolero ve İspanyol Rapsodisi de şarkiyat müzik ilişkisine ideal örnekleri oluşturmaktadır. Aynı konuyu işleyen bir başka büyük besteci Rimsky-Korsakov Şehrazad'ında Şark egotizmi Hicaz ve Hicazkâr makamlarının transpoze edilmiş hallerinin kullanımıyla karşımıza çıkmaktadır.13 


Hindistan ve Mısır 19, yüzyılın sonunda İngiliz yönetiminin en önemli sömürge merkezlerine dönüşmeden önce opera bestecilerinin ilgi alanına girmeyi başarmıştı. Meyerbeer'in ilk temsili 28 Nisan 1865'te Paris'te gerçekleştirilen LAfricana'sında bestecinin döneminde moda haline gelmiş olan Şark etkisi kendisini hissettirir. Mısır konulu çalışmalar içinde Giuseppe Verdi'nin Aida'sı hiç şüphesiz ayrı- 


12 R.A. Nickolson, A Literary History of the Arabs. Cambridge University Press. 1985, s. 456-459. Arap Geceleri teması şarkiyatçı literatürün en çok vurgu yaptığı konular arasındadır. Andras Hamori. 
On the Art of Medieval Arabıc Literature, Princeton University Press, New Jersey 1975, s. 145-163. 

13 Derek B. Scott, “Orientalism and Musical Style”, The Musical Quarterly, 82. (Summer 1998), s. 309-335. 

14 Linda Hutcheon-Michael Hutceon. “Yerinden Koparma ve Endişe: 


İmparatorluk ve Opera”, Emperyalizmin Yedi Rengi, Balachandra Rajan-Elizabeth Sauer (Ed). Küre Yayınları, İstanbul 2006, 5.245-246. 
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calıklı bir yere sahiptir. Verdi Mısır bilimci Auguste-Edouard Mariette'nin Mısır'da bulduğu bazı tabletlerde yazılı bir aşk faciasından yola çıkarak Süveyş Kanalı'nın açılışında sergilenmek üzere Hidiv İsmail Paşa'nın siparişiyle bu operayı bestelemiştir. Ancak eser açılışa yetişmemiş 1871'de ilk defa Kahire'de izleyici karşısına çıkmıştır. Verdi'nin Aida'sı İslam fetihleri sonrasındaki Mısır'ı değil, Antikçağların Mısır'ını konu edinir. Daha önce Haendel'in ele aldığı bu tema Aida'da farklı bir yaklaşımla işlenir. Edward Said Kültür ve Emperyalizm adlı eserinde Aida'ya yer verirken edebi anlatılarla siyasetin nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Burada ileri sürdükleri dikkat çekicidir. 
Ona göre “Batı ile onun tahakkümü altıdaki 'öteki' kültürler arasındaki ilişkinin araştırılması sadece eşit olmayan muhataplar arasındaki eşitsiz ilişkinin anlaşılmasının bir yolu değildir, aynı zamanda bizatihi Batı'daki kültür pratiklerinin oluşumunu ve anlamını araştırmanın bir ilk adımıdır. Bunun yanı sıra, bu eşitsizliğin çokça yerildiği ve bu eşitsizliğin üzerine kurulu bir sürü yapının bulunduğu romanın, etnografik ve tarihsel söylemin, birtakım şiir ve operanın kültürel biçimlerinin tam olarak anlaşılması için, Batı ulusları ile Batılı olmayan uluslararasındaki daimi iktidar eşitsizliğinin dikkate alınması gerekir.” 
Aida'daki egzotik bakış ilk sahneden itibaren kendini hissettirir. Uvertür Aida ve rahiplerin temalarından alıntılarla örülü ve tiz keman akorları eşliğinde biçimlenir. Kölelik, eşitsizlik, din adamlarının toplumsal rolü, kadın, cinsellik, harem gibi unsurların yeniden üretimi burada açıkça görülür. Aida, Şarklı bir yöneticinin siparişiyle bestelenmiş olsa da aslında Batılı dinleyicilerin “öteki'ne dair tasavvurunun şarkiyatçılığın inşa ettiği klişeler eşliğinde ve adeta etnografik bir sergi görünümünde tazelendiği görsel bir şova dönüşür.!* Verdi'nin amacı kolonyal zihniyeti yansıtan tümüyle oryantalist nitelikli bir eser yaratmak değildir. Ancak dönemin genel trendinin dışında kalamadığı ortadır. 


Şark yalnızca Levant ülkeleri, Afrika ve İngiliz idaresindeki Hindistan temalarıyla değil daha uzaktaki köşeleriyle de müziğin özellikle operanın gündemindedir. Puccini Madama Butterfly ile Japonya'yı 


15 Edward W. Said, Culture and Imperialism, Knopf, New York 1993. s. 
111-131. 

16 OMatthew Head. “Musicalogy on Safari: Orientalism and the Spectre of Postcolonial Theory”, Music Analysis, Blackwell Publishing ltd.. 
2003. 22- i-ii. s. 213-214. 
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Turandot ile Çin'i opera sahnesine taşır. Butterfly gönlünü Amerikalı bir subaya kaptırmış saf bir aşık olarak madun bir kadın psikolojisi çizer. Nitekim sonunda kendi yaşamına son vererek zayıflığını gösterir. Oysa Turandot güçlü ve iktidar sahibi bir kadındır. Uzakdoğu egzotizmi her iki eserin müzikal ifadesinde kendine yer bulmaktadır. Turandot'ta birinci perde sonundaki “Non v'e in China staccato” akorları, harp ve çan gibi enstrümanların parlak renkleri, pentatonik ara seslerin olmadığı beş sesli dizi kullanımları ve oktav aralıkların kullanıldığı şan partileriyle oryantal bir havayı yansıtmaktadır. 
Şarkiyatçı paradigmanın yaklaşımına uygun olarak alt sınıfları temsil eden kişiler yüksek sınıfa göre daha fazla etnik kökenlidir. Altı sınıf üyesi Liu'nin ilk perdeki aryası "Signora Ascolta"da pentatonik aralıklar duyulmasına karşın, Prens Calaf'ın hemen onun takip eden “Non piangere Liu” aryasında buna rastlanmaz.” 


18. ve 19. yüzyıllar Avrupa'nın tarihsel dönüşümlerini yaşadığı, eurocentrisme duygusunun yükseldiği bir süreçtir. Voltaire'in tarih felsefesinde bütün zamanların merkezi Fransa ve Avrupa'dır. 
Osmanlılar ve Rusya Avrupalılarca kendilerinden sayılmamaktadır. Daha Fransa Kralı IV. Henri döneminde Duc de Sully Memoirs ya da Grand Dessein d'Henri IV adlı eserinde Avrupa devletleri için birlik düzeni öngörürken Rusya'yı bunun dışında tutuyordu. Rusya Avrupalının zihninde köylü ve Şarklı bir toplumdu. Oysa Rus besteciler için bu durum bir kompleks oluşturmuyordu. Onlar arasında Şark konusuna olan ilgi 18. yüzyılda yoğunlaşmıştı. V. A. Paşkeviç'in librettosu ll. Katerina'ya ait olan Fevey isimli komik operasında egzotik Şark Masalı havası hakimdi. Eserin kahramanlarının kıyafetleri Çariçenin isteğiyle Türk kumaşlarından hazırlandı. Operanın müziğinde Tatar modları ve Ortasya'nın dansları yeralıyordu. Rus müziğinde Şark etkili bir egzotizmin asıl gelişimi M. Glinka'nın eserleriyle ortaya çıktı. Ruslan ve Lyudmila fantastik ve egzotik dokular içermekteydi. Besteci Kafkas halklarının orijinal melodilerini başarılı biçimde kullanabilmişti. 


Rus müziğinde şarkiyatçılığın izleri Glinka'nın 


17 Fatma Ayazlar. “Verismo'da Oryantalizmin İzleri" http://www.ope- 
raturkiye.com/wp1/index.php/yazilar/2-donemsel-arastirmalar/ verismoda-oryantalizm-etkileri.htri/ 


takipçileri konumundaki Rus Beşleri üzerinde kendini daha yoğun hissettirmektedir. Borodin'in Çar İgor operasında uvertür ve Poloveç sahneleri, ikinci senfonisindeki birinci bölüm, Cui'nin Kafkas Esiri operası, Balakirev'in İslamey piyano fantezisi, Şark Romansları, Mussorgsky'nin Khovanshchina operasında Acem kızlarının dansı, Rirmsky-Korsakov'un Sadko ve Altın Horoz operasının bazı bölümlerinde bu etkiler görülür.18 Söz konusu etki Şarklı temaların kullanılışıyla sınırlı değildir. Avrupalı bestecilerin tavrıyla benzer şekilde müziğin melodik yapısı da egzotik bir etkiyle biçimlenmiştir. Örneğin Borodin'in Çar İgor operasının Poloveç sahnelerinde egzotik modlar ve ritmik efektler, dörtlü ve beşli ses bağlantıları, ostinat pedallar, artmış ikili aralıklı armonik majör ve minörler dikkat çekmektedir. Şark sahnelerinin sergilendiği ikinci perdeyi yapmadan önce Borodin Ortasya ve Kafkas müziğini incelemiştir. Rus besteciler egzotik sahnelerin tasvirinde armonik sistemi farklı akorlarla zenginleştirmişlerdir. Bu akorlar alışılmış üçlü aralık kuruluşundan farklı olarak dörtlü ve beşli aralık kuruluşuna sahiptiler. Rus besteciler Şark armonisini dörtlü ve beşli biçimde duyabilmişlerdir. Rimsky-Korsakov, mod sisteminde yenilikçi bir yaklaşım sergilemiş fantastik masal kahramanlarının tasvirinde kendisinin geliştirdiği “suni simetrik modu” kullanmıştır. 
Bu, ton ve yarım tonların sıralanmasından ortaya çıkan ve Rus müziğinde Rimsky-Korsakov dizisi olarak bilinen moddur. Kimine göre şarkiyatçı etki Rus müziğini Avrupa müziğinden farklı kılarak ona sıradışı bir gelişim yönü sağlamıştır. Rus müziğinin ritmi, melodi ve armonisi, orkestra dili bu sayede zenginleşmiştir.19 Hangi paradigmayla yaklaşılırsa yaklaşılsın Şark 19. yüzyılın emperyal bağımlılık ilişkileri içinde siyasi ve ekonomik araçsallaştırılmasının yanı sıra Batılı kültürel kurumlar aracılığıyla egzotik bir öteki tanımlamasının tarafıdır. 
Bizden olmama durumunun en canlı sahneleme biçimi ise egzotizmin sınırlarını zorlamaktan geri kalmayan müzik ve operadır. Müzik imparatorluklar yüzyılında Şark'ı oryantalleştirmenin kültürel 
araçlarından biridir. 0 


18 Richard Taruskin, “Entoiling the Falconette: Russian Musical Orientalism in Context”, The Exotic in Western Music, Der. Jonathan Bellman, Boston 1998, s. 194-217. 


19 Aynur Sultanova, Rus Beşlerinin Eserlerinde Oryantlizm Akımı”, İdil 
Dergisi, c. 1, sa. 5, 2012, s. 5-9. 


Roboski için şiirler 


bir kirli manzara resmi 


l. 

Roboskiye döngü günü kimimiz daha çocuk yaşta cebinde misketleri duruyor bekçi gibi 


Günlerden cuma, o yâr bana 

bakıyor “kanatsız hayal'iyle 

kar, tipi, bulutlar özeniyor turnalara Binbir Gece Masalları'ndan çıkmış her biri 


Hayvanlarımız yol rehberi dengbejlerin haziresi yarınca 


çekiyor resmimizi büyük göz, ilkin ışıldayıcılarla 


başlıyor bombalar dansa 


Il. 
yil iki bin on bir sonu aylardan karakış soğuk, vu vu vu! 
otuz dört gülibrişim çiçeği 
Irak'tan arı on beş numaralı sınır taşını aşınca git git Şirit Tepesi 
Nalet bi yerde gecenin duvağından 

Şafak uyanıncaydı koptu velvele 

lo loo lo 

186 186 lêê lê 
kendini incitiyor ülke 


Ne varsa vurdular 

katırları da 

kanı şorul şorul akar 

Börtü böce, daş, kaya, parça pirçik hepsi “göz gözü görmez oldu Atlasta...” 

Bi derdê berx&n min ez 


lawik& roboski 


Roj bi roj bimirim 
Wi bidar& zordari xwo pögirt 
Birüskön weşandi 
Bombön li asmön re wedanin 
Vedizi ü ser& me daket 


Xwin weki av dihatin xwar& 
Cantiran ku ji du gati 
Wi zede ye 


Ma kulilkön mirin& deranin 
Ma nane xwe ji ticareta sinor ra Deranine min 
Sİ ü çar ji agiran bi milyonan birüsk pekiyan Welatö ji 
Ew ko çiya singa xwo vedaye xWo 
Daye berö siya ji vemiri 


disane zarokön de destgiran xortön ser& mirovan zewicî di nav xwin re 


dinya ranewesti sere min dizivir e 


Âba Müslim Çelik 
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24 
kar yağıyor gecede 


(Oğulun kısa rüyası) 
Bir gül gördüm ana kırk kapılı bir gül. 
Çaldı kırk birinci kapıyı kalbimdi o küçük kapı, açıverdim usulca ona. 


Sözcüklerin ve kanın gölgesinde 

yaşıyoruz burada biliriz kim Kutup Yıldızı'na yol gösteren o öncü kim adımızla dolduran soğuk mezarları taşımıza sarılan yaslı gömlekleri ören kim 


biliriz bir yılan gibi ağzımızda kıvrandığında dil. 


Geceydi, bir dilim ekmekti yukarda ay aşağıda açlığın mayınıyla 

dağılan gölge kaçağa giderdik, çocukluğun ekşimiş aşıydı ölüm ağılı pıtraklar gibi dalayan ellerimizi kitli yüklüklerinde dağ gelinlerinin. 


Hüzün, solgun bir kabartmaydı, isli bir lamba yavuklumuzun yazmasındaki oya, alıcı bir kuştu, inerdi dağlarımıza gün batımları onunla doyururduk kardeşlerimizi, geceden önce katığıydı rüzgârın ve uykusuzluğun kaçaktık, konuğumuzdu un, tuz, zulüm ve tütün. 


Kar yağıyordu durmadan, yol uzun kuyular gibiydi sözcükler bir çıtırtı, kabarıp yiten bir ışık, uzağın etine saplanan diken kar altındaydı her şey, yıldızlar, zaman, açlık ve tanrı inip kalkıyordu gecenin atardamarı. 
Ne oldu bilemedik, bir şimşekti çaresizliğimiz birdenbire, ayrık, güneşte ısınan testiler gibi derimize yapışan o tuhaf, ıssız sonrasızlık evlerimizi bekleyen yılan, yatırlarımızı üşüten yel şuradaydı, ölümün yitik eli değince omzumuza. 


Hayvan kabuklarına sinen bir uğultu önce sonra bir alev koruluğu, bir ses çavlanı nerden geldi bilemedik, taş, demir, bakır, safra yıkıldık oracığa, kimimiz bir inilti, bir kırık çömlek kimimiz bir keçe, kanlı bir aba. 


Sabah buldular bizi ya da beklemiş gece kan taşlarıyla delik deşik otuz dört gövde kar yağıyordu durmadan, kar yağıyordu, yolları örtmüştü saflık ve ağıt kar yağıyordu, ötede ayaz, tipi. 


Uzandık, yan yanayız şimdi, 

ölüm diyorlar adına, ölümlüler 

deliksiz bir iğne gibi karanlık, suskun yapraksız bir ağaç gibi güneşçil, alevli bekliyoruz köklerimiz dolansın diye köklerinize. 


Mustafa Köz 
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G2 öykü 


Tahtakuruları'nın evreni” 


SEMİH ERELVANLI 


Hayal kırıklığı 


Kızkulesindeyaşayanlahtakurusu, Boğazdakifen erintepesineyerleşmişlahtakurusu'na hayrandı. Bir gece dayanamadı, TeknededolaşanTahtakurusu'na onu da yanına alsın diye yalvardı. 


Fenere ulaştığında anladı ki, ışık onun hayran olduğu Tahtakurusu'ndan gelmiyor. 


İntihar 

“Sen beni ben olduğum için değil, senden yükseklerde olduğum için seviyorsun," dedi Kolyededoğmuşlahtakurusu. 

Topuğun ucuna doğru kemirirken, “Belki de hakısın,” diye karşılık verdi AyakkabıdadoğmuşTahtaku-TUSU. 


* o Yazarın yakında Evrensel Basım Yayın'dan “Tahtakuruları'nın Evreni 


Adam Smith ve adalet 


Kendineayakkabılığınenüstündeyerayarlayan-Tahtakurusu şöyle diyordu alttakilere: 

“İki ayakkabı hep yan yana durursa; orada ne ilerleme olur, ne yükselme. Doğrusu: Bacak bacak üstüne atmaktır.” 


Boş hayaller 


Kömürmadeniarabasındakikapkaralahtakuruları, Hamaktazevküsefasüren Tahtakuruları'na karşı başlatacakları grevi tartışıyorlardı. O sırada, içlerin- den biri gündüz düşlerindeydi: 

“Bir daha dünyaya gelirsem, yemin olsun ki altın madeni arabasında çalışacağım!” 


” ismiyle yayımlanacak olan minimal öykü kitabından tadımlık öyküler. 


Böyle buyurdu Zerdüşt 


BurnufilburnugibiolansnobTahtakurusu, ayağını uzatırken şöyle dedi: 


“Benim işte iki yüzyıl önce haber verilen: ÜstTahtakurusu. Ust'ün. Anladın mı?” 


BoyacısandığındakidelikanlıTahtakurusu kafasını kaldırmadan cevap verdi: 


“Üstünüzü donatırken altınızı ihmal etmişsiniz.” 


Turist 


YaztatiliniyurtdışındageçirenTahtakurusu eve döndüğünde coşkuyla anlatıyordu: 


“Valla ne yalan söyliiim, bizim memleketin tahtaları gibisi yok.” 


İltica 


“Daha gür ağaçlara kavuşacağız," diye düş kuruyorlardı, Amazon'a doğru yol alırken. 


Ama açgözlü kimileri. ortasından kemirerek batırdılar sandalı. 


Freud 


Koltukdeğire&ndegezinendörtayaklıressamlahta kurusu'nun şaheseri, “Ormanda Güneşlenen Kırkayak” tablosuydu. 


Anti-feminist astroloji 


GürgenburcukadınTahtakuruları özellikle mutfak 


dolabı kapaklarında ve çekmecelerinde koşuşturmayı severler. 


Artı-değer 

BilincikapaliTahtakuruları eleğin kıyısında büyük bir boşluk yaratmasalardı: Pirincin içindeki beyaz taşlar, öğle yemeğinde şeflerin ve ustaların azı dişlerini parçalayacaktı. 

Ya sonra, makineleri kim çalıştıracaktı? 


Hayata dönüş 


Satrançpiyonlarındayürüyenlahtakuruları, Satr ançşahlarındayatanlahtakuruları'nın adaletsizliğini dize getirmek için sadece tahta suyuyla beslenme kararı almışlardı. 


Hangi cüretle! 

Bir şafak vakti ansızın, Satrançtillerindekoşan-Tahtakuruları tüm güçleriyle saldırıya geçtiler. 

Hem de bütün kuralları çiğneyip düz, yan ve geri hareketlerle. 

Ortalık kıymık gölüne dönmüştü. 


Hakikat 


Tükenmezkalemlesandalyedengardırobafırlatılan Tahtakuruları'ndan dürüst olanı, kalemden ilk zıplayan arkadaşının sözlerine itiraz etti: 

“Bana kalırsa bu: Tahtakuruluk için değil, olsa olsa bizi buraya gönderen Süper güçlü Tahtakuruları için büyük bir adımdır.” B 
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Dokunarak ve yaşayarak 


00 wv 


öğrenmek için çocuk müzeleri 


CEREN KARADENİZ ile söyleşi ZÜLEYHA KARAER 


> Çocukların da kendilerine özgü müzeleri var artık ve dünyada bunların sayıları artıyor. Dokunarak, nesnelere temas ederek öğrenimin esas alındığı ama aynı zamanda çocuklara özel tasarımları süyesinde birer eğlence mekânı haline de gelen çocuk müzeleri bizde de var ama henüz bu türden bir müzeciliğin emekleme çağında olduğu söylenebilir. Orijinal nesnelerin sahnelenmek zorunda olmadığı esas olanın eğlenirken öğrenmek olduğu bu müzeler özel bir ilgiyi hak ediyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Karadeniz çocuklar izin dostça öğrenme ve eğlenme ortamı sunan çocuk 


müzelerini anlatıyor... 


Çocuk müzesi ne anlama geliyor, bize biraz anlatabilir misiniz? 

Bu soruyu yanıtlamak için geleneksel müze tanımı yapamayız. Her şeyden önce bildiğiniz bütün müze türlerini bir kenara koyun ve çocuklara ve ailelere değişik ve yararlı boş zaman etkinlikleri sağlayan bir müze hayal edin. Bu müzenin tanımını şöyle yapabiliriz: çocuk müzesi, çocuklar için geliştirilmiş etkileşimli, dokunmalı, çekici, uyarıcı, korkutmayan ve dostça öğrenme ve eğlenme ortamlarıdır. Çocukların görebileceği, yaparak ve yaşayarak öğrenebileceği, keşfedebileceği ve etkileşime girebileceği güvenli ve özgür müze ortamıdır. 


Peki diğer müzelerden farkı ne? 


Geleneksel bir müze nesneye odaklanır. Bu müzelerde nesnenin yüceltildiği, tüm özelliklerinin ayrıntılı biçimde incelendiği ve yansıtıldığını görürsünüz. Bu nedenle müzenin asırlar boyu kutsal, dokunulmaz, yüceltilmiş bir mekân olduğu kabul edilmiştir. Oysa çağdaş müzelerin bir söylemi var “insansız olmaz!” İşte çocuk müzesi bu söylemi hayata geçiren en belirgin örneklerden biri. Çocuk müzesinde sergiler nesnelerin yüceltilmesi ve vurgulanması için değil, insanlar için 


oluşturulur. Orijinal nesnelerden oluşan bir koleksiyon hazırlamak zorunda değildirler. Koleksiyonlarını tasarlarken çocuklara oyun yoluyla öğretmek amacındadırlar. Teknolojiyi sıkça kullanırlar ve aileyle birlikte öğrenme sağlanmasına öncelik verirler. Örneğin bir çocuk müzesinde çocuk, insan vücuduna ilişkin ayrıntılı bilgi alabilir, dinozorların yaşamını öğrenebilir, dünyanın farklı ülkelerinin yerel kültürleriyle ilgili bilgi edinebilir, bir arkeolog gibi kazı çalışmasına ya da uzayın derinliklerine gerçekleşen bir seyahate katılabilir. 


Bir çocuk müzesinin ortamı nasıl olmalı? 


“Ziyaretçi merkezli bir müze olmak” çocuk müzesinin en önemli özelliği. En önemli özelliği de müzenin erişilebilir olması. Müzenin içyapı unsurları da çocuğun gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalı. Işıklandırmasından, ısıtılmasına, vitrin, atölye vb. tasarımlarından tuvalet vb. sosyal hizmetlerinin hazırlanmasına kadar çocuk gelişim uzmanlarının önerileri dikkate alınmalı ve müze bu biçimde kurulmalı. Engelli ve yaşlı ziyaretçiler de unutulmamalı. Öte yandan “müzede dokunma” yaklaşımına vurgu yapmak gerekir. 
1960'lardan beri geçerliğini koruyan bu yaklaşım 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ziyaretçinin nesneyle doğrudan etkileşime girmesi gerektiğini savunur. Dolayısıyla dünyada 500'ü aşmış çocuk müzelerinin çok büyük bölümünde sergi unsurlarının tamamı dokunmaya müsaittir. Çocuk müzeleri “dokun ve yap” der. Çocuklar ve aileleri bu müzelerdeki sergi nesnelerine dokunur, iter, çeker, farklı şekiller verebilir ve o nesneyle ilgili bir sanat atölyesi, gösteri, düşünce üretimi vb. etkinliğe katılırlar. Örneğin Avrupa'nın ilk çocuk müzesi olan Frankfurt Çocuk Müzesi, Frankfurt Tarih Müzesinin bir yan kuruluşudur. Bu müzede sergi tasarımı bile çocuklarla birlikte ve onların görüşleri alınarak yapılır. Eserlerin tamamına çocuklar dokunabilirler. 
Müzenin iç mekân tasarımı rengârenktir ve çocukların farklı gelişim dönemlerine uygundur. Çocuklar müze laboratuvarı olarak kurulan alanda doğa tarihi numunelerini inceler, arkeologları tanır ve onlar gibi kazı yaparlar. Kişisel eşyalarından oluşan bireysel sergilerini müzede açabilirler. Bir rehber eşliğinde kenti gezer, canlandırma, rol oynama gibi etkinlikleri bu süreçte gerçekleştirirler. Doğum 


günü gibi özel günlerini arkadaşlarıyla birlikte müzede kutlayabilirler. 


Müze tasarımında aileler de düşünülüyor mu? 


Tabii, çocuk müzeleri sadece okul sürecinde öğrenme değil, aile içinde öğrenmede de etkin kullanılabilecek müzeler. Bir çocuk müzesi aile etkinliği kapsamında anne, baba ve çocuk ya da çocuklardan oluşan bir grup halinde gezilebilir ya da okul etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilebilir. Kuşaklararası öğrenmenin gerçekleşmesi ve ailece eğlenceli vakit geçirmek önceliklidir. Böylece ailece eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra anne ve baba herhangi bir konuyu müzeyle bağlantılı olarak çocuğuyla birlikte ele alabilir ve müzede öğrenme gerçekleşebilir. 


Çocuk müzesi eğitimciler tarafından nasıl kullanılabilir? 


Eğitimci ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirilecek 


müze ziyaretlerinde müze eğitiminin temel ilkeleri göz önünde bulundurulmalı. Müze öncesinde eğitimci müzeye ve içeriğine ilişkin bilgi alarak ve kendi öğretim programından yola çıkarak bir tema belirlemeli ve ziyareti bu tema doğrultusunda planlamalıdır. Amaçtüm müzeyi hızla gezmek değil, bir bölüm bile olsa ziyareti ayrıntılandırarak o ziyaretten verim almaktır. Bunu sağlamak için tema belirleyen eğitimci müzeye gitmeden önce sınıf ortamında bir ön çalışma yapmalı ve çocukları bu ziyarete hazırlamalı. 
Ziyaret tamamlandıktan sonra da öğrenilenlerin pekiştirileceği bir müze sonrası değerlendirme süreci yaşanmalı. Çocuk müzelerinin çoğu aileler için ve okul grupları için özel etkinlikler ve müze turları geliştiriyorlar. Bu müzelerin en büyük özelliği ziyaretçiye kendi ziyaretini planlayabilme serbestliği sağlaması ve talep ettiği durumda ona göre bir etkinlik, plan, tur vb. hizmeti sunması. 


Çocuk müzesinin çocuğun gelişimindeki yeri nedir? 


Çocuk müzesinde etkinlikler çocukların gelişim- 


A 


Klick Çocuk Müzesi 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sel hazır oluşlarına, bireysel öğrenme tarzlarına, kişisel ilgilerine göre farklı alan uzmanları tarafından geliştirilir. Bu müzelerde hem koleksiyon içeriği hem de sergilenme biçimleri çocukların hareket alanlarını sınırlamaz, onlara bağımsızlıklarını sınayan olanaklar verir. Dolayısıyla çocukta özgüven gelişimini destekler. Sunulan öğrenme senaryoları çocuklara rol oynama aracılığıyla farklı bakış açılarını deneme olanağı tanır. Öte yandan çocuk müzesi içerikleri çocukların kendi kültürlerini olduğu kadar başka kültürleri de tanımalarını sağlar ve çocukta özsaygı, hoşgörü ve anlayış kazanımın destekler. Çocukların sorunları yaratıcı biçimde çözmesi teşvik edildiğinden 21. Yüzyılın güçlükleriyle karşılaşmada ve baş edebilmede daha donanımlı bireyler yetiştirilebilir. Ayrıca bilgiye ulaşma, analiz etme ve kullanma becerisi gelişen çocukların aynı zamanda sosyal becerilerinde ilerleme, estetik algılarında gelişme, teknolojiyi kullanma ve bilimsel gelişmelerden haberdar olma becerilerinde yükselme yaşanır. 
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Miami Çacuk Müzesi 


Genel olarak eğitime katkısı hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

Çocuk müzelerinin duyulara, düş gücüne ve yaratıcılığa yönelik sergi ve etkinlikler geliştirmesi okulla sınırlı olmayan çağdaş eğitim yaklaşımını destekler. Eğitimde okul dışı ortamlar olarak ülkemizde de uzun yıllardır kullanılmakta olan müzelerin çocuklar için hazırlanmış bu dinamik örneği, aynı zamanda çağdaş öğrenme kuramlarının doğrudan uygulama alanıdır. “Çocuklar ile birlikte” felsefesine dayanan bu müzeler çocukların zihnindeki dar kalıplı öğrenme ve eğitim algısını olumlu yönde değiştirebilir ve yaparak-yaşayarak öğrenme felsefesinin yaygınlaşmasına olanak sağlayabilir. 


Ailelerin çocuk müzelerine ilişkin bir talebi var mı sizce, bu ihtiyacın farkındalar mı? 


Dünyadaki çocuk müzelerinin yarısından fazlası ABD'de bulunuyor ve bu müzelerin çoğunun ana babaların ve/veya öğretmenlerin girişimiyle kurulmuş olması dikkat çekiyor. Çocuk müzeleri dünyada müze sektörünün en hızlı büyüyen kolu. Sayıları çoktan 500'ü aştı ve çocuk sanatları müzesi, çocukluk müzesi ve okul kültürü müzeleri gibi farklı türlere ayrılmış durumda. Dolayısıyla çocuklarının nitelikli serbest zaman geçirmelerini isteyen anne ve babalar etkileşimli öğrenme ortamlarını tercih ediyorlar. Çocuk müzeleri dünyada sayısı hızla artan tema parklardan farklıdır. Çocuk müzesinde eğlenme ve öğrenme bir arada gerçekleşir. Bu yaklaşım “eğit-öğren” olarak adlandırılıyor ve ulusal öğretim programlarıyla çocuk müzesi içeriklerinin paralel hazırlanması süreçlerini kapsıyor. Okullarla gerçekleştirilecek işbirlikleri ailelerin de bu müze 


Yunan Çocuk Müzesi 


türünü tanımaları ve benimsemeleri için önemlidir. 


Dünyada bağımsız çocuk müzelerinin sayısı artarken, farklı bir müze bünyesindeki çocuk birimleri ya da eğitim atölyelerinin sayısının da artması da bu türe olan talebin yüksekliğini gösterir. 


Ülkemizde durum nedir? 


Türkiye'de 1990'dan beri gerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı özel müzeler, gerekse özel müzeler bünyesinde eğitim etkinlikleri düzenleniyor. Çocuğa ilişkin müze birimleri oluşturuluyor, müzelerin içinde eğitim atölyeleri kuruluyor. Eski çocuk birimleri yenileniyor. Çocuğa ilişkin müze türlerine örnek oluşturacak şekilde Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Gaziantep gibi şehirlerde oyuncak müzeleri açıldı. Yerel idarelerin bilim ve teknoloji müzesi açma yolunda önemli girişimleri var. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki farklı türdeki müzelerdeki eğitim atölyeleri genişletilmekte. 
Ziyaretçilerin ilgisini çekecek çağdaş teknoloji unsurları müzeye girmiştir denilebilir. Bütün bu ilerlemelere rağmen nüfusunun büyük bölümü çocuk ve gençler- den oluşan Türkiye'nin daha çok müzede çocuk birimine ve eğitim atölyesine ihtiyacı Var. Öte yandan bu birimlerde görevlendirilmek üzere müze eğitimcileri istihdam edilmelidir. Müzelerle okullar arasında resmi işbirlikleri kurulmalıdır. Mevcut çocuk müzesi sayısı yeterli değildir. Bu sayı hemen her şehirde en az bir çocuk müzesi olacak biçimde artırılmalı ve çocuk müzeleri ile diğer müzeler arasında işbirliğinin kurulacağı bir ulusal müzeler ağı oluşturulmalıdır. Çocukların yetişkinlerle birlikte daha yaşanır bir dünya inşa edebilmek için geliştirdikleri plan ve projelerin tohumlarının da çocuk müzelerinde atılabileceği unutulmamalıdır. B 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Kral Lear'ın izinde 


ZEYNEP GİZEM ŞENEL 


Aktör, bir grup gazetecinin karşısında kendisine şüphe ve merakla bakan yüzlere dönüp son derece kişisel bulduğu bir soruyu yanıtlıyor: “Neden bu rolü kabul ettiniz?” Çünkü bu adam çok itici, ve emin olun ben de öyleyim.” 


İri ve neredeyse kambur cüssesine, ince telli saçlarının yapışıp kaldığı başına, eğri ve yüzünün yarısını kaplayan burnuna baktığınızda gerçekten de hiç çekici biri gibi gelmiyor Gerard Depardieu. Ancak çoğu kadın onun şirin bir köpek yavrusunu andıran yüzünü dayanılmaz buluyor. Hatta geçenlerde 


seksi erkek ilan etti. 


Andie Mc Dowell'la oynadığı Yeşil Kart (1990) ile zor beğenen, ama “ben çirkin severim" diyen milyonlarca kadın hayran edinen aktör, uzun süren sessizliğini Abel Ferrara'nın New York'a Hoşgeldiniz filmiyle bozdu. Bilindiği gibi film, 2014 Cannes Festivali seçkisine girememesinin yanısıra, Fransız medyası tarafından da sansürlenmişti. Ferrara'nın bu sıradışı çalışması geçtiğimiz ay Filmekimi'nde seyirciyle buluştu. 


Film 2011'de cinsel taciz ve tecavüze yeltenme suçlarıyla tutuklanan Dominic Strauss Kahn davasından esinleniyor. O dönemde IMF başkanı olan ve 
2012 Fransa başkanlık seçimleri için güçlü bir aday 
olarak gösterilen Kahn, New York'da kaldığı sırada bir otel görevlisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanmıştı. 


Kasvetli, mağrur ve nahoş bir film New York'a Hoşgeldiniz. İlk bakışta klasik bir dava hikayesi; mesela Taciz (1994) gibi hukuki adalete ulaşma çabasını konu alıyor gibi görünüyor. Ancak bu kabuğun altında cehennemin yedinci katından çıkmış çok daha baskın, karanlık bir niyet var. Yine de bu durum konuya dair tüm hatların son derece keskin çizgilerle belirlendiği gerçeğini değiştirmiyor. Filmin antikahramanı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde suçlu; o bir tecavüzcü, zenginliğinin ve konumunun 


üzerinden güce ulaşmış. oldukça kendini beğenmiş biri, Steve McGOuenn'in Utanç'ında (2011) olduğu gibi bir seks bağımlısı. Yine de bütün cüretkârlığına, küstahça sırıtan edepsizliğine rağmen, cezalandırıldığında utanmak ve inkar etmek arasında bocalıyor. 
Ferrara, bütün bu gurur, kendine acıma duygularını alıp son derece aşağılık bir karaktere yüklüyor; sonra da o hislerin yarattığı eylemler ve işlenen suç arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor. Burada Fritz Lang'in M'sinde (1931) “Öldürmeden yapamıyorum” diye feryat eden karaktere yönelen empatiden bir parça bulunduğu düşünülebilir. Ancak Ferrara'nın böyle bir niyeti yok. O sadece, bağımlılığın eyleme giden bir yol, gururun ise kendi dışındakileri önemsiz bulan kibirin bir sonucu olduğunu söylüyor. Ara sıra ebedi bir umutsuzluk tadı almıyor değiliz; diyaloglarda, özellikle yönetmenin Fransızca ve İngilizce arasındaki geçişleri yumuşatmaya yeltenmediği noktalarda hantal bir hal alabiliyor kurgu. Ancak, film, “bir canavarı" betimleme konusunda yine de oldukça başarılı. 


Gerard Depardieu'nün hayat verdiği Deveraux, bir Fransız finans kurumunun başkanı. O, Paris sosyal hayatında tanınan, liberal, seksüel olarak cüretkâr, politik hırsları olan bir beyaz yakalı. Hayat kadınlarına olan bağımlılığı dışında “örnek” bir vatandaş. New York 'a bir iş anlaşması için gidiyor 
ve şampanya, uyuşturucu ve eskort kızlarla dolu 12 
saatten sonra, odasını temizlemeye gelen otel çalışanına tecavüze yelteniyor. Muzaffer bir edayla havaalanına geldiğinde de kendisi için hiç de ummadığı kabus başlamış oluyor. Tabii Strauss Kahn davasın- da delil yetersizliği ve tanığın güvenilir olmayışı gibi bahanelerin beraat getirmiş olması, Devereaux'nun da karısının nüfuzu, maddi gücü sayesinde hapisten kurtulması ve asıl davaya ait görüntülerin de filmde bizzat kullanılması atıf meselesinin son derece gerçek olduğunu kanıtllıyor. 


Depardieu'nün yarattığı olağandışı performans, 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rolü giymenin ötesine geçerek gizemli bir doğallığa bürünüyor. Bu karakter, yönetmenin New York'un Kralı (1990), Kötü Dedektif (2009), Bağımlı (1995) gibi filmlerinde olduğu üzere, bir gece yaratığı, vahşi ya da toplumdışı, tüm insani duyguların yüzeye çıkmış hali. Depardieu öylesine doğal ki, neredeyse” kendini” oynadığı havasını yaratıyor. O, Sheakspeare kitaplarından çıkıp 21 yüzyıla ışınlanmış bir Kral Lear gibi. 

Polisin kendisini çırılçıplak araması Devereaux içim küçük düşürücü, ancak kendisini oynayan aktör için de korkunç bir teşhir edilme anı. Rol yapmanın ötesinde, gerçek bir insanın açık saçık bir sahnede yer almasını çağrıştırıyor. Devereaux gelişimini tamamlamış bir karakter. Mesela kızının nişanlısıyla yemek yediği sahnede argo konuşmaktan alamıyor kendini: “Balık çorbası mı? Hımmm bu balıkların seks partisi falan olmalı!” Bu noktada Devereaux'nun hayat tarzına dair küçük ama önemli ipuçları ediniyoruz. Yönetmen, karakterin yönelimlerine dair kısıtlı kanıtlar sunarak bu adamın sadece eğlenmeyi seven küstah bir serseri olmadığını, bütün bu neşenin arkasında sakat bir ruhun sığındığı sonsuz bir karanlık olduğunu vurguluyor. 


Deveraux'nun günahlarının kokusu cennetin en üst katına kadar ulaşıyor; ve bütün bu skandal karısı Simone'u (Jacqueline Bisset) çileden çıkarıyor. 
Simone'un yüklendiği sorumluluk, raydan çıkmış bir ergen gibi davranan kocasının ikisinin de hayatını mahvetmesine engel olamıyor. Bu adamın yarattığı sorunlar aslında çok eskilere dayanıyor. Her defasında yakasını sıyırmış olması da her olayda her istediğini alabileceğine dair sonsuz bir cesaret veriyor ona. Ve davanın devam ettiği dönemde, umutsuzluğa kapıldığı kara bir gecede; dışarı çıkmak için kapıları tekmeleyen suçluluk duygusu yerini zarar gören tarafın kendisi olduğuna dair duygusal bir çözüme bırakıyor. 


Bu aşırı gerilimli film, kendisini finalde sessizce patlak veren asık suratlı bir kördüğüme sürüklüyor. Aslında filmin seks bağımlılığı, zenginliğin yozlaştırıcı etkisi gibi konulara değindiğini düşünmek, başlangıçtaki merkez bankası görüntüleri de göz önüne alınarak (filmin adının da belirttiği gibi) bunun Amerika hakkında bir fars olduğunu varsaymaktan daha kolay. Ancak, Ferrara'nın Wall Street'in ve ge- 


nel olarak iş dünyasının, üst orta sınıf burjuvazinin çürümüşlüğüne atıfta bulunduğunu söylemek belki de büyük resmin farkına varmak anlamına geliyor. 
Bu yüzden de başlangıçta, filme dahil olmayan söyleşi sahnesinde Depardieu'nun söylediklerine kulak vermek yeterli: “Bu rolü kabul ettim çünkü politikacılardan nefret ediyorum.” 


Film, doğaçlama bir sinema performansı gibi, arsız bir çoşkuyla ilerliyor, arada sırada keskin bir zekanın dokunuşlarıyla renkleniyor, rahatsız edici gerçeği seyircinin yüzüne vurduğu anlarda bile müthiş bir vurdumduymazlıkla sarsılıyor. Ve yine de yolundan bir nebze sapmıyor. Wall Street'in Kurdu (2013) gibi 'Eleştiriyorum çünkü tiksiniyorum" diye haykıran yarı politik filmlerin aşırı şenlikli havasından eser yok New York'a Hoşgeldiniz'de. İçinden çıktığı toplumun kirli çamaşırlarını ortaya dökmesinin yanısıra, zalim ve alçakgönüllü bir tonu da var. Ferrara'nın dingin kamerası ve donuk paleti, bütün çirkinliği ve çıplaklığıyla düzeysizliğe, yoldan çıkan olaylara tanık olmamızı sağlıyor. 


Otel görevlisinin maruz kaldığı taciz, parça parça ama kan donduran bir katiyetle sunuluyor seyirci- ye. Deveraux'nun insanlıktan çıkmış ruh hali seksüel davranışlarında kendini gösteriyor. Okşamaları bile bir nevi saldırı gibi; ve finale doğru asıl olayın gerçekleştiği noktaya geldiğimizde, sıradan cinsel ilişkiyle tecavüz arasındaki çizgi yok oluyor. Gerçekte, masum olduğunu söyleyerek attığı tiratlar, sadece eylemin gerçekleştiğine dair şüpheleri ortadan kaldırıyor. Seks ya da tecavüz; bir sosyopat için hepsi aynı. 

Buna rağmen, Deveraux'nun tutuklandığı sahnelerde dahi, bu kez eylemlerinden değil ama suskunluğundan doğan gücünü hissetmek mümkün. 
Amerikan adalet sistemi ise ikinci bir canavar olarak, bir diğerinin insafına kalıyor. Sonuçta çözülme anı gelip çattığında, film adeta içine kapanarak şeytana dair bir teze, ölümcül bir tuzağa, suçluluk duygusunun kemirdiği taze kırmızı ete dönüşüyor. Finalde Deveraux ve karısı arasındaki ateşli tartışma siyaset, seks, adalet hakkında bir hesaplaşmaya ulaşıyor. Ve kendinde hâlâ yeni hizmetçiye dahi sarkıntılık edecek cesareti bulan Deveraux'un direkt kameraya çevrilmiş meydan okuyucu bakışlarıyla sona geliyoruz: "Para (iktidar) herşeye muktedirdir” sözü bir 
kez daha yankılanıyor kulaklarımızda. 0 


düşün 


bir şey olduğunu sezersin ama düşün, bir şey olduğunu daha düşün seni duyunca yeşermek, kanatlanmak gibi bir şey düşün ki ekmek almaya çıktın, ağaçlar oldu içinde ağaç bu düşün, içinden ekmek de geçer çocuk da 


düşün ki ben bir elmayım, oysa tüm burkulmuşlukların adı vardır her insanın bir zulası, bir kez de giderken bunu düşün düşün ki gam çıktı içinden tüm sessizliklerin 

adaletten başladım kanat çırpmaya 


düşün ki sen aklıma geldin, bir bulut heyecanlandı 

bir kelime o kadar narin, bir ülke o kadar uzak 

bir şemsiye kapanırken düşün beni, bir cıgara patlatırken bir şey var bu bakmaların içinde, yağmurlardan bir şey 


düşün ki sonsuzluk da böyle bir şey, bir sesi koklamak gibi düşün taşın aklında kalanı, çığlık çığlığa bir otu... 
pınarların coştuğunu düşün sen aklıma düşünce 


öyle bir akıntıyım işte gözlerine doğru çatlamış bir nar, taşınmış bir şair 


bir şey olsun diye düşün beni, küçücük bir şey çırpınmak! tek derdi bu evlerin akşam oldu mu daha şaşmam yeryüzüne, gelmez aklıma bir yudum su 


bir kelebek yuva yapmaz şuraya, bir karınca uzayıp gitmez 


düşün, biraz da böyle bakıyorum ben sana 


Taner Cindoruk 
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Utku Varlık'ın bozbulanık düşleri 


SENNUR SEZER 


Ben ressamım. Renkleri ben bulmadım. Ama benim gördüğüm renge boyadım göğü. Dünya benim istediğim gibi döner avcumda. Ben ressamım. Ben olmasam nereye sığınırsınız, kıyamet koptuğunda. 
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Bize ayrılan köşe dardı. Çok güneş vardı, az gölge. Ve yalnızca iki kişiydik Havvayla. 
Kelebekler, ağaçlar, çiçekler ve deniz. Benim çizmemi buyurdu Yaradan. Bu yüzden yoksunuz ki siz. 
Düşlerimdesiniz. 


Bu ağlayan bir anadır. 
Ve bir genç kız. Bir erkeğin acı çekişini 

yaşamış bir çocuk kadın. Kutsal saydılar onu. Dudakları öpüşlerle kirlenmedi. 

Ve kimsenin yatağına 

girmedi. Günah nedir 

bilmez. O yüzden tanımaz suçu ve affetmez. 
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Bu bir gelinin düşleridir ve korkuları. Bu yüzden çiçeklerle kartallar yanyana kucak kucağa. Bir toz gibi yağar sarar yatağını şehrin uğultusu ve yeni yetişirken gördüğü düş. Eldeğmemişliğini lekeler bir pervane. 


Çocukların düşleri hiç eskimez. Boya kalemleri gibi durmadan yenilenir. Akşamları karmakarışık dolaplardan delikanlıların üstüne silkenir üç yaşın düşü. Bazan bir karabasanın ortasında fısıldar annenin sesi, “sen bu düşü görmüştün doğduğunda.” 


Bu uygarlığımızdır, peşimizdeki canavar. 
Romadan bugüne uçsuz köprü. Dolambaçlara saklı canavarlar, hortlaklar. 
Yeşermez taş duvarlar. 
Bu uygarlığımızdır, o düşmanımız. 


Bu kaleyi gördünüz mü? 
Demir çarık, demir asa o kalenin düşündeyim. Bir şarkının peşindeyim aslında. 
Üç ağaç incirin şenlendirdiği bir kale yıkıntısı. Bir de 

keçi olmalı bir köşede. Bu kaleyi gördünüz mü, zincir şıkırtısında. 
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Yerini ve yolunu bulur daima zanaat 


Yazı ve fotoğraflar TANJU AKLEMAN 


Git. Yeni bir sergi. 
Peki derdi? 


Bilmiyorum. 


Ama bu fotoğrafları bilmiyorduk mu zaten? 


Biliyorduk. 
Gittik. 


(Biliyorum onlorı ben.) 


Eleştirmek. 

Ne demek. 

Övdüler pek çok. 

Bana laf düşmez. 

Kime düşer. 

Bilinmez. 

Laf lafı açar, sağda solda fısıl fısıl fısıltılar. 
Dedi ve kodu bir yanda. 

Yek diğer yanda. 

“Çok iyi olmuş üstadım.” 

“Pek beğendik efendim pek'ler... 
Derdine? 

Bilinmez. 

Kimse bilmez. 

Pek janti fotoğraflar hani. 


Ama ne? 


(Sensin o, biliyorum. O bir türlü ısınamadığım serginin başı kalabalık fotoğrafçısı sensin. Biliyorum hakkındaki yazılacakları. Sen, O'sun. O olduğun iiçin, 


Sensin o, biliyorum.) 
Herkes tanır onu. 
Gittik. 
Birdenbire hep birlikte yittik. 
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yazılacak olanlar önceden yazılmış olanlar ile aynı. 


(Bizler yoksa yitik dünyalarının fısıldaşan ibibikleri 


mi ydik?) 


Neden dedim. 

Kendi kendime dedim. 
Peki eleştiri. 

Yok. 


Yok ise sanat da mı yok. yoksa. 


Kendi kendine dersen, dost meclislerinde 


“Der”sen ve “Korsan. 
Zaten her şey biraz korsan. 
Her şey biraz “esin'ti. 
Her şey biraz hafif yollu gasp. 
Ya eleş... 
Ya tiri... 
Belki olur a, hâlâ kalır biri. 
Ya san... 
Ya at... 
Şuna getirdim kanaat. 
Biri kalsa bile, 
Değerini bulur bir ihtimal sanat. 
Kesin olan bir şey var ama, 


Yerini ve yolunu bulur daima zanaat. O 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Devrimin ressamı 


Aleksander Aleksandroviç Deyneka 


HİLAL ÜNLÜ 


at ~ 


i: —— M Eor ww DONA 2o 


e am 


Petrograd Savunması 


Sovyet resim sanatının en önemli kişiliklerinden biri olan Aleksander Aleksandroviç Deyneka, demiryolcu bir ailenin çocuğu olarak 8 Mayıs (20 Mayıs) 
1899 tarihinde Kursk'da dünyaya geldi. Aile geleneğini izleyerek Kursk demiryolu okuluna gitti; yanısıra 


Balkonda 


küçük bir atelyede resim derslerine devam etti. Hocalarının ondaki yeteneği farkedip sanata yönelmesini önermelerinden sonra, 1915 yılında, resim eğitimi almak üzere Harkov'a gitti. Burada antik maskelerin, heykellerin ve modellerin resimlerini çizdi. 


Sonrasında ordu tarafından resmi olarak Moskova Yüksek Teknoloji ve Sanat Stüdyolarında (VHU-TEMAS) eğitim almak üzere Moskova'ya gönderildi. 
Burada hocaları, öğrencileri 20. yüzyıl sanatının gövdesini oluşturan eski ve ünlü bir sanatçı olan V. 
A. Favorski ve l.l. Niviski (1920-1925) idi. Yaratıcılığının biçimlenmesinde V. A. Favorski ve sık sık biraraya gelip sanat, politika, felsefe konularında fikir alış verişinde bulunduğu VV. Mayakovski'nin büyük etkisi olmuştur. 

Deyneka, çoğu genç çağdaşı gibi Lenin'in düşüncelerinden etkilendi. Ekim Devrimi tüm gençliğin olduğu gibi Deyneka'nın da öğrenme istek ve heyecanını artırdı; onun sanatsal esinine katkıda bulundu. 
O dönemde insanlar yeni bir ülke inşa etme ideali ile yanıp tutuşuyordu. Genç Bolşevikler coşku içerisindeydi ve tabi ki Deyneka da. 

1919'da Kızıl Ordu'ya katıldı ve orduda resim, afiş, fotoğraf çekme türünden işler yaparak yeteneğini devrimin hizmetine sundu. Köy ve kasabalarda propaganda etkinlikleri için posterler hazırladı. Kısa bir süre sonra poster yapımını organize etmek üzere birliğinin Sanat Bölümünün başına geçti. 
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1924'te eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli Sovyet dergilerinde çalışmak üzere tüm ülkeyi dolaştı. Aynı yıl birkaç sanatçı ile birlikte sanat derneği OST'u kurdu. Bu derneğin temel amacı, resimde, kamusal alanlarda kitlelerin ulaşabileceği yeni bir tarz yaratmaktı; sosyalist gerçekçi resim. Resimde daha önce kullanılmayan temaları kullandı. Spor, havacılık, fabrikalar, kamu taşımacılığı, madenler, Sovyet kolhozları (kolektif çiftlikler), kısacası çalışan, hareket halinde olan her şey yeni tarzın sembolüydü. 


Deyneka, yalnızca kültürel bir elite hitap eden anlaşılması zor bir sanat yaratma çabasında olmadı. Resimleri mevcut olayları ve Sovyetler Birliği'nde gelişen değişimleri yansıtmakta; bu eserlerde sanatçının daima kişisellikten uzak durma ve gerçekliğe yaslanma çabası gözlenmektedir. Sanatçı kendini gerçekliğe zorunlu kılmıştı ve duyduğu sorumluluk, bunu sahip olduğu tüm güzellik ya da katılıkla ortaya koymaya itti. 

Mayakovski'nin şiiri neyi temsil ediyorsa, sosyalist gerçeklik kapsamında Deyneka'nın resminin de aynısını temsil ettiği söylenir. Devrime, emeğe ve emekçilere, çürümüş ve çökmekte olan eski rejim karşısında yeni ve sağlıklı olanla eş anlamlı olan Sovyet iktidarına duyulan bağlılık; güzele, fiziksel sağlığa ve çalışma sonucu oluşmuş sağlıklı vücuda hayranlık... 


Din ve eski dünyanın batıllığı karşısında bilimden, 


İşgalcinin Paralı Askerleri 


Bisikletli Kolhoz Çiftçisi 


42 


rasyonalizmden ve yaşamın materyalist bir şekilde kavranmasından yana olan Deyneka'nın tüm eserlerinde din karşıtlığının izini görmek mümkün. 


İlk eserleri, oldukça etkileyici bir dinamizm ile hareket halindeki bedenleri göstermektedir. 


Kızıl ordudayken yaptığı resimler, oldukça hareketli resimler olup tüm dünyanın büyük rüyayı gerçekleştirmek için acele içinde olduğu etkisini vermektedir. Kayakçılar (1926) ve Kaykaycılar (1927) buna örnektir. 


1928 yılında yaptığı Petrograd Savunması tablosu anıt niteliği taşıyan sanatçının, Madene Girmeden Önce ya da Donbass'da gibi eserleri Sovyet endüstrileşmesini resmetmektedir. 


1930'larda odağını kolektif temalardan bireye güzelliğine kaydıran Deyneka'nın bu dönemde yaptığı kadın temalı resimlerinde genç ve güçlü kadınlar yer alır. Her şeyin üstesinden gelebilen ideal Sovyet kadınını; fabrikada çalışan, çocuk bakan ve gerektiğinde silah kuşanıp cepheye giden kadınları çizer. Bu konudaki en iyi çalışmalarından biri Anne tablosudur. 
Deyneka'nın bu resmine ilişkin 1933 yayınlanan bir yazıda şunlar dile getirilmektedir: “Bu eser, kucağın- da bir çocuk olan destansı bir anne portresi; ancak bu, öyle sıradan bir anneyi, kapitalist ülke ressamlarınca çizilen küçük burjuva dırdırcı bir kadını temsil etmiyor; sıradan, koca denilen bir efendinin, eve ekmek getiren 


ya da tiran bir kocanın eklentisi olan bır anne değil... 
Bu, yüksek toplumsal farkındalık ile biyolojinin nasıl karıldığını anlamamıza yardımcı olan, kendi kendini motive eden enerjik ve güçlü bir görüntü, özgür bir kadın figürü.” 

1931 yılında yaptığı resim ve suluboyaları Balkonda, Pencerede Bir Kız, Kış, İşgalcinin Paralı Askeri, genel duygu ve ruh hali açısından farklılık içeren çalışmalarıdır. 


Deyneka 1930'ların ortalarında önemli modern temalara yöneldi. Sovyet Semalarının 24 Saati'ni gösteren resimleriyle bir gökyüzü perspektifi yaratmaya çalıştı. Uçuş temasını kullandı (Deniz Üstünde Paraşütçüler-1934); Pilot G.F. Baidukov'un Kutuplardan Amerikaya isimli çocuklara yönelik kitabının (1938) çizimlerini yaptı. Yine bunlardan biri olan Geleceğin Pilotları (1937 oldukça romantik bir çalışmaydı. 


Geceleyin Atlar ve Kuru Otlarla Kır Manzarası (1933), Yüzen Kızlar (1933) ve Günortası (1932), yenilikte cüretkâr ve şiirsel içerikli sanat eserleriydi. 
Aynı zamanda Berlin'de İşsizler (1933) gibi toplumsal ve politik eserler de verdi. Bisikletli Kolhoz Çiftçisi (1935) isimli eseri iyi bir Sosyalist Gerçekçi akım örneği olarak tanımlanmaktadır. 

Sovyetler Birliği, büyük kamu binaları ve Metro yapımına başladığında, Deyneka 1930'lar- 
1950'lerde Moskova'ya şekil veren sanatçılar- 


Anne 


dan biridir. Elini mozaiklere ve fresklere bulamak 


onda adeta bir bayram sevinci yarattı. Mayakovakaya (1938) ve Novokuznetskaya (1943) metro istasyonlarınını mozaikleriyle süsledi. Moskova Üniversitesi'nin, Kremlin Sarayı'nın, Moskova Sergi Merkezi'nin, Sovyet Ordu Tiyatro'sunun ve Sochi'de turistik bir binanın süslenmesi Deyneka'nın diğer çalışmaları arasında yer almaktadır. 


İkinci Dünya Savaşı Deyneka'yı oldukça fazla etkiledi. Cepheye gitti ve savaşa tanıklık etti. Kahraman Pilotu Vurmak ve Moskova Eteklerinde isimli resimleri savaş temalı anıtsal, içten ve trajedi dolu eserlerdir. Yine Yanmış Köy (1942), yaşanmış büyük acıları yansıtan bir çalışmasıdır. 


1941 Nazi işgali tüm sovyet halklarının ruh halini 
bütünüyle değiştirmiş, tüm ülke seferber olmuştu; insanlar öfke ve üzüntü içindeydi. Bu Deyneka'nın sanatına da yansıdı ve fırçasını işgalci karşısında zafer elde etmenin hizmetine verdi. Direnişinden oldukça etkilendiği Sivastopol kentine özel bir sempatisi vardı. Bu nedenle, 1942 yılında oldukça ses getiren, bu kenti savunanları kahramanlık çoşkusu ile dolduran ve onlar için cesaret sembolü olan Sivastopol Savunması eserini yaptı. 


Savaştan sonra Deyneka gençliğinde çalıştığı türden resimler yapmaya başladı. Yeteneğini korumuş olmasına rağmen yeni sanatsal anlayış arayışına girmedi. Budönemde her zaman yaptığı gibi, aynı çizgide resimler yapmayı sürdürdü. 

Deyneka, 1928-1930'da Yüksek Sanat Enstitüsü'nde (VHUTEIN), 1928-1934'de Poligrafik Enstitüsü'nde, 1934-1946'da V.I. Surikov'un ismini taşıyan Sanat Enstitüsü'nde, 1945-1953'te Uygulamalı 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ve Dekoratif Sanatlar Enstitüsü'nde ve 1953-1959'da Mimarlık Enstitüsü'nde dersler verdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sanat Akademisi Dekoratif Sanatlar Bölümü'nde akademi sekreterliği (1966-1968), başkan yardımcılığı (1962-1966) görevlerinde ve 1958'den itibaren daimi üyelikte bulundu. 


Mayakovskaya metro istasyonunun mimarı tasarımı, 1939 yılında New York'ta Dünya Sergisinde Büyük Ödülü (Grand Prix) kazandı. Mozaikler gerçek ölçülerinde yeniden yapıldı ve Metro Odası diye isimlendirilen bir yerleşkede gösterime açıldı. 


“Birleşik Sanatçılar Sıralaması"nda en üstte, “1A'da-dünyanın en ünlü sanatçısı" kategorisinde yer alan Deyneka, Sovyetler Birliği'nde en önemli ödüller olan Kızıl Emek Bayrağı ve Sosyalist Emek Kahramanı ödüllerini aldı. O bir Sosyalist Emek kahramanıydı. Bunlar onun Sovyet kültürüne yaptığı katkının karşılığıydı. 


Sanatçı, 12 Haziran 1969 yılında Moskova'da yaşama gözlerini yumdu. Onun eserleri çok özel ve benzersiz toplumsal gerçekçi eserlerdir. Dünyaya Deyneka'nın yaşadığı dünyayı ve içinde insanlığın farklı bir topluma evrilerek ilertediği dönemi göstererek daima var olacaklardı. 0 


KAYNAK: http://www.culturabolchevigue.com/2014/05/deineka-el- hombre-gue-pinto-la.html?spref-tw http//www.diario-octubre.corn/2014/05/23/deineka-el-hombre- gue-pinto-la-revolucion/ http:/www.deineka.info/painting1930-1939.php http://www.artexpertswebsite.corm/pages/artists/deineka.php 


Geleceğin Pilotları 


Bir muhalif izah: Mizah 


ATİLLA ATALA 


Mizah, estetik boyutuyla gerçekleştirildiğinde sanatsal bir araçtır. Sanat ise insanın kendini ifade etme aracıdır, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişkidir. Sanat insanla pratiğe, toplumsal yaşama sıkı sıkıya bağlıdır. Büyü, sanata evrilme- den önce güçsüzlük duygusuyla, doğa korkusuyla birlikte güçlülük bilinciyle doğaya üstünlük sağlama çabasıydı. Doğa üzerindeki bu özgürleşme çabası, her türlü sanatın başlıca özüdür. Mağara adamı, duvarlara çizdiği resimleri yaşamla, doğayla bağ kurmak ve ona üstün gelmek isteğiyle yapıyordu. Günümüzde sanatsal ifadeye ve sanatın diliyle başkaldırmaya, itiraz etmeye gelirsek bunun örneklerini yakın zamanda, Gezi direnişi sırasında çokça gördük. Duvarlardaki, otobüs üzerlerindeki boyamalar, kolektif resimler, sloganlar, yazılar da biraz da böyleydi. Örneğin: titizce pembeye boya- 


Gezi direnişinde Gezi Parkı girişindeki cam kulübe. Fotoğraf: Atilla Atala 


nan dozer, mizahi ifadeyle, otoriteye ve yıkımlara karşı Marcel Duchampvari bir itiraz biçimi ve güç gösterisiydi. O sıralar sanatın başka alanlarında da mizahın başkaldırı aracı olarak kullanıldığına şahit olduk. Moral veren mizah, bir maç sloganında ve hatta camdaki mermi izinin yanında, dalga geçerek karşılığını bulabiliyordu. 

Mizah, birbiriyle uyum içinde gösterilmeye çalışılan olayların, hayatın çelişkili ve güldürücü yönünü açığa çıkarır, duruma tavır alır ve yaşananları tartışmaya açar. Mizah gelenek ve kuralları sorgular. Bunu yaparken alay ve gülme, ezilenin, haksızlığa uğrayanın işine yarar... Kara mizah türündeki bir yaklaşım da olsa düşüncelerimize hitap eder ve beynimizde tebessüm oluşturur. 
Mizah için, estetik boyutla desteklenen, sorgu- 


layan ve eleştiren, saldıran ve savunan bir sanattır da diyebiliriz. İşte tam burada mizah muhaliftir. Bu muhalif tavrı, Gezi Direnişi'nde Mete Caddesi üzerinde Homur Mizah Grubu'nun açtığı, direnişçilere güç ve moral veren Çapulcular Karikatür Sergisi'nde açıkça görebiliriz. 

Mizahın bir saldırı ve savunma silahı olduğunu söyledik ama bunun suya sabuna dokunmayan, genel geçer gündelik olaylarla, sıradan komikliklerle ilgisi yoktur. 
İnsan mutlu ve neşeli ortamlarda elbette mizahla ilgilidir, fakat baskılı ve korku salınan dönemlerde savunma iç güdüsüyle mizaha daha çok sarılır. Keskin zekâ ve analiz gücüyle de baskı ve şiddete karşı mizah yoluyla barikat kurar. 
Bu barikat, umutsuz ve umarsız kişileri uyarır, umutlandırır ve cesaretlendirir, neşeyi ve gülmeyi ruhunun emniyet supabına dönüştürür. 2000 yılında kaybettiğimiz karikatürist Ferruh Doğan şöyle demiştir; “Mizah umut etmektir benim için” 


Neden baskı dönemlerinde mizah savunma ve saldırı aracı oluyor? Baskıcı yönetimler toplumun değişimini engellemek, kendi keyfi yönetimleriyle sömürülerini sürdürmek için şiddete başvurur. Bu toplum doğasına aykırı tutumlar, çelişkileri ve trajikomik ortamları oluşturur. Bu karanlık ve ciddi ortam mizahın yeşermesine ve bu mizahın bir silah gibi kullanılmasına fırsat verir. Bu silah, hoşgörüsüz faşizan rejimlerin baskıyla örtük korkaklığını, güvensizliğini açığa çıkarır, ezilenlerin umudu olur ve cesaret verir. Bu nedenledir ki tek parti döneminde Marko Paşa 


Karikatür: Canol Kocagöz 
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Gezi direnişinde Mete Caddesi'ndeki Hornur Mizah ve Karikatür Grubu'nun karikatür sergisi. Fotoğraf: Atilla Atala 


mizah dergisi defalarca kapatılmıştır. 12 Eylül Askeri darbe döneminde de Gırgır dergisi yayınının durdurulmasından payını almıştır. 1978 yılında ırkçı saldırganlar karikatürist İbrahim Güngör'ü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okurken kaçırdılar ve kendisini katledip, yanındaki karikatürleri imha ettiler. 1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde Asaf Koçak dinci yobazlar tarafından katledildi. Bu gibi 


Karikatür Atilla Atala 


faşist saldırıları dünyada da görmekteyiz. Örneğin Mossad'ın 1987 yılında katlettiği, Hanzala'nın yaratıcısı Filistinli Naci el-Ali, Şili'de faşist Pinochet darbesi sonucu 1985 yılında katledilen Santiago Nattino ilk akla gelenlerdir. 


Gülen düşünce diye de tariflenen mizah, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Faşist rejimlerde yasaklanan düşünce, güven ve özgürlük duygusu veren gülmeyle birleştiğinde daha da tehlikeli olmaktadır. 
Mizah çizgiyle yapıldığında, iletişim, anlık görsel bir yol olduğu için karikatür her zaman egemen güçlerin hedefinde olmuştur. Karikatür, bir durumu özetler, sosyal bir yansıtma görevi üstlenir. Karikatür, genel olarak mizah, belki tek başına ikna edemez ama ifşa ve izah eder. Mizahçılar her baskı rejiminde ve adaletsizliklerde Akhilleus'un topuğuna kalemlerini batırmaya devam edeceklerdir. 


Bu hedef için sendikalar, dernekler, meslek odaları vb demokratik kitle örgütleri sanatın her alanına destek vermeli. Neoliberal kapitalizmin, sanat alanını sermaye birikimi adına araçsallaştırmasının, şirketlerin imajının güçlendirmesinin ve kültürü özelleştirmesinin önüne bu destekle geçmeli. Sanatın gücünü, mizahın ezilenin ve yaşamın yanında olan dilini sahiplenmeli. B 
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Müzik eğitimine adanmış bir yaşam 
Ali Uçan 


AHMET SAY 


Yukarıdaki başlık, geçen haftadan bu yana elimden düşüremediğim bir kitabın adı. Anlaşılacağı üzere söz konusu kitap, değerli müzikçimiz ve müzik eğitimcimiz Prof. Dr. Ali Uçan'ın yaşam öyküsünden yola çıkarak onun kişiliğinde, müzik sanatı ve eğitimi yönünden Türkiye'nin genel görünümünü sergiliyor. 
Bu değerbilirliği gösteren müzikçi arkadaşımız ise kitabın hazırlayıcısı Gamze Elif Tanınmış. 

Öyleyse önce Gamze Elif Tanınmış'ı mercek altına alalım: 


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Dr. Ta- 


Alı Uçan (Mayıs 1953) 


nınmış, solo keman sanatçısı olarak ve ayrıca oda müziği topluluklarında yaptığı görevlerle son on yılda çalışkan bir müzikçi olarak benim hep dikkatimi çekiyordu. Doğaldır ki lisans öğreniminin başından itibaren giriştiği uzun sanatsal ve bilimsel çalışmalar sürecinde hep Prof. Dr. Ali Uçan'ın öğrencisi olmuş, onun üstün niteliklerinden yararlanmak için bu fırsatı iyi değerlendirmeyi bilmiş bir sanatçımızdır. 
Sayın Tanınmış'ın elimizdeki kitap açısından bence ayırt edici olan değerli bir tarafı, “Ali Uçan” üzerine hazırladığı kitapta okuru sıkmak bir yana, merak uyandıran ve izleyen her sayfadaki gelişmeleri öğrenmeye götüren bir biçim (form) uygulamış olmasıdır. Nedir bu form? Çok basit: “Soru-cevap”! Bu yöntemle konuların anlatımı, kendi mantığı içinde akıcılık kazanarak okurun kitaptan daha bir tat almasını sağlamıştır. Bu yönteme “Nehir söyleşi" diyor Tanınmış. 


Bu konuda sonuca bakalım: Eğer kitap, sorulara verilen cevapların akışına göre değil de, konulara göre bölümlerden ve metin içindeki ara başlıklar- dan oluşsaydı, okurun okuma isteğini bu denli çekici kılmazdı. Okuma temposunun düştüğü yerlerde devreye giren yeni bir soru ve onun cevabına bağlı yeniden bir soru, okumaya hız kazandırmış kanısındayım. Çünkü, kitabı okurken bunu yaşadım. 


Öte yandan ben bu kısa inceleme yazımda, “soru-yanıt” yöntemini kullanmayacağım. Tersine, Ali Uçan'ın sorulara verdiği yanıtlardan seçtiğim Türkiye'de müzik sanatı ve müzik eğitimi açısından önemli bulduğum cümleleri alıntılayacağım ve böylece ortaya çıkan özeti, görüşlerim açısından değerlendireceğim. Ayrıca, Prof. Dr. Ali Uçan'ın verdiği yanıtlar arasında insancıl yönden değerli bulduğum kimi cümleleri de alıntılamayı, yazımın özü bakımından yerinde buluyorum. 
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gn,” 
A 


İvriz Köy Enstitüsü'nde 


Ayrıntı sayılabilecek son bir açıklama daha: Yaptığım alıntıların içeriğine önem verdiğim için, kimi cümleleri atlayıp başka bir cümleye geçerken atlanmış cümleleri belirtmek amacıyla (...) işareti yerine, yatık eğriyi/ kullanmayı ve cümleleri bu işaretle ayırmayı, uygun buldum. 


13 Mart 1941'de doğmuşum. Konya'nın Bozkır 
ilçesinin Üçpınar bucağının Hocaköy Mahallesi'nde doğdum. Annem bir köy kadını, köylü kadınıydı. 
Köyde, evinin her türlü işini yapan bir ev kadını... 
Babam bir köy imamıydı. Tabii babam annem, aynı zamanda çiftçilik yapıyordu kendi bahçemiz ve tarlamızda. Ayrıca, kendimize yetecek kadar sığırımız, sıpamız, koyunumuz, keçimiz, horozumuz ve tavuğumuz vardı./ Babamı iki buçuk yaşımdayken kaybetmiş yetim bir çocuktum. Annem. dul bir kadın olarak bize hem annelik yaptı hem babalık yaptı/ Sekiz kardeştik, ben ailemin yedinci çocuğuyum. Bu sekiz kardeşten dördü yaşamda kaldı.// Ağabeyim, ilkokuldan sonra İvriz Köy Enstitüsü'nde okuyup köylerde epey öğretmenlik yaptıktan sonra, Gazi 


Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nü bitirip ilköğretim müfettişi oldu. 

Bu özetten anlaşıldığı üzere Ali Uçan, Orta Anadolu'nun büyükçe bir köyünde, yetim bir çocuk olarak yetişmiştir. Ağabeyinin İvriz Köy Enstitüsü'nü bitirince öğretmenliğe atanması, daha sonra Gazi Eğitim'i bitirip ilköğretim müfettişliğine başlaması, geleceği yönünden ona güzel ve özendirici bir örnek olmuştur. Özenme, her çocuğu çok etkileyecek giyim kuşam yeniliğiyle doruğa çıkıyordu: 

Onun köy enstitüsü giysileriyle ilk izne gelişini hiç unutmam. Başında İvriz Köy Enstitüsü armasını taşıyan bir şapka, üzerinde yepyeni giysiler, ayağında postala da benzeyen potin türü bir ayakkabı. Ağabeyim işte öyle geldi köye. Bana mareşal gibi göründü. 
0 zaman mareşalin ne demek olduğunu bilmiyordum, 
ama öyle bir görünüme böyle derlerdi.../ “Ana ben de enstitüye giderim, ben de ağam gibi olurum" demeye başladım. Daha sonra onun enstitüyü bitirip öğretmen olacağını öğrenince, “Ben de öğretmen olurum” demeye başladım. O sıralarda köyde geçerli birkaç geleneksel mesleğin yanı sıra, öğretmenliğin dışında başka bir meslek bilmiyordum zaten. Çünkü o yıllar- 


da, ilkokuldan sonra köyden çıkıp okuyanlar çok azdı./ İlkokulu tümüyle köyümde okudum. 1948'de girdim, 1953'te bitirdim./ Çocukluk yıllarımda çok önemli olan bir başka şey de kullandığımız aydınlatma araçlarıydı. 
Akşamları kandil kullanıyorduk. Ayrıca, seyrek olmak üzere 'gaz lâmbası' da kullanıyorduk. Kandil, sadece çok yakın çevresini aydınlatabilen koni biçiminde fitilli bir araçtı. 


Bu anlatılanlar, Ali Uçan'ın doğup büyüdüğü Hocaköy'ün toplumsal, ekonomik, hatta kültürel yapısının göstergelerindendir. Ama köy yaşamında çok yönlü insan ilişkilerini öğreten kimi fırsatlar da doğmuştu. Uçan, onları şöyle yanıtlar Gamze Elif Tanınmış'a: 


.. Önemli bir anım da, birinci sınıfın sonuna doğru, yakın çevremizden kimi ailelere gelen birtakım mektupların bana okutulmaya başlamasıdır. Bunların en başında asker mektupları geliyordu. Onları, Aydın'a, İzmir'e, İstanbul'a çalışmaya gitmiş olanların anababalarına, hatta eşlerine yazdığı mektuplar izledi. 
Sonraki yıllarda bunlara aşk mektupları da eklendi. 
Bu mektupları okumam, birçok açıdan beni çok iyi geliştirdi, yetiştirdi. 

Bu kendiliğinden gelişen mektup okuma ve yazma alıştırmalarının ilkokul birinci sınıftaki bir çocuk üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi okurlarıma bırakıyorum. Ali Uçan'ın ilkokul öğrenimi dönemine ilişkin anıları arasında, okulların birbirini ziyaret etmesi de vardır: 


Gidilen köylerde okullar arasında yarışmalar yapılırdı. Bu bağlamda bilgi yarışına girişilir, güreşler tutulur, oyunlar oynanır, türküler söylenirdi. Bu ziyaret'ler, daha o yaşlarda çevre köylerin doğasını ve insanlarını görelim, kültürlerini, yaşayışlarını, alışkanlıklarını tanıyalım ve paylaşalım diye düzenlenirdi. 


Demek oluyor ki, en başarılı 'hayat bilgisi öğretimi, hayatın içine atlamakla gerçekleşiyor. Ama benim asıl dikkatimi çeken, Ali Uçan'ın ilkokulu bitirdikten sonra sürdürdüğü öğrenim yılları... İlkokul sonrası Uçan, 1953 yılında İvriz Köy Enstitüsü'ne girmiştir. O yılların köy enstitüleri, 1940'lı yıllarda “iş eğitimi” temelinde kurularak kendi özgün eğitim sistemini uygulayan asıl köy enstitülerinden farklıydı; ancak Uçan kuşağı, aynı binalarda, başlangıçta aynı koşullarda, sonra da "İlköğretmen Okulu"nda öğrenim görmüşlerdi. Bu kadarı bile Ali Uçan'ın yaşamını etkilemiştir. Bu yeni okuldaki yaşamını şöyle anlatır: 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İvriz Köy Enstitüsü'ne yönelişim, yaşamımda çok önemli, çok köklü bir dönemeçti. Dünyamı temelden değiştirdi. Bana bu yolda yepyeni fırsatlar, paha biçilmez olanaklar ve beklenmedik, umulmadık seçenekler sağladı./ Ben de kök ve köken olarak köy enstitülüyüm tabii. Bu hareket ve olgu, kanımca Türk kültürünün ve eğitiminin köy kökenli ve köyle odaklı değişimi ve dönüşümü olarak Türk ve dünya tarihine bir altın sayfa olarak yazıldı. Bu konuda bir kitap çalışmam var... 


İvriz Köy Enstitüsü'nde Ali Uçan, güçlü bir genel müzik eğitimi ve yine sağlam bir amatör çalgı eğitimi almış, ilk yıllarda okuldaki sanat etkinliklerinde mandolin çalmıştır. Üçüncü sınıfa geldiğinde keman eğitimine başlamıştır. O dönemdeki müzik öğretmeni, Gazi Eğitimde Cezmi Erinç'in öğrencisi olan Kemal Çuhalılar'mış. 


Kemana başlarken bana, “İleride İstanbul'da okumak ister misin?” diye sordular. O dönemde çalgımı okuldan sağladım. /Üç yıl sonra İstanbul İlk Öğretmen Okulu Müzik Semineri'ne gönderildim. 1956-1959 yılları arasında burada geçirdiğim üç yıl, bende doğal olarak İvriz'dekinin üstüne ondan epey farklı bir kültürel bilinç, duyunç, devinç ve sezinç oluşturup yerleştirdi. Çünkü öğrenim gördüğüm Müzik Semineri'nin bulunduğu İstanbul, başlı başına bir kültür ve uygarlıklar kentiydi./ Öbür yandan, Türkiye'mizin hemen her bölgesinden gelen öğrencilerden oluşan yeni bir sınıfın içinde yer alıyordum. Sınıfımızın yaklaşık yarısı Müzik Semineri, yarısı Resim-İş Semineri öğrencilerinden oluşmuştu. İstanbul-Çapa'da sınıfımız da karma (kızlı erkekli), öğretmenlerimiz de karmaydı./ İvriz'dekinden sonra Müzik Semineri'ndeki üç yılım, müthiş bir öğrenim süreciydi. Birinci sınıfa başladıktan üç ay sonra Ekrem Zeki Ün'ün keman öğrencisi oldum. Şimdi bu da bir dönemeçti yaşamımda. Çünkü Ekrem Zeki müthiş bir hocaydı. 1925'te Atatürk'ün yurt dışına öğrenime gönderdiği ilk kadrodandı. Keman derslerimde çok hızlı bir ilerleme sağlamaya başladım. Çalışmalar ve dersler rüya gibi gelip geçiyordu. Metotlar elimden bir bir geçiyor, devirip atıyordum hepsini. 
Diziler, alıştırmalar, teknikler, etütler, eserler birbirine ulanıyor. Ekrem Zeki, aynı zamanda çok iyi piyano çalıyor, eşliklerimi yapıyor. Sonat çalıyorum, konçerto çalışıyorum, hemen eşliğini yapıyor.../ Okulda ve zaman zaman İstanbul Radyosu'nda konserler veriyoruz. Son sınıftayken 16 Mart 1959'da benim için çok anlamlı bir konser oluyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, 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Milli Eğitim Bakanı da orada. Ülkemizde “Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 111. Yıldönümü Kutlama Töreni ve Konseri'ydi. Konserde ben, Mozart'ın sol majör Keman Konçertosu'nu çalmıştım./ Konserden sonra Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Milli Eğitim Bakanı kutladı. O konseri hiç unutmam. 


Dönemin önde gelen keman sanatçılarından ve keman öğretmenlerinden besteci Ekrem Zeki Ün'ün öğrencisi olmak, gençler için büyük şanstı. Ekrem Zeki'yi konservatuvar yıllarımdan ben de tanırım. Eşi Verdâ Ün, piyano öğretmenimdi. Bu iki cumhuriyet müzikçisinin öğrenci yetiştirme konusundaki hırsını, inadını yakından izledim. Bir noktayı daha belirteyim: Yukarıdaki konser örneğindeki gibi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in çoksesli müziğe gösterdiği destek, onların uygar ve çağdaş kişiliklerinin göstergelerindendir. Herkesin bildiği gibi, siyasal yaşamda yanlış işler yapmış olabilirler, ama abur cubur adamlar değildi onlar. 

Müzik Semineri'ni bitirince sıra Gazi Eğitim Enstitüsü'ne geldi. On sekiz yaşındaydım. Bu arada yaklaşık iki buçuk ay süren köy öğretmenliğim var Gebze'nin bir köyünde./ Gazi Eğitim Enstitüsü'nde sınava girmek üzere Gebze'den trene binip Ankara'ya gittim. Gazi'nin sınavına girdiğimde yaklaşık üç buçuk yıllık bir kemancıydım. Ankara'da olağanüstü başarılı geçirdiğim bir sınavdan sonra Gazi'nin öğrencisi oldum. 


İstanbul'daki “Müzik Semineri"nde Ekrem Zeki Ün'ün öğrencisi olarak üç yıl keman öğrenimi gören Ali Uçan'ın Gazi Eğitim sınavında üstün başarı göstermesi olağandır. Böylece Gazi Eğitim'deki öğrenim yaşamı başlamış oluyor, keman sanatında ve eğitimciliğinde uzun yollar katediyordu. 


Burada benim keman öğretmenim, Türkiye'ye gelip bölümde uzman olarak çalışan Peter Weiss oldu. 
Weiss benim gözümde olağan ama sağlam ve tutarlı bir keman eğitimcisiydi. Birinci sınıfın ilk günlerinden itibaren Gazi Eğitim Müzik Bölümü'nün kurucusu ve başkanı Prof. Zuckmayer ile çarşamba günleri keman-piyano eşlikli çalışmalarımız başladı. Fehamettin Özgüç. Almanya'dan yeni dönmüştü. Bir oda müziği grubu ve orkestra kurdu. Ben her iki grubun başındaydım. Böylece buraya girer girmez bölümün müzik etkinliklerinde önemli roller almaya başladım. İkinci yıl keman öğretmenim olan Eva Klein-Franke ile yaylı dördül (kuartet) kurduk. Bayan Klein-Franke, çok do- 


nanımlı, birikimli ve deneyimli bir kemancıydı. Derslerimde çaldığım her esere piyanoyla eşlik ederdi. 

Görüldüğü gibi, Ali Uçan'ın Gazi Eğitim'deki üç yılı (o dönemde Gazi'de öğrenim üç yıldı), keman sanatçısı ve keman eğitimcisi olarak verimli ve dolu geçmiştir. Başka türlü olmasını zaten düşünemiyorum. Çünkü okulu 1962 Haziran ayında bitirir bitirmez, aynı ayın sonunda, birkaç gün bile gecikmeksizin, devlete (MEB'e) sağlanan DAAD bursuyla Almanya'ya gönderilmiştir. (O yılların devleti de “Devlet”ti.) 


Gerçeği söylemek gerekirse Almanca doğru düzgün tek kelime bilmiyordum. Böylece taa on iki yaşımdaki köyden ilk çıkışım gibi birtakım kaygılarla İstanbul'dan yola çıkarak toplam dört beş aktarmayla Iserlohn'a varmış oldum. Orada iki ay Almanca temel kursuna katıldım. Sonra Köln Devlet Müzik Yüksek Okulu'nda öğrenime başladım. Bu okulda Prof. Igor Ozim'in öğrencisi oldum. Prof. Ozim, müthiş bir eğitimci (pedagog), birinci sınıf bir solistti. Son derece olgun bir hocaydı./ Bakın, ben ne kadar büyüsem de gelişsem de fizik olarak olağan keman bana büyük geliyordu. Bendeki bu sorunu Igor Ozim sezdi, gördü ve çözdü. Bunu Türkiye'de önceki hocalarımın hiçbiri görmedi, ya da gördüğü halde önemsemedi. Elime hangi keman verilirse ben onunla çaldım. Igor Ozim dedi ki: “Bu keman sana büyük geliyor. Sana, senin fiziksel yapına uygun büyüklükte bir keman gerekiyor.” 
Ona, “Peki ne yapmam gerekiyor?” diye sorduğumda bana kökten bir çözüm getirdi. Kemancılık ve keman eğitimciliği yaşamımda bu çok önemliydi. Elbise diktirmek için nasıl terziye gidilir ve belin, boynun, gövdenin, kolun ölçüsü alınıyor ve o ölçülere göre bir elbise dikiliyorsa kişiye özgü keman yapımı için de ölçü alınır ve ona göre bir keman ve yay yapılır. Benim de böyle bir ölçüm alındı ve 1963'te ona göre bir keman yapıldı. Bu kemanın alt tahtasının iç kısmında Blazl Demslar (Ljubljana, 1963) yazılıdır. Şirndi kullandığım keman da o kemandır. 


Ali Uçan'ın bu açıklamalarını okuyunca durakladım. Evet, kısa boylu bir insandı, ama yadırganacak bir “minyon tip” değildi. Boyu ve kilosunun oranı, alışılagelmiş olağan görünümdeydi. Benim gözümde o, bildiğimiz “Koskoca Ali Uçan”dır hep. 

Almanya'da, 20. yüzyılın belli başlı kemancıları- nın birçoğunu dinleme olanağını buldum. Hatta kimileriyle konser sonrası konuşma, birtakım konularda bilgi alma olanaklarını da yaşadım. Bunlardan hiç 


unutamadıklarım arasında Zino Francescatti önemli bir yer tutar. Onun ününü Gazi'deyken de biliyordum. 
Köln'de bir resitalini dinledim, Beethoven'i ve Franck dinlerken sanki karşımda bir senfoni orkestrası vardı, öyle düşünmüştüm... 


Ali Uçan'ın “Francescatti yorumculuğu” üzerine söylediklerine katılıyorum. İlginçtir. Francescatti üzerine tıpatıp bir değerlendirmeyi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli keman sanatçılarından Ayla Erduran da yapmış, onu yaklaşık aynı sözlerle övmüştü bana. Demek ki “doğru” bir tanedir... 

/Kemancılıkla eğitimciliği birlikte iç içe yürütmek istedim. Çünkü aldığım eğitim, yetiştiğim kurumlar, ülkenin kıt ve kısıtlı kaynaklarıyla, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkından ayrılan paralarla okumam, beni derinden etkilemiştir. Öğrendiğim her şeyi, ülkemin çocukları, gençleri ve yetişkinleri için. kısacası yurdumun her düzeydeki öğrencileri için, onlara öğretmek için öğrendiğimi düşünmüşümdür hep./ İşte bu ve benzer nedenlerle bir devlet senfoni orkestrasına girmem yönündeki önerileri kabul etmedim. Gazi'deki öğrencilerime, dolayısıyla ulusuma ve ülkeme daha 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yararlı olabilmek için, kemancılığımın doruk aşamasındayken eğitimciliğimin “sanatsal” boyutunu sürdürürken özellikle “bilimsel” boyutuyla da tam güçlendirilmesi gerektiğine inandım. Yani eğitimciliğimi kemancılık, müzikçilik veya sanatçılık yönüyle sürdürürken “bilimcilik” yönünden de çok güçlü bir öğrenimle donatmam gerektiği kesin kanısına vardım. Bu kesin kanıyla Gazi'de öğretmenliğirin onuncu yılındayken 1974'te bir yandan o görevi sürdürürken öbür yandan Hacettepe Üniversitesi'nde “bilimsel eğitim” almaya başladım. “Eğitim bilimleri” alanında, önce 1976'da “bilim lisansı"mı aldım, sonra 1978'de “yüksek lisans” öğrenimimi, daha sonra 1982'de doktoramı yapıp bitirdim. Böylece “eğitsel-sanatsal” yönümü, “bilimsel” yönümle tamamlamış ve bütünlemiş oldum./ Yaşamımdaki bu ilk ciddi ve tam bilinçli öz kararıma ve öz yönlendirmeme kadar geçen uzun dönemdeki tüm aşamalarda ise kendimce değil, öğrenim gördüğüm kurumlarımca yönlendirilmiştim. 

Ali Uçan'ı yakından tanıyanlar, yukarıdaki sözlerin nasıl bir içtenlikle söylendiğini bilir. Onu tanımayanların ise aklına şu soru gelebilir: “Uçan'ın eğitim biliminde lisans, yüksek lisans ve doktora program- 


İstanbul Çapa Müzik Semineri'nde (arkada soldan üçüncü Ekrem Zeki Üngör) 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Gazi Unıversitesı Akademik Oda Orkestrası'nda 


larını tamamlamış olmasının temelinde, acaba yeni akademik unvanlar sayesinde gösterişe kaçan bir yükselme hırsı mı vardı?” Yanıtını ben vereyim: Onu iyi tanıyan ve yazdığı kimi kitapların yayıncısı olarak birçok özelliğini bilen bir insan olarak açıkça belirtmeliyim ki Ali Uçan, yaşamı boyunca hiçbir yönden açık vermek istemeyen, bu yolda gerekirse başka konularda da doktora programı tamamlamayı göze alacak kadar içtenlikli bir sanat ve eğitim adamıdır. 
Bu yönleriyle ona daima değer vermişimdir. Ayrıca “Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkından ayrılan paralarla” okuduğunu söylemesi de içtenlikle dile getirilmiş duygulardır. Onun “Öğretmek için öğrendiğini” söylemesi ise bence “hakkı teslim etmek” anlayışıdır. Böyle insan azdır. Evrensel insan dayanışmasına ilişkin böyle gelişkin duygular, ortaçağ kafasında değil, ileri toplumlarda boy verebilir. O da ileri bir toplumun keman sanatçısı, müzik eğitimcisidir. 


Kitabın sonlarında Gamze Elif Tanınmış'ın Ali Uçan'a yönelttiği ilginç bir soru var: 

“Sivil demokrasiyi kesintiye uğratan olağanüstü hallerin, öğrencilik ve meslek yaşamınıza etkilerin- den bahseder misiniz?” 


Anlatımı epeyce dolaylı olan bu soruyu, ben olsam Şöyle sorardım: 

“12 Mart 1971'de ve 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbelerin meslek yaşamınıza etkilerini anlatır mısınız?” 

Ali Uçan şöyle anlatıyor: 

/1970'li yılların ortalarında burada bölümde çok ciddi bir yönetsel kriz yaşadık./ Müzik Bölümü üzerinde çok ciddi baskılar vardı. Haksız hukuksuz baskıcı düzenleme ve uygulamalara direnme ve karşı koyma çabalarımız oldu. Doğrudan veya dolaylı olarak bunların hepsini ya- 


şadım. O zaman, buradaki öğretmenliğimin yanı sıra, doktora tez aşamasındayken bölüm başkanımız genç arkadaşımız Turgut Aldemir'di ve darbeden kısa bir süre sonra görevden alınmalar ve buradan haksız hukuksuz yere başka okullara atarnalar oldu; özellikle birçok asistanımız buradaki görevlerinden alındı. Bölüm neredeyse tam bir dağılma durumuna geldi. Arkadaşlar bölüm yönetimini üstlenmem için çok ısrar ettiler, ciddi biçirnde baskı yaptılar./ Tez yazma işimi durdurup dondurdum ve Bölüm Öğretmenler Kurulu'nun seçim kararına uyarak Bölüm'ün yönetimini üstlendim. 

/Yıl 1980 sonu veya 1981 başı. Bölüm Başkanlığı'nı üstlenince tabii gereğini yaptım. Dönemin Milli Eğitim Bakanı'yla, müsteşarıyla, ilgili genel müdürüyle doğrudan doğruya telefonla konuşup yüz yüze görüşerek ya da başka yollarla Bakanlıkla ilişkilerimizi belli bir düzene koydum. Bölümle ilgili sonraki olumsuz işlemi önledim. Önceki olumsuz işlemleri düzeltmeye koyuldum. Bu konularda ilgililere haklı olarak ciddi tepkilerim oldu. O zaman, bakan ve müsteşar sanıyorum birer korgeneraldi./ Bölümden telefonla doğrudan bakanın kendisini aradım. Kendimi tanıttım, durumu konuştuk. Sonra adım adım birçok olumsuzluğu önledim ve yavaş yavaş toparlandık. Sonraki yıllarda birçok arkadaşımız bölüme geri alındı veya başka kurumlarda görev aldılar./ Darbeden birkaç ay önce enstitümüz “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu'na dönüştürülmüştü. Askeri darbeden kısa bir süre sonra bir kurmay albay atanıp geldi ve okul müdürlüğü yaptı. O müdürken ben de bölüm başkanı olarak Yüksek Öğretmen Okulu Kurulu'ndaydım. Bu görev sırasında birçok yanlış işlemini eleştiriyor ve engelliyor veya engellemeye çalışıyordum. Bir ara kendisine dedim ki: “Burada sizden Gazi Eğitim Komutanlığı değil, Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü yapmanızı bekliyorum.” Bu sözlerim çok ağırına gitmiş. Benden rahatsız oldu, giderek okulumdan ayrılmamı istiyordu. 
Fakat bu isteğini gerçekleştirmeye gücü yetmiyordu. 

/Gazi'de başlayan müzik eğitimciliği sürecim, Gazi'de devam etti ve yıllar sonra Gazi'den emeklilikle sonlandı. Müzik eğitimi evrenimize Gazili olarak doğdum. o evrende sonuna kadar Gazili yaşayacağım ve Gazili olarak yaşama gözlerimi yumacağım. Çünkü “Gazi” demek, Atatürk demek, “Cumhuriyet” demektir... 


Yukarıdaki satırların içeriği o denli açık ki, değerlendirme yapmaya gerek duymuyorum ve yazımı burada noktalıyorum. O 
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Özel eğitim seçenek mi kaçış mı? 


EBRU MOÇOŞ 


12 yıllık AKP iktidarları döneminde en çok gündem olan konuları şöyle bir sıralamaya çalışsak, eğitim, tartışmasız başı çekenlerden biri olur. AKP iktidarları boyunca ilköğretimden üniversiteye kadar eğitimin her alanında hem öğrencileri hem ailelerini hem de eğitim emekçilerini etkileyen pek çok yeni düzenleme yapıldı. Sınav sistemleri değiştirildi, olmadı yine değiştirildi, eğitim kademeleri bölündü, birleştirildi, çeşitlendirildi, ayrıştırıldı. Tüm bunlar eğitim gibi planlama ve uygulamaları son derece dikkatli yapılması gereken, gerçek sonuçlarıyla uzun vadelerde karşılaşılabilecek bir alanda, çok kısa süreler içinde gerçekleşti. Son on yılda eğitim hayatına devam eden çocuklar neredeyse her yıl yeni bir eğitim ve sınav istemine adapte olmak zorunda kaldılar. 
İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin hemen her kademesinde “reform” adı altında yapılan bu düzenlemeler ile eğitim-öğretim deneme tahtasına 


dönüştürüldü. Şaibeli sınavlar, çalınan sınav soruları, birbiri ardına yapılan sınav sistemi, eğitim sistemi “reform'ları ile kamusal eğitime güveni iyice sarsılan ve zaten mevcut iktidara güven anlamında da ortasından bölünmüş ve hızla kutuplaşan toplumda ebeveynler çocuklarına nasıl bir eğitim aldıracakları konusunda bir anafora kapılmış durumdalar. 

Bir önceki yıl eğitim-öğretim dönemi başında ebeveynler, 44444'ün mağdurları olarak çocuklarını 5.5 yaşında ilköğretime başlatmak istemedikleri için hastane kapılarında rapor kuyruğuna girdiler. Sistemi savunan bakanlığın “çocuklarınıza geri zekalı diyorsunuz” yakıştırmalarına rağmen hiçbir ebeveyn bu “gerizekalı” yakıştırmasına aldırmadan onaylamadıkları bu sistemden kaçmanın yollarını aradı. Bu eğitim-öğretim dönemi de sayıları artırılan İmam Hatip Okulları ve ortaöğretimde türban serbestliği tartışmaları ile açıldı. İmam Hatip Okulları'nın 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gerekliliği ve türban takmanın bir özgürlük olup olmadığı tartışmasını şunları belirterek bir kenara koyalım. Eğitim-öğretimin çocukların okullarda yalnızca müfredattan, derslerden öğrendikleri anlamına gelmediğini kabul etmek gerekiyor. Pedagoji kelimesinin aslı Yunancada “çocuk yönetmek” anlamına gelmekte. Kılık kıyafetten, eğitim araçlarına, öğretmenlerden, müfredata, eğitim yöntemlerine ve okul yönetimine kadar bir bütün olarak bu pedagoji, çocuğun, hem bilgi hem de davranış ve tutum düzeyinde kendisiyle ve diğeriyle kurduğu ilişkiyi inşa etmesinde (okula başladığı beş yaşından itibaren) temel bir rol oynuyor. Ortaöğretimde iktidarın kız çocuklarının örtünmesi konusunda ortaya koyduğu sistematik çabayı, iktidarın siyasi, ideolojik hedeflerini göstermesi bakımından önemli; ancak daha önemlisi bir kız çocuğunun birey olarak yetişirken kendi bedeni ve cinsiyetiyle kurduğu ilişkinin daha en başında, eğitim aldığı yerde, okulda, günah ve ayıp üzerinden kuruluyor olması. 


Bu, kız çocuklarını toplumda eşit ve özgür bireyler olmaktan çıkartıp bölerken, kız ve erkek çocuklarını hem Sünni ve Müslüman olmayanlarla hem de Sünni-Müslüman çocukları da ayrıştıran bir sonuç doğuracaktır. 


Bu yılın başında, merkezi yerleştirme sistemiyle çocukları İmam Hatip okullarına yerleştirilen ebeveynlerin, çocuklarının İmam Hatip okullarında eğitim almasını istemedikleri için, ikametgahlarını değiştirdiklerini, nüfus müdürlüklerinde kuyruklar oluşturduklarını okuduk basında. Ancak peşi sıra gelen ortaöğretimde türban serbestliği düzenlemesi ile İmam Hatip okullarını tercih etmeyen ebeveynler açısından durum değişmemiş oldu. İkametgâhını değiştirle'meyen ve çocuğunun gideceği okuldan 


memnun olmayan ebeveyn için başka bir seçeneği de yine Milli Eğitim Bakanlığı bizzat kendisi üretmiş durumda. MEB özel okul teşvik programı kapsamında eğitime yeni başlayan öğrencinin velisine, özel ödemeleri için nakdi yardım yaparak velinin çocuğunu özel okula kaydetmesine yardımcı oluyor. Teşvikler velinin tercih ettiği okula doğrudan yapılıyor, okul ücretinin kalanını veli ödüyor. Teşvik programı kapsamında, başvurusu kabul edilen öğrenci için, okul öncesi eğitim kurumuna kayıt olacaksa 2500 TL, ilkokula kaydolacaksa 3000 TL ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracaksa 3500 TL ödeme yapılıyor. 
Bakanlık bu yıl yeni kayıt yaptıran100 bin öğrenciye özel okul teşviki vermeyi hedefliyor. 


Söz konusu teşvik özel okula ödenecek ücretin tamamını karşılamamakta ancak adı üzerinde bu teşvikle özel okullara olan talebi arttırmak hedefleniyor. Zaten programın adının öğrenciye ya da veliye destek değil de “özel okul teşvik” programı olması bakanlığın öğrenciyi değil, özel okul sistemini desteklemek yönünde bir politikası olduğunu ele veriyor. 


2002'de yüzde 1 olan özel okul oranı, bugün yüzde 3'e çıkmış durumda. Bakanlık özel okul oranını ilk etapta yüzde 15'e kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu amaçla, özel okullar faaliyete geçmelerinden itibaren 
5 vergilendirme döneminde, gelir ve yüzde 20 kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Kamusal eğitime bütçe ayrılması söz konusu olduğunda “kaynak sıkıntısı" yaşayan bakanlık para kazanmayı amaçlayan özel okullara destek sunarken kaynak yaratabiliyor. 


Diğer taraftan dershanelerin kapatılması ile birçok dershanecinin özel okul açmaya yöneldiğini, yani dershanelerin özel okula dönüştüğünü de unutmamak gerekir. MEB'in özel okullara kayıt yaptıracaklar için verdiği teşvik, özel okulun ücretlerinin tamamını karşılayacak düzeyde değil, ancak özellikle dershanelerin kapatılmasıyla ve teşviklerle yeni bir rant alanına dönüşen özel okullardan, yıllık ücreti 8 bin TL olanlar da var. Bu durumda bakanlık velinin ödemesi gereken okul ücretinin ortalama yüzde 30'unu ödemiş oluyor. Bu belli bir kesim için azımsanmayacak ve gerçekten “teşvik edici” bir destek olabilir. 
Diğer taraftan özel okul tarafına hiç kafasını çevirip bakamayacak geniş halk kesimi için ise çocuklarını kamusal eğitim sisteminde okutmaya devam etmek kaçınılmaz. Özel okula “kaçmayan” ve kamusal eğitim sistemi içine taleplerini dile getirmeye çalışan 


önemli bir kesim var. Ama tabii ki kamusal eğitimin de parasız olduğunu söylemek mümkün değil. 
Eğitim-Sen'in verilerine göre, 2002-2003 eğitimöğretim yılında aileler, bir öğrenci için 720 TL eğitim harcaması yapıyorken, bu harcama 2013-2014 
eğitim-öğretim döneminde tam beş kat artarak 3 
bin 602'ye yükseldi. Yani parasız kamusal eğitimle özel eğitim arasında ekonomik açıdan fark silikleştirmiş durumda. Özel okulların oranı, genel içinde şimdilik yüzde 3 ve bu devede kulak kadar küçük gözükebilir ancak bunu, ticarileştirme politikasının bir başlangıç adımı olarak görmek ve konuya böyle yaklaşmak abartı olmaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bakanlık, özel okulların sayısını artırmayı önüne hedef olarak koymuş durumda. 

Bu ortamda, çocuğuna iyi ve istediği gibi bir eğitim sağlamak isteyen ebeveynlerin AKP'nin eğitimi olarak gördükleri kamusal eğitimden endişe duydukları ve mümkünse kaçma yolları aradıkları da son dönemde dikkat çeken bir konu. Bu kaçma motivasyonunun yer yer birbiriyle kesişen, yer yer ayrılan iki özelliği var, birincisi, zaten tektipleştiren ve ezbere dayalı, çocuğun bireysel gelişiminin, kendisini gerçekleştirme kapasitesinin önünü açmayan eğitim sisteminin AKP iktidarı boyunca bu özelliklerini pekiştirmiş olması ve ayrıca AKP iktidarı boyunca eğitim müfredatının da giderek cinsiyetçi, ayrımcı ve anti-laik bir hale gelmesi. İkincisi ise iyi bir gelecek ile iyi bir eğitim arasında doğrudan bir bağlantı kuran ve çocuklarının “iyi geleceklerine” “yatırım" yapmak isteyen ebeveynler, olanaklar bakımından giderek yoksullaşan devlet okulları yerine, özel okulların eğitimlerinin daha iyi olduğunu düşünerek buraları tercih etmek istiyorlar. Özel okullar içinde ezbere dayalı olmayan, eşitlikçi, cinsiyetçi olmayan alternatif eğitim modelleri önerenler de var. Bunlar eğitim modeli bakımından olumlu örnekler olmakla birlikte ekonomik olarak sürdürülebilirlikleri ve geniş bir öğrenci kitlesinin kapsayacak kadar yaygınlaşmaları zor gözüküyor. Diğer taraftan yıllık fiyatları 30-35bin TL'ye kadar çıkabilen sınavlarda dereceye giren öğrenciler yetiştiren özel okullar var. Ebeveynlerin karşı karşıya kaldığı durum 


ÖZÜR: Kasım sayımızda yer alan Tül Akbal'ın yazısının başlığı “Tepkisel bir isyanın mağdur iktidarı: yerine “Tepkici bir isyanın mağdur iktidarı" olarak çıkmıştır. Bu teknik aksaklık yüzünden yazarımızdan özür diliyoruz... E.K 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ve seçenekler bunlar. Bu da sadece küçük bir kesim için, ekonomik olarak kamusal eğitim dışında seçeneği olmayan çok geniş bir kesim var. 


Serbest piyasa işte böyle bir şey: ebeveyne devlet okulları//kamusal eğitim yanında, özel okullar/özel eğitim seçeneğini sunarak bununla baş başa bırakıyor. Ebeveynler “seçeneklendirilmiş” bu durum içinde kendi ekonomik olanakları çerçevesinde ve kendi kararları ile -güya-bir tercih yapabiliyorlar. Kamusal hizmetlerin ticarileştirilerek piyasaya açıldığı her durumda olduğu gibi birey daha iyi veya başka bir eğitime ulaşmaktan ya da ulaşamamaktan kendini, kendi koşul ve olanaklarını sorumlu görüyor. Bu artık ebeveynlerin trajedisi, kendi olanakları ve ekonomik durumu ile çözmesi gereken bir sorun. Tercihliymiş gibi görünen bu durum ebeveynleri bu seçenekler arasında dolaşmaya zorlarken aslında kamusal eğitimden hem umudumuzu kesmemize neden olur hem de taleplerimizi daha az dillendirmemize. 

İyi bir eğitimin kişinin kendi kapasitesini ortaya çıkarabilmesi, bireysel gelişimi için ve iyi bir gelecek için şart ve önemli olduğu mevcut toplumsal ve ekonomik yapıda, ebeveynlerin, kamusal eğitimin giderek içinin boşaldığı bir ortamda, kamusal eğitim, özel eğitim, alternatif eğitim arasından, çocuklarına bir seçenek yaratma çabasıyla seçim yapmaya çalışması anlaşılabilir bir durum. Zira mevcut piyasa koşulları içinde iyi bir geleceğin önkoşulu, en azından beyaz yakalı bir işçiye dönüşebilecek kadar iyi bir eğitim alabilmiş olmak! Özellikle siyasal anlamda iktidarla barışması mümkün olmayan ve zaten iktidar tarafından da talepleri görülmeyen toplumun bir kesiminin kamusal eğitimi AKP'nin istediği gibi şekillendirdiği ve müdahale edilemez bir alan olarak kabul edip terk etmeye çalışması sorunun çözümü değil başlangıcı olur. Kamusal eğitimden hiçbir “medet” umulmaması ve alternatiflere yönelinmesi, özel okulların seçenek haline gelmesi, eğitimin zorunlu bir kamusal hizmet olması gerektiği gerçeğinden bizi uzaklaştırır. Tıpkı sağlıkta yaşanan özelleştirmeler gibi. Son dönemde birbiri ardına yapılan eğitim “reformları” ile giderek sorunlu hale gelen kamusal eğitimi, gerçek anlamda eşit, parasız, laik eğitim talebini dile getirerek savunmak gerekiyor. Yoksa kamusal eğitimin çatırdayan çatısı altında, piyasa bizi ve çocuklarımızı eskiden ve şimdi olduğundan daha 
fazla yutar gelecekte. 0 
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semaver kadın 


gel kuş olalım Aznif, yada mandolin dere sesi olalım çakıllar arasında gizlenelim görünmeyelim ay şavkında 

-dinle bak- 
Hay'ların* telli sesi yankılanıyor hâlâ kanın akışkan ağzında. 


resmiyetin sisine gömülmüş o semaver kadın çalı çırpı topluyor peştamalına 

dere boylarının yarpuzuna dönüşmüş 

çakıllar, su sesi, kumru tuzakları eteklerinde serçelerle ürkmüş, ateşlerle harlanmış / henüz Gavur Deresi'nin adına ad olmamış günlerinde. 


gel kuş olalım Aznif, ya da mandolin o kumrular tezene pençeleriyle insinler tellerime o kumrular o derede bir bir kesilen Hay'ların öyküsünü çıplak bir sesle söylesinler 

serçeler tarihine... 


başı rahimle dünya arasında durmuş bir bebekçe 

ipiri hayretler ve endişeler doğururken hayat 

üstüme devrilen o görünmez kütüğün altında debelenen ve süresi önceden bilinen bir sınavdır insan olmak. 


gel kuş olalım Aznif, ya da mandolin 

insan sesi olalım Aznif Haylar'ın atlasında 

bir karaca su içerken bir kaynaktan nasıl ürkmezse balık nasıl ürkmezse yaprak dalların duldasında 

gel dil olalım Aznif sevginin oltasında. 


Bilsen Başaran 


* Hay: Errneniler/gayrimüslimler 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Tevrat'tan bugüne tınlayan 


SEDAT ANAR ile söyleşi CEM GURBETOĞLU 


> Sedat Anar, saraydan kovulmuş kadim bir enstrümanı, santuru bize yeniden tanıtıyor. Hem de kendi besteleriyle. Türkiye'nin ilk santur albümü Belagat! kendi imkânlarıyla mütevazı bir kitleye ulaştıran Sedat Anar, ikinci albümü Amak-ı Hayal ile yolculuğuna devam ediyor. 
Okumak için Urfa'dan geldiği Ankara'da tanıştığı santur Anar önce sokaklarla tanıştırdı. Sokaklarda çalarak başladığı müzikal yolculuk İran'a kadar uzandı. Anar ile seslerin izindeki yolculuğunu konuştuk. 


Ankaraya santuru siz tanıştırdınız desek abartmış kendime çalmaya çalıştım. Sokakta çalmaya başla- 


olmayız herhalde. Siz santurla nasıl tanıştınız? dım o sırada, Sonra İranlı santurileri dinleyince, santurun bu şekilde çalınmadığını fark ettim. Türkiye'den $ santur çalan birilerini bulmaya çalıştım. Ama teli kop-Ankara'ya geldim. Areş diye Iranlı bir arkadaşım vardı... tuğu zaman, tel bulabileceğim biri bile yoktu. Sonra, santur çalan. Cihan diye başka bir arkadaşım daha böyle olmuyor, dedim. Okula ara verip İran'a gittim. 


çalıyordu. O sayede santurla tanıştım. Birkaç yıl kendi Tabii ailem kıyameti kopardı. Bir süre orada kaldım. 


2006 yılında Tarih bölümünü kazanıp Urfa'dan 
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Bağlama kursu vererek kazandığım parayla iki tane santur virtüözünden ders aldım. Hâlâ devam ediyor gidiş-gelişler. 4-5 ayda bir gidip geliyorum. 


Santur Türkiyede son beş-altı yıldır tanınıyor. 
Geçmişi, kökeni nedir bu enstrümanın? Daha önce Anadolu'ya gelmiş mi? 

Kökeni Hindistan'a dayanıyor. İki rivayet var. Birincisi üç bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Tevrat da bahsedilen “psanterin” enstrümanının santur olduğu söyleniyor. İkinci rivayet bin 500 yıllık. Buna göre İran'da Ishakel Çindi diye bir psikolog ve matematik uzmanı (aynı zamanda astronom, astrolog, müneccim) terapi amaçlı şizofreni hastalarına çalıyormuş. Anadolu'da da 17. yüzyıla kadar Osmanlı saray müziğinde kullanılmış. Sonra İran müziği etkisinden uzaklaştırmak için santuru saray müziğinden atmışlar. Ama cumhuriyet dönemine kadar icra ediliyormuş. Ermeniler özellikle... Osmanlı zamanı en önemli santur yapımcısı kabul edilen kişi Mihran Keresteciyan'dı. Dönemin en iyi santurlarını yapmıştır. Santuri Ali Ufku Bey'in de TRT repertuvarında bir sürü bestesi vardır. Cumhuriyet döneminde Santuri Etem Efendi var mesela. Tekkelerde de kullanılmış. Daha sonra tekke ve zaviyeler kapatılınca unutulup gitmiş. 


Santur tını olarak kanuna benziyor. İki enstrümanın ilişkisi nedir? 

Santur, kanun ve piyanonun atası, esin kaynağı zaten. Kanun, parmağa geçirilen mızrapla çalınır. 
Santurda ise tellere “zahme” ile vurulur. Santur, kanunun daha eski hali diyebiliriz. Her ülkenin kendine göre santuru da var. Mesela Macaristan'da “cimbalom”, Amerik'ada “dulcimer” Hindistan'da “santoor” var. İrlanda'da “piompan”, Romanya'da “timbal” Hatta “Türk santuru” diye bir türü de var, mandallı olduğu için çok santur gibi gözükmüyor. 


Ama Türkiye'de son yıllarda sokak müziğiyle tanınır oldu... 


Evet. Fatih Akın'ın Köprüyü Geçmek filminden sonra bir furya başladı. Sokağa yayılan onlarca santurcu. 
Herkes beni arıyordu, nereden bulabiliriz diye. İnsanlara da ilginç geliyor. Her vurduğu yerden makam içinde ses gelince çalanı-çalamayanı insanlar da ayırt edemiyordu. Ben santuru tam anlamıyla çaldığımı halen düşünmüyorum. İran'a gidip geliyorum. Çok 


emek sarf ettim. Günde 7-8 saat çalıyordum. Kollarımda artık problem olmuştu. Santur çalarken birileri gelip, “Kızılay'da tek başına biri çalıyor, o enstrüman de mi” falan diyorlar. Onlar da benim verdiğimi emeği vermişler mi bilmiyorum. Ama santurun artık “sokak popüleri” konumundan çıkması lazım. 


Siz sokakta çalmaya devam ediyor musunuz? 


İki yıldır çalamıyorum. Bir keresinde Zabıtalar santurumu kırdı. Beş kere Kabahatlar Kanunu'ndan para cezası aldım. Bir keresinde zabıta tepemize su döktü. Sokakta çalmak için bedel ödedik, diyebilirim. Ankara'da sokakta ilk müzik yapanlardan biri olduğum için zabıtalar gördükleri zaman bana engel oluyordu. Zabıtayla bizi dinleyen insanlar kavga noktasına geliyordu. Artık gına geldi, çalmıyorum. 
Ama konser için gittiğim Almanya ve Macaristan'da rahatça sokakta çalıyorum. 


İlk albüm ağırlıklı olarak enstrümantaldi. Amak-ı Hayal'de söz de var.. 


İlk albümde santuru tanıtmak istedim. 10 parçayı, 7 farklı makamda çaldım. Biraz doğaçlama da yaptık. Sponsorumuz da yoktu. Eş, dost, sokaktan topladığımız parayla Mamak'taki evimde Tuncay abiyle (Korkmaz) beraber mikrofon kurduk, duvara battaniye çakıp, albümü kaydettik. İlk başta santuru insanlar bilsin istedim. Taşları döşeyip sonra sözlü birşeyler yapayım istedim. Üç-dört yapım şirketi albümü basmayı kabul etti. Sonra Ahenk Müzikle anlaştık. ilk albümü bastık. Sonra Amak-ı Hayal kitabındaki şiirleri besteledim. Daha çok konu üzerine çalışıyorum. Mesela Sadık Hidayet'in Kör Baykuş kitabını okurken “Butimar” diye bir kuşun hikayesini anlatıyordu. Kuş denize aşık, okya- 


nusa aşık ama dünyadaki bütün denizlerin bir gün kuruyacağını düşündüğü için su içmeyip deniz üstünde susuzluktan ölüyor. Fars mitolojisinde de var bu öykü. Çok etkiledi beni ve besteledim. Mesela “Belagat” da Mehmed Uzun'un Dicle'nin Yakarışı'nı okurken, oradaki bir karakterden doğdu. Amak-ı Hayal zaten bir kitap. Üçüncü albüm de öyle olacak ama Sürpriz. 


Amak-ı Hayal, aynı isimli tasavvufi bir eser üzerine. Sizi Kızılay çevresinde tanıdık. Kızılay'da da tasavvufa dair görünürde bir şey yok. Özel bir ilginiz mi vardı tasavvufa? 


Ruhumu güzel yansıttığı için tasavvufa ilgim zaten vardı. Aslında İslamla tasavvuf ayrı şeylerdir. Tasavvuf İslam'dan 800 yıl sonra İbn Arabi önderliğinde ortaya çıkmıştır. Kitap da (Arnak-ı Hayal) tasavvufun Vahdet-i Vücut kavramını açıklar. “Yaratanla yaratılan bir” anlamına gelir. İlk albüm de tasavvufi öğe barındırıyordu. Farklı değil yani ilk albümden. Söz olunca dikkat çekti. 


İran'a gidiş nedenlerimden biri de İran edebiyatına ilgimdi. Farsça da öğrenmek istedim. Farsça 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dağarcığım gelişsin istedim. Feridüddin Attâr, Baba Tahir Uryan, Hayyam, Şems, Mevlana hayranıyım... 


Albümünüzün böyle olması, müziğinize ilgi gösteren kesimleri değiştirdi mi? 

Amak-ı Hayal'den sonra dinleyici kitlem değişmedi ama arttı diyebiliriz. Uzerine eklendi. 


Santur, alternatif bir çalgı. İran'da tasavvuf müziğinde kullanılan bir çalgı. Müzik zaten dinle, yaşamla, herşeyle iç içe. 


Şair Ahmet Telli, albümünüzde hem kendisinin “Santur” şiirini, hem de Arnak-ı Hayal'den bir öyküyü seslendirdi. Telli nasıl yer aldı albümde? 


İran'da santurun önce geleneksel halini öğrendim. İran usulüyle çalmayı öğrendikten sonra, üzerine kendi üslubumu oturttum. Kendime göre bir şive buldum. Ahmet abi de bir santur aşığıymış meğer. 
Yıllardır usulüyle santür çalmayı bilen, makam bilen birini arıyormuş. Gizem Müzik'ten Ertan abi ilk albümü ona hediye etmiş. Sonra Ahmet abi, “Duvar” dergisinde 3 sayfalık bir yazı yazmış albüm hakkında. Görünce şok oldum. İlk albümü eş dostun yardımıyla o kadar zor koşullarda yapmıştık ki. 


Böylece tanıştık Ahmet abiyle. Sonra Amak-ı Hayal üzerine çalıştığımı söyledim. O da zaten kitabı seviyormuş. Öyküyü kim okur diye düşünürken, Ahmet abi “ben okurum" dedi. Şimdiye kadar kimsenin albümünde şiir okumamış. “Gidelim stüdyoya” dedim, atladık gittik, şiirleri okudu. 

Şimdi Ahmet abinin şiirlerini okuduğu, benim arkada santur çaldığım bir albüm yapmayı düşünüyoruz. Ahmet Telli, Doğan Hızlan, Naim Dilmener gibi çok güzel insanlar yazdı ilk albümümü. Çok önemliydi benim için. Türkiye'nin ilk santur albümünü yaptığımı da Doğan Hızlan'ın yazısından öğrendim. 


Müzik için okulu, işi gücü bıraktınız. Peki onunla ilişkinizu tanımlayabilir misinuz? 

Her şey... En iyi arkadaş, en güzel muhabbet. 
Ben enstrümanların konuştuğuna inanıyorum. 


Tiyatrolarla da çalışıyorsunuz... 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda Amak-ı Hayal sahnelenecek. Onun müziklerini yapıyorum. Devlet Tiyatroları'nda iki yıldır “Nereye” adlı oyunda santur çalıyorum, Bunların dışında birçok oyuna da müzik yaptım. O 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laç deresi 


1 

isyan su içmek gibi 

hayat yakıyorsa ne yapılır ki 

ve yokluğu ölü ezgilerin tınısıysa çünkü soğuk kan acının heybetidir 


korkuyu besleyen kuşkuydu ve nefret kuşkunun sebebiyse 


telaşlı iyinin vay haline 


2 

o günlerde külün altında 

canı bile yanmıştı zavallı közün 

bir tütün tabakası saklamıştı kendini munzur'un içlerinde büyük mağarada yaralı bir türbe duymuştu 

etrafa saçılmış imdatların cesedini 


yakılan insafın aleviyle tutuşmak 


3 

harmanın bereket zamanıydı 

bir ceberutla yamaçlar morarıverdi ve yerin dibine batmıştı düvenler ürperip sinmişti kısık fısıltı bile 


kan kusturanın kırbacını okşamak ve gölgeye sunulan o hürmet 


eli maşalı bir kardeşlikti 


4 
öyle ya çöldeki hışım hep bekler ormanın altındaki toprağın 

bir kum tanesine meyl edeceği anı kimin aklına gelir zayıfın gücü 


ne yapsan o bir devr-i tiksinti silahları zehirli gaz ateş ve asitti 


iyiye taarruz etmek de ne 


5 

1937 yılında mayıs ayının sekizinde 
otlar bile katledildi kırmızı dağ'da sırtından bir maviyle vurulmak nifak yakut gibi ışıldıyordu 


bir çok vahşetti sanki muasır medeniyet seviyesi 


ve iyi bir köleydi 


6 

paha biçilmez bir çareydi 

küçük kızların evlatlık verilmesi anne ve babalarının katillerine daha ne olsun hakaret nimet sayıldı 


dersim'in çektiği o ağırlık iştahı kabarmış bir uçurum dibiydi 


bayılmıştı iyi oracıkta 


7 

memoş nine söylüyor: 
“mağaranın zifir ağzından 

sıvı yağ gibi akıyordu insan beyni ölüleri odun gibi istifleyip yaktılar” güçsüzlüğün meşum kahrı çabayla olmayacak olanda saklıydı 


yanarken insan etinin cızırtısı 


8 

mihnetti çaresi olmayan yağmurun sararması hep ondan ama anne sütünün kambur ışığıyla karanlığa diş geçiren yukarı kuku 


ölüm mangası ölüyordu asıl mazlumların duru ölümüyle 


postal kokusu ama iyi 


9 

laç deresinden peri suya cesetler aktı işte tunç elin hüneri bu 

güç hep cüret ediyordu saflığa 

ve kirli hesapların mengenesiydi 


zalimleri bağışlamak ha ve bengi o munzur vadisinde 


kederdir en son çekip giden 


10 

zaman bir kötüydü 

ve 15 kasım 1937'nın ağzı 

ölü soyucuların üşüştüğü o gün bir dağ havası infaz edilmişti 


iksor vadisi durmadan harf emzirdi sessizlik konuşabilsin diye 


elleri böğründe o iyi 


11 

dik bir yamaca benziyordu kızıl yüzü idam edilince sarsıldı tujik tepesi lirtik köyünün hiçbir evi alışamadı kibirli azamatin hükmüne 


çırpıların ucuna takılan dilek bezleri ve mezarlara bırakılan çakıl taşları 


o vahşet insafa çarpıp kırılsaydı keşke 


12 

ey mağara katilleri 

sefil yağmacılar ve leş bezirganları 

siz ne istediniz kendi halindeki o iyiden kaldı ki sin köyü zaten ışığın ücrasıydı yüce tenkil harekatı 

işte damlayı burkan bu çöldü 


hiçbir zaman iyi böyle alçalmadı 


13 

dersim bir fazla değildi 

ama güzel bir azdı 

çünkü görmüştü yutkunmayı 

ve su taş bağlıyordu kendi ayağına 


kızıl çığlıklar büyütmüşlerdi uğultunun sesine tırmanabilen 


isyan dert görmesin 


Selim Şen 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kitap 


Sevda Aydın 


KEMAL 


kemal: hadi gel, bi kahve içelim... 


Gül Sunal 


O. bizim Kemal!.. Bu topraklarda yaşayan, yediden yetmişe herkesin görür görmez yüzüne bir gülümseme kondurmasına neden olan bir “sima” Ekrandan, sinema perdesinden bize yansıyan çocuksu gülümsemesiyle saflığın sembolleşmiş hali... Kardeşlik ve paylaşımın... “İyiler sonunda hep kazanır” sözünün... Bizim Kemal, bizim gülen yüzümüz... 
Yetmişinci doğum gününde Kemal 
Sunal'ı bize sevgilisi, eşi, hayat arkadaşı, çocuklarının annesi Gül Sunal anlatıyor... 
Hem de en sahici, en samimi haliyle... 


Doğan Kitap 


yabancı 


Richard Sennett, çev. Tuncay 
Birkan 


Richard Sennett'in hayatı insanların şehirlerde nasıl yaşadıklarını araştırmakla geçti. Kitaptaki iki denemede dünyanın en büyük iki şehri olan Venedik ve Paris'i ziyaret ederek sürgünlerin üzerine düşünüyor. Ilk bölümde Rönesans dönemi Venedik'inde Yahudi gettosunu ele alıyor. İkinci ‘bölümde ise siyasi sürgünlerin toplandığı on dokuzuncu yüzyıl Paris'inde yerinden olma deneyiminin şehrin kültürüne nasıl sızdığını ressam Manet ve Rus yazar Herzen'in günlük notları üzerinden anlatıyor. 


Metis 


özgürlük uğruna 


Barış Müstecaplıoğlu 


Perg ve Delkarnada özgürlük için mücadele verenler, diktatörlere karşı bir araya geliyor. Ezilenler, sörmürülenler, çapulcu görülenler isyan bayrağı altında buluşuyor Hayali bir diyarda savaş verseler de, yaşadıkları ve hissettikleri insanlık tarihine olduğu kadar yakın tarihimize de ışık tutuyor. Özgürlük Uğruna, Çin'den Almanya'ya kadar birçok ülkede okunan Türkiye'nin ilk fantazyasına yakışan görkemli bir son. Yeni başlangıçlarda buluşana kadar... 


İthaki 


anılar 


Doris Lessing, çev. Dilek 
Berilgen Cenkciler 


Lessingin (1919-2013) iki ciltlik otobiyografisinin ilk cildi Tenimin Altında, yazarın İran'daki bir İngiliz ailesinin kızı olarak doğumu, Güney Rodezya'ya gidişi ve yaşamının 1949'a kadar olan kısmını kapsıyor. Lessing bu kitapta bir birey olarak bilincinin, bir kadın olarak cinselliğinin ve modem insan olarak siyasi kimliğinin gelişimine ağırlık verirken, bir yandan da 
20. yüzyıldaki dünya savaşlarının sıradan insanların üzerinde sebep olduğu onulmaz yıkımdan kesitler sunuyor. 


Kırmızı Kedi 


Yeni İstanbul 
Çalışmaları 


yeni istanbul çalışmaları 


Ayfer Bartu Candan, Cenk Özbay 


İstanbul hızlı bir değişim içinde. Bu değişim öncelikle bu kentte yaşayan insanların, sonra kentin bölgesel çevresinin. 
nihayetinde bütün Türkiye'nin hayatını etkiliyor. Yeni İstanbul Çalışmaları'ndaki “yeni”, öncelikle bu hızlı değişimle ortaya çıkan “yeni” Istanbul'a atıfta bulunuyor, kentin daha önce tecrübe etmediğimiz hallerine odaklanıyor. Seçki, içerdiği düzlem, kuram, metot ve konu çeşitliliğiyle, kentte yaşanan değişimin farklı boyutlarının kavranabilmesi için son derece değerli ipuçları sunuyor. 


Metis 


çellocu 


Ercüment Cengiz 


Giratacı romanıyla edebiyat dünyasının dikkatini çeken Ercüment Cengiz bu kez Çellocu ile çıkıyor okurun karşısına. Abdülmecit dönemi Istanbul'unu fonda canlı bir tablo gibi gözler önüne sererken; yıkıcı, ölümcül bir kıskançlığın, insanı insanlıktan çıkaran trajedisini Vivaldi'nin konçertosu eşliğinde, ustalıkla işliyor. Kuşkunun getirdiği varsayımlar ve olasılıklar üzerine kurulmuş, psikolojik ve felsefi derinliği olan bu romanı. ete kemiğe bürünen bir çellonun nağmelerini duyarak okuyacaksınız. 


Everest 


Pussy Riot 


Feminist Press 


Pussy Riot, bilindiği gibi Moskova'da kurulmuş olan feminist bir performans kolektifi. İki yıl önce grubun beş üyesi Moskova'daki bir katedralde bir gösteri yaptı ve Hazreti Meryermn'den Putin'i kovmasını istedi. Önce güvenlik görevlileri tarafından yakalandılar, ardından grubun üç üyesi tutuklanıp yargılandı. Kitap, bu üç kadının mahkeme ifadelerini, şarkı sözlerini, hapishaneden yazdıkları mektupları ve Bianca Jagger, Tobi Vail, Yoko Ono, Vivien Goldman gibi isimlerin onlar için yazdığı övgüleri içeriyor. 

Güldünya 


bizim ülkemiz 


Charlotte Perkins Gilman 


Gilman. Kadınlar Ülkesi'nin ardından bu kez bir distopya kaleme alıyor: Bizim Ülkemiz. Bu kitapta öykü, kadınların anlamlı farklar yaratabileceği gerçek dünyaya taşınmıştır. Ellador, yüzyıllardır dış dünyayla bağlantısı olmayan anaerkil bir toplumda. ortaklaşmacı bir kültür içinde yetişmiştir. Ülkelerini keşfeden bir erkekle birlikte cesur bir adım atar. 
Ataerkil toplumun zayıflıkları, tutarsızlıkları, gülünç sayılacak varsayımları, pek çok değişik kılığa girmiş otoriterliği her adımda karşısına çıkar. 


Otonom 


yetim kalacak küçük şeyler 


Oya Baydar 


Oya Baydar, yeni romanla okurlarıyla buluştu. Olaylarla değil anlık duygularla anlatılan bir yaşamöyküsü, bir çeşit otobiyografik roman bu. Öyle anlar vardır ki. bir bakış, bir ses, bir mimik: insana, dünyaya, yaşamanın eşsiz güzelliğine ya da derin kederine dair çok şey anlatır. 
O ânn duygusunu sadece biz biliriz, biz hissederiz. O anlar yalnızca bizimle vardır. Yetim Kalacak Küçük Şeyler'de Oya Baydar o anları derliyor; yetim kalmasınlar, başkalarında yaşasınlar diye. 
Çünkü, “An gelir, gitme vaktidir.” 


Can 


Küba'da on gün 


Sevim Korkmaz Dinç 


Dinç bir 68'li. Bu kitabında Küba'da geçirdiği on günü anlatıyor ama önce “insan Küba'ya niye gider” diye soruyor. 
Her toplantıda söylenen Che Guevera şarkısının, ABD'ye kafa tutan bir Küba imgesinin peşine düşerek yanıtını arıyor bu sorunun. 

Yolculuğunun her anını okuruyla paylaşan yazar 12 milyonluk bu okyanus bu kitapta Küba'daki dönüm noktalarını, yokluklar ve yoksunlukları anlamak bu arada neşeli halkının direncine de tanık olmak mümkün. 


Kadın Yazarlar Derneği 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ungenach 


Thomas Bernhard 


Üngenach, Thomas oBernhardın Avusturya'nın suçlu belleğine ilişkin saptamalarını başlatan kitabı. Anlatının tümü “aidiyet travması” çevresinde gelişiyor. Ülke dışında yaşayan, büyük bir mirasın varisi Avusturyalı bir akademisyen, bu mirası akrabalarına “bölüştürerek” ondan bir an önce kurtulmak ister. 
Genç adam miras meselesini halletmek için memlekete dönüp de geçmişle yüz yüze gelince, geçmişin karşısına çıkardığı sorulara verilecek yanıtların hepsine katlanması gerektiğini görecektir. 


YKY 


Korkma kimse yok 


Ed: Sibel Öz, Ayşegül Tözeren 


Dört duvar arasında büyütülen umudun. 
yoksunluk ve baskı altında yaşamanın öykülerinden oluşuyor kitap. Yıllardır tek kişilik hücrelerde tutulan müebbet ve siyasi hükümlüler günlük yaşadıkları hukuksuzluğu ve ağır tecridi hücrelerde süren tek kişilik yaşamı öyküleştirdiler. 
Okuru çıplak ayakla gerçeklerin çölünde yürümeye davet eden bir çalışma bu. 
İçeriden dışarı yazılmış bu yazılarda “sizin bir yanınız dört duvar arasında” mesajı alınıyor. Bazen sadece bir kitap değildir ya elinizdeki, bu yapıt da öyle. 


NotaBene 


ajanda 
Sevda Aydın 


SERGİ 


işte benim zeki müren 


Yapı Kredi Kültür Sanatta açılan sergi Sanatçının, sağlığında ancak bir bölümünü düzenleyebildiği, diğer bir bölümü tarihsiz, açıklamasız halde duran, kimisi daha dün çekilmiş gibi canlı, kimisi yılların yorgunluğuna yenik düşmüş on bine yakın fotoğrafı, desenleri, kostümleri, plakları, şiirleri, notları ve arşiv görüntüleri, kısacası dolu dolu geçmiş bir yaşamdan arda kalan belgeleri bir araya getiriyor. Müren'i yakından tanıyacağınız sergiyi 20 Aralık'a kadar gezebilirsiniz. 


şahin kaygun sergisi 


İstanbul Modem Fotoğraf Galerisi, Şahin Kaygun'un en kapsamlı sergisini sunuyor. 
Sergi. sanatçının fotoğraf üzerine deneysel müdahalelerde bulunduğu Polaroid çalışmalarından sinema alanındaki üretimlerine; fotoğraf ve resim arasındaki sınırı git gide yakınlaştırdığı son dönemine kadar uzamiyor. Küratörlüğünü Sena Çakırkaya'nın üstlendiği, Kaygun'un 1978-1991 yıllarını arasında ürettiği 89 çalışmanın yer aldığı sergi 15 Şubat'a kadar galeride ziyaret açık. 


karanlıkta gökkuşağı 


Güncel sanatı, sekülarizm sonrası açılardan araştıran Karanlıkta Gökkuşağı sergisi, köhneleşmiş dindar-laik karşıtlığını sorgulamayı amaçlıyor. 

Sergi, popüler dinsel irmgelemin gücü ve bunun gündelik hayattaki sembolleriyle, sanatçıların nasıl ilişkiler kurduğunu inceliyor. Sebastian Cichocki ve Galit Eilat küratörlüğünde, SALT'ın iş birliğiyle hazırlanan Karanlıkta Gökkuşağı sergisi Ocak ayına kadar ziyaret edilebilir. 


TİYATRO 


soytarım lear 


Altıdan Sonra Tiyatro ve Pangar'ın ortak yapımı “Soytarım Lear” Aralık ayının öne çıkan oyunları arasında. Bu güçlü ve şimdiye dek belki de binlerce kez sahnelenmiş oyun. bir tragedya. Oyunda bu hikaye, Learin ve çevresindekilerin hikâyesini; Lear'a en yakın kişi olan, her nasılsa oyunun bir yerinde kaybolan ve bir daha adı bile geçmeyen, Soytarı'nın gözünden anlatıyor. Oyunun o bilinmedik anında kaybolan Soytarı, yanına aldığı bu hikâyeyi, başka soytarılarla yeniden anlatmayı seçse ortaya ne çıkardı? Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyun, seyirciyle “soytarıca” bir Lear hikayesi paylaşıyor. 
Oyunda Tomris İncer, Berkay Ateş, Demet Evgar, Okan Yalabık, Sezin Akbaşoğulları ve Umut Kurt rol alıyor. 


poz 


Sami Berat Marçalı'nın kollektif tiyatro projesi Yarının Oyunları'nın 2. bölümü, Deniz Madanoğlu'nun Poz adlı oyunuyla Ikinci Kat-karaköy'de sahneleniyor. Seyircilerin oylarıyla belirlenen konu başlıkları arasında “Dönüşüm” “Ahlak”, “Adalet” ve “Medya” yer aldı. Firuze Engin, Deniz Madanoğlu, Özer Arslan ve Sabahattin Yakut yazdılar. “Gözümü kapatmamı istedi, kapattım.” “Soluğumu tutmamı istedi, tuttum.. sözleriyle başlayan oyunun kadrosunu ise Banu Çiçek Barutçugil, Canan Atalay, Esra Dermancıoğlu, Gülce Oral ve Selen Uçer oluşturuyor. 


80'lerde 'lubunya' olmak 


Mekân Artı seyircisini 1980'lerde bir pavyona davet ediyor ve trans bireylerin hayatlarına ortak ediyor! En genci bugün 50 yaşında olan dört Trans birey bize Türkiye'de Lubunya olmanın genel ve özel tarihini anlatıyor. Oyunda deneyimlerini paylaşan dört trans parklarda, üçüncü sınıf oteller- de, randevuevlerinde, gece kulüplerinde, Pürtelaş'ta, Bayram Sokak'ta, Dolapdere'de, sokaklarda, karakollarda, kışlalarda yaşamak için direnen, hayata tutunmaya çalışan ve çoğu zaman birbirlerinden başka sarılacak kimsesi olmayan insanların gözünden bu ülkenin korkunç bir döneminin korkunç hikayesini gözler önüne seriyorlar. 
İzmir'de faaliyet gösteren Pembe Siyah Üçgen Derneği'nin 2012 yılında yayınladığı aynı adlı kitaptan uyarlanan oyun Ufuk Tan Altunkaya tarafından sahneye uyarlandı. 


MÜZİK 


viktor lazlo 


Viktor Lazlo 30. yıl turnesi ile ilk kez 11 
Aralık'ta Cenal Reşit Rey'de. 80'ler boyunca Latin lezzetinde ve caz kokan şarkıları ile Lazlo İstanbul'da. Gerçek adı Sonia Dronier olan Viktor Lazlo sahne adını 1942 yılı yapımı meşhur Casablanca filmindeki Paul Henreidiin canlandırdığı Victor Lazlo karakterinden aldı. Fransa'da doğan, çocukluk ve gençlik yılları Belçika ve İngiltere'de geçen Martinik asıllı Fransız-Belçikalı Viktor Lazlo'nun sanatı da tüm yaşamı gibi kültürler arası bir kavşak niteliğinde. 


los vivancos 


Los Vivancos '7 Hermanos' Ve 'Aetemum' gösterilerinin en iyi bölümleri ile 19-20 Aralık'ta Cemal Reşit Rey'de. “Eğer şahi- nin yazgısı göğün en yükseklerine uçmaksa, bizim yazgımız da birlikte dans etmek” diyen Los Vivancos çocukluklarından bu yana hep birlikte dans eden yedi kardeşten oluşuyor. Los Vivancos üyeleri küçükken ailelerine yaptıkları gösterileri profesyonel alana taşıdılar. Okul sonrası bir süre solo kariyer sürdüren kardeşler ayrı ayrı da başarılı çalışmalara imza attılar. 


metin ve kemal kahraman 


Metin ve Kemal Kahraman kardeşler 
20 Aralık'ta BKM'de sahne alıyor. Metin 
ve Kemal Kahraman'ın. çocukluk yıllarını Erzincan'da ve Tunceli'de geçirmeleri onlara iki ayrı kültüre de tanıklık etme imkanı sağladı. İki kardeş bu yörelerde konuşulan Türkçe'yi de Zazaca'yı da kendi dilleri saydılar. 


Kemal Kahraman, Ankara'da ODTÜ felsefe bölümünden mezun. Metin Kahraman ise Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden. İkisi de müzik yaşamlarına üniversite yıllarında başladı. 


SİNEMA 


sesime gel 


Hüseyin Karabey'in yönettiği ve Feride Gezer, Melek Ülger, Tuncay Akdemir ile Muhsin Tokçu'nun oynadığı Sesime Gel (Were Dengö Min) 5 Aralık'ta vizyona giriyor. 

60 yaşındaki Berfe ve 8 yaşındaki torunu 
Jiyan'ın yaşadığı köyün bütün erkekleri silâh sakladıkları iddiasıyla bir jandarma baskını sonucu tutuklanır. Berfe'nin oğlu, Jiyan'ın babası Temo da tutuklananlar arasındadır. 


Fakat önemli bir sorun vardır; ortada silâh yoktur. Berfe ve Jiyan bir silâh bulmak için yollara düşmeye karar verir ve macera başlar. 
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fakat müzeyyen bu derin bir tutku 
Çiğdem Vitrinel'in yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu. Sezin Akbaşoğulları, Harun Tekin ile Hare Sürel'in oynadığı “Fakat 
Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” 12 
Aralık'ta vizyona çıkarılıyor. 


Yazar Arif tam da kadınları ve aşkı anlamaya çalıştığı bir sırada Müzeyyen'e rastlar. Arife göre, kadınlar kendilerinden söz etmeyi severler, Fakat Müzeyyen hep Arifi konuşturur. 

Müzeyyen saçlarını kendisi keser. iyi bir kadın olmak istemez. Arife büyük acılar ve bu acıların içinde de aradığı cevapların bazılarını verecektir. 


hobbit: beş ordunun savaşı 


JR.R Tolkienin 1937'de yazdığı Hobbit üçlemesinin son bölümü olan üçüncü filmde, Bilbo Baggins'in heyecan dolu macerasını noktalamasını ve eve dönüş yolunu buluşunu seyredeceğiz. Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve günahkâr Hobbit Gollum'dan meşhur güç yüzüğünü aldıktan sonra Sağ Salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo'yu daha onlarca yeni serüven bekliyor. 


İlk başta iki bölüm olarak tasarlanmasına rağmen Peter Jackson ve ekibi Hobbit Bilbo'nun maceralarını üçlemeye çevirmeye kara vermişlerdi. Bilbo, büyük Beş Ordular Savaşı'nda kendini hem kendi canı hem de arkadaşlannın canı için savaşırken bulacaktır. 
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ne değişir? 


Akşamdan sabaha bir mutlu başlangıcın izleri 

serilen yataktaki yer için sana kıyamamadan 

Moda Parkı'nda omuzlardaki hakikatin yüküne dek sürülse ne değişir? 
Yeter ki sen incinme diye 

bir hayalet gibi hayatından çıkabilme kudreti olsa ne değişir? 
Kesişmeyecek sanılan yollar kesişse 

olmayacak denilenler olsa 

hiç yaşanmayacak sanılanlar yaşansa ne değişir? 

Çırpınışlar ve kanat çırpışlar 

o eşsiz maviliklerin sözünü verse ne değişir? 

Hiçbiri aynı olmayan gecelerin ortak matemi 

surata tokat gibi çarpsa, birden bire yalnız kılsa, ne değişir? 

Her şeyi kapatsam bu dünyada ulaşılmaz olsam, 

benden gelen ne bir söz ne bir ses duysan ne değişir? 

İçimde yürüyen sensen içinde yürüyen bensem 

evet evet hakikaten böyleyse senin için de ne değişir? 

Geceden sabaha sözlerle dizelerle kurulan köprü 

tek bir manzum eserde seni sana tüm çıplaklığıyla anlatsa ne değişir? 


Firari kaçsa bir gün uzaklara ses etmese söz etmese dünya da kapı-duvar olsa çalınacak yeri olmasa ne değişir? 
Tüm bunlardan tüm bu zamana sığmazlardan sonra, 

tek bir sonsuz cesur karar' olmazsa, ne değişir? 

"Kendinde ve kendi için’ ertelenemez bir karar, 

aynı ertelenemez kararın kudretinde gizlidir. 

Gecikenin kudrete veremediği kudretin zamana veremediği başlı başına bir hiçtir! 


Güçlü Ateşoğlu 


DOSYA 


Kentin estetiği 


Muhafazakâr hükümetin Selçuklu-Osmanlı döneminin estetik anlayışını yeniden diriltme çabasının iğreti ürünleri kentlerde 13 yıldır sessiz bir metastaz halinde. 
Uzak tarihin sosyal, ekonomik ve siyasi tecrübesinin yarattığı işlevsel bir estetik, günümüzdeki; sanayinin, ticaretin ve finans hareketinin devasa geliştiği koşullara uyarlandığında ortaya çıkan uyumsuzluk göze batar hale geldi. Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen AkSaray'a gelinceye kadar bir laboratuar sathı haline gelen Melih Gökçek Ankara'sında tıpkı Ortaçağ'daki gibi kent surlar, kapılar, kalelerle donatılıyor. İstanbul'da ise; Çamlıca Tepesi projesinin içerdiği “Selatin cami” ve AVM-Rezidans kompleksi Tayyip Erdoğan'ın tuğrasını kente basma isteğinin bir karşılığı olarak değerlendirilebilir. 
Taksim Meydanı'nın içler acısı hali, Haliçten geçen tramvay köprüsünün yeniden tartışmaya açtığı siluet sorunu, Gezi'den sonra Validebağ Korusuna, kent 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bostanlarına yapılan müdahaleyle daraltılan yeşil alanlar iddialı ve şatafatlı binalarla boğulan kentin atmosferini karartıyor. 


Muhafazakârların neoliberal iktisadi çıkarları şimdi bu binalarda tatmin edilirken kentsel dönüşüm haritasında kent korporatif bölgelere ayrılmış durumda. Bir bölge ticaret, bir bölge kültür bir başka bölge turizm merkezi olarak öne çıkıyor. Bu korporasyon bir bakıma Osmanlı'nın lonca örgütlenmesinden esinlendi. 
Dosyamızda her şeyin en gösterişlisini, en büyüğünü inşa etmek gibi bir iddiası olan AKP Hükümeti'nin muhafazakâr kent estetiğinin yol açtığı sorunları ve sonuçları işliyoruz. Geçmişin bir ütopya olarak ele alınarak yeniden canlandırıldığı ama ortaya çıkan mamulün bir yandan Disneylandlaşmaya bir yandan da Kiçe açıldığı bu tuhaf ve eklektik estetik anlayışı tartışıyoruz. 
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DOSYA 


Kentin estetiği 


Kitsch şehir estetiğinde devrim: 
Gökçek Ankara'sı 


KEMAL İNAL 


1987 yılında İzmir'den Ankara'ya geldiğimde Ankara'nın belediye başkanı ANAP'lı Mehmet Altınsoy idi. Altınsoy o dönemde en çok, henüz yaptırmış olduğu pembe kaldırımlar, şehrin aşırı kirli havası ve su kesintileri nedeniyle konuşuluyor, eleştiriliyordu. 
Buna mukabil Altınsoy da, memleketin Özal ile birlikte girdiği liberal yapılanmadan bahsediyor, eleştirileri başka bir minvalde yanıtliyordu. 12 Eylül faşizminin rüzgârlarının henüz dinmediği bu dönemde Özal'ın ekonomi ve siyasette başlattığı liberal yapılanma ile birlikte Türkiye büyükşehir, metropol gibi kavramlarla tanışmaya başlamıştı. Özgürlüğün vitrinlerde sergilenen Batı menşeli yiyeceklerle (en çok konuşulanı rokfor peyniri ve çikita muz idi) özdeş kılındığı bu dönemde, Tayyip Erdoğan'ın daha sonra yapacağı şeyin ilk adımları başlatılmıştı: Bir yandan Türkiye ekonomisi rasyonel birey tercihine dayalı bir piyasa liberalizmi çerçevesinde yeniden yapılandırılıyor, öte yandan da koyu bir faşizan muhafazakârlık çerçevesinde devlet ve toplum en gerici değerler çerçevesinde dizayn ediliyordu. Yine bir yandan hayali ihracat, rüşvet, hırsızlık, kayırmacılık, patronaj ilişkileri güçlendiriliyor; okullar ve kültür hayatı iyice muhafazakârlaştırılıyor; kimi dergiler poşet içinde satılmaya başlanıyorken, öte yandan da sözde bir “Açık Toplum” imajı siyasal değil ve fakat ekonomik nitelikli ihracat-ithalat, döviz, vitrin gibi kavramlar üzerinden üretilmeye çalışılıyordu. 

Gerek ekonominin gerekse sosyal hayatın liberal ve muhafazakârlık temelleri üzerinde yeniden dizayn edildiği bu dönemde 


tüm resmi icraatların üzerinde odaklandığı asıl mekân, kent olmuştur. 1980'li yıllarla birlikte kentler, ilk kez arazi/arsa spekülasyonu ve rant potansiyeli bakımından kapitalist sermaye birikimi ve yeniden üretim stratejilerine muazzam geniş ölçekli bir meta olarak konu olmaya başlamış; sözde şehir estetiği adına yapılan imajiner yatırımlar? ile kentlerin dönüştürülmesinde ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Kentlerin bir meta olarak yeniden değerlendirilmesi süreçlerinin 2000'li yıllarda hızlanmasında elbette neoliberal kapitalizmin Türkiye'de kent mekânlarını (arsa, bina, konut, koruluk alan, havaalanı, köprü vs.) kendi çıkarı için daha fazla kullanmaya yönelmesinin belirleyici payı söz konusu. Türkiye kentlerinde soylulaştırma, kentsel dönüşüm, modernleştirme vs. adları altında yapılan neoliberal kapitalist şehir düzenlemelerinde ana hedefin kent estetiği olmadığı aşikâr. Fakat buna rağmen bilhassa AKP döneminde gemi azı- ya alan sözde kalkınma, büyüme ve gelişme retoriği çerçevesinde üretilen mega projelerden duyulan hoşnutsuzluğu giderme adına kentlerin orasına-burasına serpiştirilen çeşitli kitsch düzenlemelerle şehirlere bir kimlik kazandırıldığı sanılmıştır. Bu kitsch ürünler/mekânlar arasında bir dolu zevksizlik abidesi (camilerden yapay şelalelere değin) ile şehirlerin Selçuklu-Osmanlı stili bir mekân estetiğine büründüğü bile iddia edilmiştir. Oysaki kimlik kazandırma veya var olan kimliğin güçlendirilmesi adına yapılan şey, tam bir PR çalışması olarak şehrin bir marka olarak yatırımcılara pazarlanmasın- dan başka bir şey değildi. Kentleri bir marka olarak yeniden üreten bu kapitalist anlayışın mega projelerle şehirleri baştan aşağı yeniden düzenlerken elbette kamusal alanları (parklar, sokaklar, meydanlar, koruluk, bostanlar vs.) da yok ettiğini artık herkes iyi biliyor. Tüm bunlar yapılırken, AKP'nin sözde 


1 İstanbul'da Galleria AVM'sinin Başbakan Özal tarafından açılışı 1988'de yapılmış, yine aynı dönemde medya (öncesindeki adıyla basın) matbuatın merkezi olan Cağaloğlu'ndan İkitelli'deki plazalara taşınmaya başlamıştı vs. 


yeni Osmanlıcı ideolojisini yeni bir kültürel kimlik olarak meşru bir şehir estetiği olarak gündeme getirmesi son derece trajik bir hal aldı. 


Şöyle ki, bir yandan İstanbul gibi kentlerin her tarafına sözde Selçuklu veya Osmanlı mimari tarzında camiler, İmam-Hatip okulları vs. yapılırken öte yandan da bu yeni (ve eski) camileri, okulları gölgede bırakan gökdelenler şehrin her tarafını kapladı. Klasik İstanbul siluetini bozan bu yeni görüntü elbette AKP'yi bir parça “rahatsız” etmiş, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, silueti bozan gökdelenleri yapan bir işadamına üst katları tıraşlamadığı için küsmüştü. Ama burada aslolan, şehrin estetiği değil, İslami burjuvazinin güçlendirilmesi yolunda yeni sermaye birikim stratejilerinin sürmesi için kentlerin her santimetre karesini piyasa ilişkileri çerçevesinde “değer “lendirmekti. 


Elbette İstanbul'da ne olduysa, aynısı Ankara'da olmadı. İki kentin kentsel imkanlarının rantiye ilişkiler bakımından aynı spekülatif değerde olmadığı açık. Ankara'nın İstanbul gibi bir rant ve finans merkezi olması, küresel kentliğe soyunması mümkün değil; bu, sadece taşralı kimliğinden, bürokratik yapılanmasından, sanayisinin olmamasın- dan kaynaklanmıyor. Ankara, sağ partilerin hiçbir zaman unutamadığı “payitaht'a bir alternatif olarak yaratılmıştı Cumhuriyetçiler tarafından; ecdat, gelenek, muhafazakârlık peşinde koşan Türkçü-İslamcı düşünürler ve politikacılar için Ankara, bir tarihi geçmişi olmayan seküler mühendisliğin ürünü olmak bakımından pek bir şey ifade etmiyor nihayetinde. Buna rağmen Gökçek, AKP'li İstanbul belediyesinden kopya çekmedi de değil. Nitekim Çukurambar'ın gökdelenlere boğulması, yeşil AOÇ arazisinin yollar, köprüler ve Kaçak Saray ile yok edilmesi, yine AOÇ'ye Avrupa'nın en büyük Disneyland'ının yapılması, ODTÜ arazisinden yol geçirilmesi gibi nice neoliberal kapitalist uygulamanın sadece “Cumhuriyet'in kentsel mirasını yok etmek olarak anlaşılması da mümkün değil. Gerçi, AKP'nin kafasında yerleşmiş bir 


kent imgesi ve estetiği yok; olmadığı için en iyi bildiği şeyi yapıyor: Mevcudu yok etmek ve yerine tuhaf bir eski, çarpık, ne idüğü belirsiz bir sözde kent mimarisi estetiğini geçirmek. Böyle yapıyor AKP'liler, zira formasyonları estetik bir şey üretmeye imkân vermiyor. Gökçek'in Ankara'daki asıl derdi, İstanbul ile paylaşılan bir özellik olmuştur: Daha hızlı akan, büyüyen bir kent. Son Disneyland projesinde görüldüğü gibi Gökçek, Türkiye'nin en borçlu belediyesinin borçlarını ödemek ve yeni bir rant kapısı yaratmak adına şehri turistik bir bölge yapmayı hayal ediyor. Bürokratik bir kenti turistik bir şehre dönüştürmekte aklına ilk gelen şeyin Disneyland olması, Gökçek'in yetiştiği rahle-i tedrisatın neresi olduğunu bize gösteriyor. 
İdeolojik olarak sırtını Menderes ve Özal'a dayayan Gökçek'in gelenek ile modernliği harmanlayan postmodern bir kent estetiği yaratmak adına ürettiği ucube nice eser, onun aslında bir şehirde neler olmalmalsı gerektiğine ilişkin düşüncesinin dışavurumlarıdır. 


Gökçek, daha yeni belediye başkanı seçildiği yıl (1994), Ankara Altınpark'taki bir heykelin müstehcen görüntüsü nedeniyle ilk tepkisini verdiğinde (“tükürürüm ben böyle sanatın içine” diyerek) nasıl bir şehir kuracağının ipuçlarını da vermişti. İlk yaptığı şeylerden biri, Türk-Müslüman Ankara yaratmak adına şehrin eski amblemini (Hitit Güneşi Heykeli) değiştirip yerine camili bir amblem (İstanbul belediyesinden çektiği kopyalardan biri de budur) uydurması olmuştur. Sonrasında Ankaralıların çoğunun kaç kez değiştirildiğini bilmediği bu şehir amblemi meselesi, Gökçek'i bir şehrin içine nasıl “tükürülür” konusunda uzman yaptı. 
Bir ülke düşünün ki, o ülkenin başkentinin amblemi her beş yılda bir değiştirilsin. Keçi, kedi, cami, Atakule gibi figürler arasında gidip gelen Gökçek, hakikaten bir şehir nasıl yönetilemezin örneğini bu boyutta da vermiştir. Şimdi Ankaralılara sorsanız, çoğu, şehrin ambleminin ne olduğunu bilmez. 


Öyle ki, kimseyi dinlemeyen, mahkeme 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kararlarını iplemeyen, uzmanların görüş ve eleştirilerini ideolojik olarak etiketleyen, bilimsel düşünceleri marjinal olmakla suçlayan Gökçek, çözdüğünü sandığı sorunları (trafik, kirli hava, aşırı betonlaşma, kitsch eseri TOKİ blokları, balık istifi yolculuk yapılan metro ulaşımı, yeşil alanların giderek azalması vs.) artırmakla tarihe geçti. Fakat Gökçek'i dünya kentler tarihinde tarihe geçiren asıl icraatı elbette saat kuleleri ve kapılar oldu. 50'den fazla saat kulesini kentin değişik yerlerine serpiştiren Gökçek'in aklında olan şey, kente tarihi bir kimlik kazandırmaktı. İnternet çağında, herkesin elinde cep telefonu olduğu bir dönemde saat kulelerinin işlevselliği elbette görüntülerinde saklı ama bu saat kulelerinin her birinin çok farklı tasarlanmış ve imal edilmiş olması, Gökçek'in demokratik çoğulluk ve çeşitlilik düşüncesini yansıtmıyor. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki 5 kapı da şehrin kuzey, güney, doğu, batı yönlerindeki önemli yollara (Protokol Yolu, İstanbul yolu vd.) veya ana girişlere (Samsun, Esenboğa, İstanbul, Eskişehir, Konya) yerleştirildi. Onca borcu olan bir belediyeye bu zevksizlik örneği kapı ve saat kulelerinin maliyeti 36 milyon TL oldu. 
Osmanlı motiflerinin yerleştirildiği bu kapıları? yapmakla Gökçek aslında neyi yapmış oldu?! Bu tür eserlerin bir şehre kimlik katmadığı ya da mevcut kimliği güçlendirmediği elbette aşikâr. Avrupa kentlerinde de kapılar vardır ama bu kapılar artık tarihi bir eser olarak ancak turistik bir ilgiye konu olmaktadır. Ankara'daki kapılar arterlerde olmak bakımından her gün şehre giren-çıkan yüz binlerce insana bir şey anlatamaz, zira yolcular arabalarıyla bu kapıların altından son hızla geçerler; haliyle kapılardaki sözde estetiği, Osmanlı motiflerini vs fark etmeleri mümkün değil. Şöyle tuhaf bir durum var: Gökçek bir yandan yaptırdığı trafik ışıksız kavşak veya dalma-batma tünellerle şehir içinde akan trafiği hızlandırarak trafik sıkışıklığını önlemeye çalışıyor, öte yandan da 


2 Bunlardan biri (Eryaman'da, İstanbul yolu üzerinde) de 
oturduğum evimin dibinde ve ben her gün bu kitsch ürünü görmek gibi bir şansızlığı yaşıyorum. 


yavaşlığı simgeleyen kapılar ve saat kuleleri ile Ankaralıların veya kente gelen turist, tüccar ve diğer insanların durup bunlara bakıp beğenmelerini istiyor. Ankara'ya tarihi bir kimlik katma yolunda ilerleyen Gökçek'in kente doğru-düzgün tek bir müze yaptırmadığı, tarihi alanları aslına uygun restore ettirmediği, sanat ve kültür merkezlerinin sayısını artırmadığı iyi bilinir. O halde sormak lazım: Bir kent, kimliğini öncelikle neye borçludur? 

Gökçek'in kitsch ürünlerinin içinde yer alan teleferik, Keçiören şelalesi, Disneyland, kapılar, saat kuleleri, aile yaşam merkezleri, Hacı Bayram, park ve bahçeler vd. öncelikle birer zevksizlik abidesi olmanın ötesinde, bir rant kaynağı olmak bakımından ancak anlamlı olabilir. Örneğin başta Mogan olmak üzere Ankara'nın çevresinde bulunan birçok irili-ufaklı göl veya göletleri betona, kafe ve restoranlara, düğün salonlarına, 'mangalak'lara, araç trafiğine boğan Gökçek için mesire yerinin öncelikli anlamı, ranttır. Eryaman Göksu Parkının dibine yapılan bilmem kaç blokluk 30 katlı beton binalar, Karacakaya gibi güzelim hobi bahçelerinin bulunduğu yerin iskana açılmasıyla ortaya çıkan muhafazakar site Mebuskent gibi birçok proje artık kenti nefessiz bırakacak düzeye varmıştır. Göksu Parkı'nın yaz aylarında mangal dumanı, kalabalık gürültüsü, araç trafiğine boğulmasıyla daha bir on yıl kadar önce herkesin gıptayla baktığı, imrendiği Eryaman artık yaşanamaz bir yer haline gelmiştir. Metro hattının buraya kadar uzanmasını bir övgü meselesi olarak görmek isteyen Gökçek'in ulaşımı çözmek adına açtığı, ürettiği veya yoktan var ettiği nice yeni yol (örneğin ODTÜ bulvarı) ile şehrin zaten kıt olan ormanlık-koruluk alanları mahvedilmiştir. Bugün Ankara'da üretilen yeni yollarla her yıl trafiğe çıkan araç sayısının artması, artan refahın değil, ölmekte olan bir kentin sancılarının işaretidir. Bu yetmezmiş gibi Disneyland ile Ankara'yı Ortadoğulu Araplar için bir turistik çekim bölgesi yapmayı arzulayan Gökçek'in Ankara'sı bugün kültürel olarak ikiye bölünmüş durumda. 


Bir yanda, İstanbul yolu tarafından Gökçeke yoğun biçimde oy veren muhafazakâr semtler bulunmaktadır ki bu semtlere havadan bakıldığında beton yığınından başka bir şey görülmemektedir. 
Öte yanda, Eskişehir yolu tarafında kalan ve yoğun olarak CHP'nin oy aldığı bölge ise, AOÇ. ODTÜ kampus ormanı ve Oran koruluğu yer aldığı için kente oksijen sağlayan, nefes aldıran bölgedir. İşte Gökçek'i en fazla rahatsız eden de bu koruluk, ormanlık ve Eymir gölünün bulunduğu alanın iskâna, ranta ve spekülasyona açılamamasıdır. ODTÜ'nün elinde bulunan ve hâlâ bakir özelliğini koruyan Eymir gölünün halka kapalı olduğu yalanını uyduran Gökçek'in asıl derdi, halka aslında açık olan bu alana halkın gelmesi değil, gölün çevresinin konut, AVM ve ticari mekânlara açılmasıdır. Şu açıktır ki, Gökçek'in elinde bütçesi delik-deşik olan Ankara'yı bu saatten sonra ne Disneyland kurtarabilir ne de Eymir'in yapılaşmaya açılması. Belediyenin onca şirketinin kazancının nereye gittiği belli değil; artan borçlar, parasızlık, itibarın sıfırlanmasınedeniyle kredi bulamamak gibi nedenlerle, hatırlayacaksınız, Gökçek, metroyu bir türlü bitirememiş, öyle olunca da hükümet bu işi Gökçek'in elinden almıştı. Gökçek'in elinde batan Ankaragücü ve Ankara Spor futbol kulüpleri bugün can çekişmektedir. Gökçek, Göksu Park gibi mesire yerlerinde sergilediği çakma ödüllerle Ankara'nın dünyada çeşitli örgütler tarafından gıpta ile bakılan bir kent olduğunu iddia ediyor ama yabancıların Ankara'nın nesine imrendiklerini kimse anlamış değil. Daha geçen yaz Ankaralılar, Gökçek'in hokus-pokusuyla, epey bir süre arsenikli, yani zehirli su içmek zorunda kalmıştı. Üstelik sudaki arsenik oranının olması gerekenden fazla olduğunu, bunun da ishal 


vakalarının artışına yol açtığını AKP'li bürokratlar iddia etmişler, rapor tutmuşlardı. 


Ama Gökçek'in kitsch belediyeciliği tarihinin en unutulmaz eseri, “Kaçak Saray” olacaktır. Benim de birçok kez spor yaptığım bu bölgede binlerce ağaç kesildi. Ankara'ya oksijen sağlayan bir koruluk alan daha mahvedildi. Disneyland'ın yapıldığı AOÇ arazisinde yine binlerce ağaç kesildi. Disneyland tam bir rant işi. Kaba bir panayır havasında bir şeyin ortaya çıkmayacağından kimsenin kuşkusu yok. Ankara'da kültür, sanat ve edebiyat hayatı adım adım zayıflatılırken işin panayıra vurulması çok anlamlı. 


Sonuç olarak, 1994'den bu yana Ankara, çılgın bir milliyetçi-muhafazakâr olan Gökçek'in elinde kişiliksiz, kimliksiz bir curcuna kente dönüştürüldü. Şehrin orasına burasına serpiştirilen kitsch eserler (kapı, saat kulesi, şelale, keçi-koyun maketleri vs.) ile Ankara tam bir zevksizlik abidesine dönüştürüldü. 20 yıldır hâlâ doğru-düzgün yolları, kaldırımları, meydanları, parkları olmayan; mevcut iyilerin de bozulduğu bir kent oldu Ankara. Koca bir başkentin hâlâ altyapı sorunları ile uğraşması, Gökçek'in asabi belediyeciliğinin yol açtığı bir sorundur. Gökçek'in 20 yıldır yaptığı en büyük icraatlarından biri, açtığı veya kendisine karşı açılan hukuki davalarda sergilediği inanılmaz ucube performanstır. Kendisine bir kentsel icraatından dolayı dava açanlara karşı Gökçek'in klasik taktiği, o kişi, kurum ve ya örgütün açığını yakalamak için hafiyelerine işbaşı yaptırmasıdır. İnanılmaz ama gerçek. 
Bir belediye başkanından beklenmeyecek her şeyi yaptı Gökçek, daha da yapacak gibi. 
Ve Ankara, anlaşılan bu adamdan daha çok çekecek gibi. Ama çekmek veya çektirmek bizim, Ankaralıların elinde. 
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Bir boyunduruk aracı olarak mimari 


GAYE YILMAZ 


AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana gerek partinin kendisi gerekse Genel Başkan R. Tayyip Erdoğan sayısız başlıkta ele alındı ve eleştirildi. Bu durum bir bakıma doğaldı ve iktidar olmanın gereğiydi. Eleştiri konuları öylesine çeşitli oldu ki, ister istemez insana bunların dışında eleştirecek bir konu kalmadığı duygusunu verdi. Ta ki yeni “Cumhurbaşkanlığı Sarayı” inşaatı bitene kadar. Aslında CB sarayı da özellikle inşası sırasında kesilen ağaçlarla, açılan davalarla gündeme oturmuştu. Ama inşaat bitip, işin tanıtım, açılış seremonisi vs. fasıllarına geçildiğinde Evrensel Kültür Dergisinin Dosya bölümünde son derece doğru bir öngörüyle belirlediği ve şimdiye kadar yapılanlardan farklı bir analize duyulan ihtiyaç ete kemiğe bürünüp, görünür hale geldi: otoritenin gücü ve mimari/mekân arasındaki doğrusal ilişki. Mekân yalnızca bugün ve sadece Türkiye'de değil geçmişten beri iktidarlar açısından önemli bir işlev görmektedir. Bu açıdan mekân, toplumsal iktidar mücadelesinin taşıyıcısı konumundadır. Dolayısıyla iktidar ilişkilerini korumayı veya değiştirmeyi amaçlayan her toplumsal grup için mekân üzerinde belirli bir denetim kurulması büyük öneme sahiptir. Toplumsal ve kültürel bir mekânizma olan mimari yapılar, devletin mekânsal kavrayışına görünürlük, sembolik işlerlik ve iktidarın sürekliliğini sağlayarak hâkim ideolojiye eklenen bir araç olmaktadır. (Şahin, 2014) 


Ne kadar büyük surların, tapınakların, hanların, kalelerin varsa o kadar güçlüsün demektir. Egemenlik savaşının aracı güçtür ve gücün sembolü görüntüdür. Bu sebepledir ki; mekânların hacmi, şekli şemali, 


boyutu yani tipolojileri oldukça önem arz eder, Çünkü mekânların bir kimliği vardır, dolasıyla bir dili vardır. Mekâna kazandırılan bu kimlik yine o mekânının otoriteleri- nin işidir. Dini yerlerin mimarilerini incelediğinizde hepsinin görkemli olduğunu, çok ince bir işçilik ve devasa büyüklükte yapılar olduğunu görürsünüz. İçeriye girdiğinizde tavanlar ve kubbeler oldukça yüksek, geniş ve devasadır, kendinizi oldukça küçük ve aciz hissedersiniz sığınacak bir yer ararken, tanrıyla tanışırsınız. Ve o görkemli mimari görevini yerine getirmiştir söyleyeceklerini söylemiştir; sen küçük, aciz, zayıf bir bireysin gel kudretimize sığın. Mekânların kimliği mekânı yaratandan çok, egemen otoriterlerin dili şeklinde tanımlanabilir (Çelik, 2014). 


Mimarinin toplumlar üzerindeki bir diğer izdüşümü ise tekdüzelik, aynılaştırma ve bu yolla insanı, toplumu egemenin boyunduruğu altına alma şeklinde tezahür eder. İnsan yaşadığı yere benzer der Edip Cansever. 
Gerçekten de günümüz sivil ve resmi mimarilerini incelediğimizde tüm yapıların bir - birine şaşırtıcı derecede benzerliğini görebiliriz. Bunun olabilmesi için herkesin, her bireyin birbirinin aynısı olması gerekir, oysa bu mümkün değildir. Bu benzerlik, benzeştirme yapay ve bilinçli bir iradeyle yaratılmıştır. Hücrelere benzeyen yapılarda yaşayan insanın aklı da duvarlarla çevrili olur ve o bireyde özgürlük fikrinin yeşermesi kolay değildir (Çelik, 2014). Bu benzerliğe Türkiye pratiğinden baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile şaşırtıcı bir benzerlik taşıyan yeni lüks konut inşaatlarını örnek gösterebiliriz.” 
Öte yandan bu benzerlik, çoğunlukla iktidar ve devlet yapılarıyla özdeşleştirebileceğimiz devasa yapılarda daha da çarpıcı bir duruma dönüşmektedir. Devasa mimariler arasında muazzam büyüklüklerdeki konutlar, dini yapıtlar, kamu binaları ve özel amaçlı yapıları sayabiliriz. Bu yapıların ortak ve tanımlayıcı karakteristikleri ise ölçeğin büyüklüğü ve bir 


1 Bu benzerlikle ilgili olarak bkz. Avrupa Konutları Kale 
reklam filmi http://www.avrupakonutlari.com/reklam- filmleri 


binadan beklenen tüm pratik fonksiyonların ötesine geçen detayları kapsıyor olmalarıdır. Hemen hemen tüm Avrupa Başkentlerinde yükselen devasa Dom Katedralleri yalnızca görüntüleriyle değil, aynı zamanda Latince'den türeyen “tanrının evi” anlamıyla da bireyi, varoluşu sindirme ve yok etme işlevini üstlenmiş dini yapıtlardandır. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'un her noktasından görülecek cesamette bir cami inşa etme projesinin hedefi de aynıdır. Devasa yapılar bir yandan da üst sınıflar içerisinde var olan katmanlaşma ile bağlantılıdır. Bu düzeydeki bir sosyo-politik karmaşıklığı, Robert Redfield'in 1941 yılında yaptığı çalışmasında “büyük gelenek” (Great Tradition) adını verdiği, üst sınıfların kendi kültürlerini alt sınıf kültüründen ayrıştırmak, farkını ve gücünü görünür kılmak için yaptığı yapılar kapsamında ele almak gerekmektedir. (G. Trigger, 1990, s.119-120) 


Günümüz yapılarını incelediğimizde otoritenin 3 tür mekân algısı olduğu göze çarpmaktadır: 


1. Sivil Mimari; Tektiplilik, otokontrol, 


2. Kamusal Mimari; Güç görüntüsü, yıldırma, 


3. Dini Mimari; Bireyi, var oluşu yok etme, sindirme (Çelik, 2014). 


Oluşumunda ve kullanımında en çok söz hakkına sahip olması gereken kentin kullanıcıları iken, iktidar sahipleri bu alanları kontrol alanı olarak görmekte ve hatta Tanyeli'nin ifadesiyle, kentsel mekânlar bir tür terbiye etme mekânları olarak kullanılabilmektedir. (Tanyeli, 2012'den aktaran Değer, A., 2012) Ölçeğin sürekli olarak genişleyip, büyümesinin toplumsal muhalefet ve direnişler üzerindeki etkileri ile bu sürekli büyümenin arka planının en açık göründüğü kent Paris'tir. Paris Komünü sırasında ve sonrasında kentin dar sokaklarında kurulan barikatlar, sistem açısından geniş cadde ve bulvarların inşasını kaçınılmaz hale getir- 


miştir.? İstanbul'da Taksim'i yayalaştırma adı altında Meydan'ın açık, tamamen beton, bina tepelerinden her noktasının kolayca görülüp, müdahale edilebileceği, terk edilmiş, iktidarın tüm saldırı araçlarını, tomasını, panzerini istediği noktaya ve hiçbir darlık engeliyle karşılaşmadan sürebileceği bir araziye dönüştürülmesi de tek amaçlı değildir kuşkusuz. Ölçekle ilişkilendirdiğimizde, Meydan genişlemiş ve büyümüştür, öyle ki Taksim Meydanı ve özellikle de Meydana bağlanan caddeler artık sığınılacak, korunacak, direnecek bir yer olmaktan çok uzaktır. Bugünlerde bir benzeri de Beşiktaş Meydanı ve caddeleri için projelendirilmektedir. 


Paris'in merkezi güzel olacak. Lüks ise kral olacak. St. Martin binaları yüksek inşa edilecek. Fakat bizler orada olmayacağız. 
Ticari tesisler geniş, ferah ve akılcı olacak. 
Otoparklar sonsuz ve sınırsız bir görünüm- de olacak. Ama bizler artık orada çalışmıyor olacağız. Yollar ve otobanlar devasa genişlikte, kaldırımlar sonsuz uzunlukta olacak. 
Fakat bizler artık o kaldırımlarda yürüyemiyor. o yollarda gezinemiyor olacağız. Orada sadece zenginler dolaşıyor olacak. Onlar, bizim yerlerimizde yaşamayı tercih ettiler. 
Seçilmişler ise onların arzularını yerine getirdiler. 


Medina Valleand Reynolds Benjamin, 2014 


Bir saray, bir yandan monarşik ailenin yaşadığı bir konut işlevi görürken, diğer yandan yönetimin karar merkezi olarak bütün monarşiyi/devleti temsil etmektir. Sarayın mimarisinin görkemi, monarşinin de gücü ve zenginliğini simgelemektedir. Devlet mekânları söz konusu olduğunda toplumun biçtiği simgesel değer de önemlidir. Saray örneği ile devam edersek, saray, monarşinin halkın bütün özgürlüklerini elinden aldığı, sömürünün ve adaletsizliğin simgesi olarak 


2 Detaylı okuma için bkz. Celal Beşikkaya ile yapılan röportaj 
http://Wwww.emekdunyasi.net/ed/toplum-yasam/21348- taksim-yasagi-bir-hegemonya-mucadelesidir 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da görülebilir. Jahn Dileksaray önünde olan bir halk ayaklanmasının, toplumun belleğin- de bahçesinde açan nadide çiçeklerden çok daha akılda kalıcı olabileceğini belirtmektedir. (2013) 


Uygarlıkların erken döneminden itibaren bu devasa yapıların hepsinde ortak olan bir diğer özellik ise bu binaların yapımında en üst düzeyde mühendislik/rmimarlık emeğine, muazzam büyüklüklerde emeğin yetiştirilip, seferber edilmesine ve en gelişkin sanatsal standartlara ihtiyaç duyulmuş olmasıdır. İfrata kaçan ölçekleri ve binaların yapımına/ tefrişine hasredilen en nitelikli emek türleri ile, örneğin, Mısır'daki Piramitlerin pek çok bilimsel araştırmaya konu olmasına yol açmıştır. Bu bağlamda asıl verilmeye çalışılan mesaj ise en özel binaların bütün diğer binalardan daha büyük ve bütün ihtiyaçların ötesinde olduğudur. Tarih boyunca bu devasa yapılar potansiyel hırsızlar ve halk isyanlarını caydırmayı amaçlamanın yanı sıra yabancı düşmanları etkilemeyi de hedefleyerek tasarlanmıştır. Örneğin Sümerlerin ünlü Gılgameş destanında, Uruk duvarlarında kentin ve kente hükmeden iktidarın gücünün sembolize edildiği anlatılmaktadır. 
'İstikrar' ve mükemmelliğin bir bileşimi olarak devasa yapılar bir yandan gücü görünür hale getirirken bir yandan da böyle yaparak gücün ifadesi ile sınırlı kalmak yerine bizatihi kendileri birer güç haline gelmektedir. 
(Trigger, s. 121,122) 


Öte yandan insanlar güçlü kişilikleri tanımlamak için sadece görünürdeki en etkileyici yapılara bakmazlar. Bir liderin statüsünü belirleyen temel ama görünmeyen asıl öge oliderin hükmettiği toplumun geri kalan üyeleri üzerindeki kontrolüdür. Mimari bir yapıt bu özelliklerin tamamını bünyesinde toplamış, görünür hale getirmiş olduğu için toplumsal statünün en önemli göstergesidir. 
Emek ise evcilleşmiş toplumlarda liderlerin onur, prestij ve takdir kazanmasını sağlayan en temel varlıktır. Liderler büyük değer taşıyan ürünleri ürettirmek için muazzam sayıda emekçinin emeğine zorla el konma- 


sını, onların boyunduruk altına alınmasını ve yönetilmesini sağlar. Bunca zenginliğin devletler ve özel sahipler tarafından mülk edinilmesi hem toplumları hem diğer devletleri etkilemekle kalmaz bunun yanı sıra muazzam miktarda emeği kontrol altında tutma gücü ile devasa bir zenginlik algısını da yaratır. Görünümün bu boyutu bir ölçüde dairesel bir döngüdür: Bir lider çok büyük miktarlarda emeği denetim altında tutmak suretiyle yine büyük miktarlarda emek gücünü gerektiren yapılar ürettirebilir ve bu devasa yapılar da onun ne kadar büyük bir emek gücüne tahakküm edebildiğini gösterdiği ölçüde daha büyük miktarlardaki emeğin boyunduruk altına alınmasını garanti eder. (Glenn, 2003, s.13-14) Nasıl ki işçiler üretim sürecinde -aslında bizzat kendisi olan- karşıtı ile, yani sermaye ile karşı karşıya gelir, onu yeniden üretirse, iktidar yapılarında da benzer bir süreç işler. Bu devasa yapıları inşa eden yüzlerce farklı niteliğe sahip on binlerce emekçi aslında egemenin gücünü, yani kendi karşıtını üretmektedir. 
Bu anlamda egemene bu muazzam boyunduruk altına alma gücünü, aslında bizzat kendilerinde var olan gücü kendi elleriyle veren emekçi yığınlardan başkası değildir. 
Tıpkı emek süreçlerinde emeğin kendinde var olan zenginlik yaratma gücünü ücret karşılığında kapitaliste devretmesi ve kendi yoksullaşırken kapitalisti zenginleştirmesi gibi, iktidar yapılarında da emek kendindeki gücü ücret karşılığında egemene devreder ve kendi güçsüzleşirken onu boyunduruk altına alan egemeni daha güçlü kılar. 


Mimari, gösterişli ve devasa yapılardan oluştuğunda bunun tek nedeni bu yapıların birer obje olması değildir, daha önemlisi fiziksel dünyadan araçsallığın ve işlevlerin çok ötesine geçen bir şey inşa etmesinin amaçlanmış olmasıdır. Kapitalist üretim geliştikçe mimari kamusal alanla olan ilişkisini kaybeder ve metaların evrensel ölçüde dolaşımı- nın bir aracı haline gelir. (Aureli P. Vittorio, 2011) Gerçekten taht ve taç da gücü ifade eden, gösterişli objelerdir, fakat bu ikisinden farklı olarak devasa yapılar, egemenleri daha 


etkileyici bir konuma yükselten eşi benzeri görülmemiş ölçek olanakları barındırır. Dahası, bu devasa yapıların inşası yerleşik bir toplumda genelde en yoğun emek gerektiren işlerin başında gelir. Pek çok konut inşaatı da büyük miktarlarda emeği gerektirdiği halde bir sarayın inşası çok daha fazla emek yoğun bir çalışmayı zorunlu kılar ve bu yüzden ortalama bir konutla karşılaştırıldığında çok ama çok daha fazla etkileyicidir. Öte yandan sıradan birinin konutu ile egemenin sarayı arasındaki zıtlık liderin gücünün düzeyini gösterir. Devasa yapıların diğer sıradan yapılardan çok daha büyük ve etkileyici olması hem bir zorunluluktur hem de son derece tipik bir durumdur. Devasa yapılar sırf toplumu etkileme amacıyla yapıldıkları için her zaman sıradan binalardan ayrı ve farklı dururlar. Bu yapılar, sıradan insanlar tarafından değil, egemen olan güç tarafından yaptırılır - lar. Burada akla gelebilecek soruların başında şu vardır: nasıl oluyor da bu yapılar toplumun kendi emeğinin ürününü liderin gücünün ifadesine dönüştürebiliyor? Ya da en basit anlatımla, örneğin, halklar devasa yapıları üreten emeğin kendilerine ait olmadığını düşündükleri için aldanıyorlar mı? Tabii ki hayır. Çünkü egemenin kendisi de önemli, değerli ve o'na özgün olarak düşünülebilecek bazı eklentiler yapmak zorundadır. Bunun da ötesinde devasa yapılar bir bütün olarak kendi parçalarından daha büyüktür. Bütünde yansıtılan ölçek, güzellik ve devasalık içerisinde tekil olarak bir tuğlanın hiçbir önemi yoktur. Bu yapılar liderin beceri ve yeteneklerini son derece etkileyici kılar, çünkü nihai sonuç sürece dâhil olan emek türlerinin tek tek beceri ve yeteneklerini görünmez kılmış, bunların çok 


ötesine geçmiştir. Devasa yapılar bu yüzden insanüstü üretimler gibi görünür. (Glenn, 2003, s.15.16, 22) 


Bu kısa yazıda, mimari ve özellikle de devasa büyüklükteki yapıların iktidar ve emekçi sınıflar arasındaki boyunduruk ilişkilerinde nasıl bir işlev gördüğünü gösterme- ye çalıştım. Bu bağlamda, yazımı iktidarın elinde halklara karşı amansız ve zalim bir düşmana dönüşen gücün, gerçekte halkların kendi öz gücü olduğunu bir kez daha hatırlatarak bitirmek isterim. 
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Modern 
Külliye: Islamcı şehirleşmenin sancak direği 


FEVZİ ÖZLÜER 


Bu günlerde kendini “Yeni Türkiye” söylemiyle ortaya koyan bu İslamcı “olanak” bir yönelim olarak kendini kültür ve sanat dünyasında da var etmek için bir atılım içine girmiş bulunuyor. Aslında bu atılımın İslamcı belediyecilik ve iktidarlaşma dönemi boyunca kendine zemin aradığını hatırda tutmak lazım. “Gayrımilli” ve geleneksel yapıya yabancılaştırıcı üslubun özdeş kılındığı Kemalist toplumsal formasyonun karşısında, Müslümanlığı şehirleşmenin nirengisi olarak esas alan bir uygarlık projesinin. kapitalist toplum içinde, kendini “medeniyet” olarak inşa etme biçimi ise bu İslamcı iktidarların kurumsallaşıp kurumsallaşamayacağına ilişkin varoluşsal düzeyi ortaya koyuyor. Bu İslamcı şehirleşmenin ideolojik referansının geleneksel odak kavramı ise “külliye.” 


Batı karşısında gelenekle bağ kuran, milli ve Müslüman yeni bir toplumun ya da yeni Türkiye'nin yaratılması iddiasının, mimari referans noktasını oluşturan “külliye” kavramına bu yönüyle yakından bakmak gerekir. 


“Devlet” ütopyasının Osmanlı hali: Külliye 


Türk-islam devlet geleneği içinde şehirleşmenin, sosyal ve kültürel kurumsallaşmanın odağını Külliyeler oluşturmuştur. 
Külliyeler, sosyal amaçlı tesis edilen kamusal nitelikli, birbirleriyle bağlantılı, bütünlük- 


lü yapılar topluluğudur.! Külliyeyi oluşturan mimari bileşenlerin odağında cami bulunur. 
Külliyelerin merkezi mimari yapısını oluşturan camiler bir ibadet merkezi olarak özerkleşmemiştir. Cami, kamusal alan yönüyle bir forum işlevi görür. Cemaatin sosyal dayanışma ağlarını yeniden üretir. Bununla birlikte cami, tüm Müslümanların bir cemaat biçiminde Allahın huzurunda eşitlendiği bir birlik zeminidir. Külliyelerde her türlü hizmet, devletin güvencesi altındadır ve hizmetlerin herkes için erişebilir ve parasız olması esastır. 


Külliyelere gelir getirmesi amacıyla dükkân, arasta, çarşı gibi ticari nitelik taşıyan yapılar da yapılmakta ve bu mimari yapı bütünlüğünün bileşeni olarak görülmektedir. 
Ama bu yapıların amacı külliyedeki sosyal ve kültürel hayata ekonomik katkı koymasıdır. 


Külliyelerde bulunan medreselerde yetişenler bürokraside, yargıda, kültür ve bilim kadrolarında, yönetici statüsünde görev alabilmişlerdir. Böylece yoksul toplum kesimleri içinden yetişenlerin devletin organlarında görev almasının yolu açılmıştır. 
Külliyelerin inşa edilmesindeki mali kaynak ise doğrudan merkezi bütçe tarafından sağlanmaktadır. Böylece devlet varlığını bu kültürel sosyal hayatta gösterebildiği ölçüde gücünü ifade etmiştir. 


Ütopyanın dünyevileşmesi 


Osmanlı'da devlet ideolojisinin yeniden üretilmesinde ve sosyal-kültürel yaşamın inşasında aldığı merkezi rol itibariyle, bu mimari yapı bütünlüğü Cumhuriyet dönemi tüm Osmanlıcı geleneklerin gözlerini kamaştırmıştır. Son dönem siyasal iktidarını besleyen mimari kesimlerde de “külliye” vurgusu başat bir eğilimdir. Bugünün iktidarının gelenekle temas etmesine bir aracı olarak görülen “külliye” mimarisinin odağında bulunan caminin, İslamcı kentleşmenin de odağına oturması 


1 M. Gözde Ramazanoğlu, 16. Yüzyılda Osmanlı Külliyeleri, 
Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 17, sayı 3. 2008, s. 333-344 


tam da bu kavramla kurulan ideolojik bağ zemininde  anlamlandırılmaktadır. İslamcı belediyelerin ilk yıllarından itibaren camilerin sayısındaki göreli artışı bu kavramla kurulan bağ ile açıklamak mümkündür. Ancak caminin sosyal ve kültürel hayatta merkezi rolünü külliye düzeninde kuran şey, cemaatin sosyal adalet, eşitlik temelinde bir araya gelmesi ve yerel ihtiyaçları tartışabildiği, çözüm üretebildiği bir kamusal mekân olma işlevinden almıştır. Buna karşın, İslamcı belediyeler döneminde cami, cemaatin biraradılığını ticari hayatla konsolide eden bir mimari anlayışla tasarlanmaya başlanmıştır. Özellikle camilerin zeminlerinin alışveriş merkezi olarak kurgulanması sosyal ve kültürel bir inşa ihtiyacından çok İslami bir sermayedar grubu yaratmaya yönelik bir mimari araçsallığın ürünüdür. 

1987 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından Ankara'da Kocatepe Camisi hizmete açılmıştı. Kocatepe Camisi, İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camisi'nin bir kopyası olarak tasarlanmıştı. 


Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait Kocatepe Camisi'nin altındaki ticari alanların birleştirilmesiyle 15.000 m?'lik alanda bir alış veriş merkezi elde edilmiş ve 30 
Nisan 1993 tarihinde İslami bir grup tarafından bu AVM hizmete açılmıştı, Kocatepe Camisi, devlet adamlarının cenazesinin kaldırıldığı, kentin siluetinde merkezi rol oynayacak bir yapı olmanın yanı sıra bir alış veriş merkezi olarak şehrin yeni buluşma noktasıydı. Ama asla külliyelerde olduğu gibi bir kamusal mekân olarak değil. Camilerin alışveriş merkezi olarak da işlevlendirilerek şehir yaşamında merkeze alınması İslamcı belediyeciliğin ilk yıllarının hemen öncesine denk düşmekteydi. Külliye bütünlüğü ve fikrinden kopartılan cami, 80 sonrasının neoliberal şehircilik pratiği içinde, alış veriş merkezi olarak yeniden anlamlandırılıyordu. 
Caminin temsil ettiği değerler değil alışveriş merkezinin yarattığı müşteri eşitliği ve piyasa “adaleti” İslamcı bir burjuvazinin kökleşmesine olanak sağlıyordu. Cami, alışveriş 


merkezi dolayımında bir tekil alan olarak mimari kurgunun merkezi haline geliyordu. 

Cami'nin tek yapı ölçeğinde şehrin alışveriş odağı olarak kurgulanması tüm doksanlı yıllar boyunca hükmünü sürdürdü. 
Cami önce bu şekilde sosyal yaşamdan koptu. Bir anıt eser, iktidarın güç göstergesi olarak Çamlıca Tepesi'ne projelendirilince de kültürel-ideolojik yeni bir bağlam edindi. 
Bu bağlam Kemalist rejimin kent merkezlerini “Atatürk heykeli” temelinde inşasına benzetilebilirdi. Cami anıtlaştırıldıkça, kültürel yaşamdan kopan ve siyasal temsilin bir sembolüne dönüşen bir işleve büründürüldü. Çamlıca Tepesi'nde bir cami. cemaatin biraradalığını değil; iktidarın ona yüklediği siyasal anlamları şehre üfleyen bir büyülü birlik sembolü olarak görülüyordu. Ne ilginçtir ki bu cami için de yine Sultan Ahmet Cami ve Külliyesi'nin mimarisi feyz alınmıştı. 


Kültürel ve sosyal hayatın içinden kopartılan caminin giderek daha fazla siyasal alanın bir aracı olarak kullanılması ise Validebağ Korusu örneğinde daha da somutlaştı. Siyasal söz, camiyi, imar hareketliliğinin bir söylemine dönüştürdü. Bir alanın imara açılmasının gerek yeter koşulu olarak “cami yapılacak” söylemi, finans ve rant ilişkilerinin de yol alması için kullanıldı. İslami bir tarzda şehirleşmenin odağını “cami” olarak kurgulayan bu İslamcı iktidar döneminin pratikleri tam da bu nedenlerle gelenekle ideolojik bağ kurmak şöyle dursun, aşmak için ahdettikleri batıcı-modern toplumsal ilişkileri yeniden üretmişti. 


Merkezkaç: Plan ölçeğinden proje ölçeğine 


Tüketim, üretim ve yeniden üretimi odak alan İslamcı siyasallaşma iki binli yıllarla yeni bir ölçek kazandı. Cami temelinde alışveriş hayatının yarattığı ilişkiler ağı sınırlarını giderek aşan ve kurumsallaşan bir iktidardan bu dönemde bahsetmek mümkündür. Özellikle bu dönemde ön plana çıkan “modern külliye” kavramını, tek yapı ölçeğinde açığa çıkan kültürel başarısızlığı, proje ölçeğinde aşmaya soyunan bir hamlenin iz düşümü 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olarak okuyabiliriz. Şehirlerde giderek artan cami sayısı, toplumun muhafazakârlaşması, siyasal konsolidasyon olanağı, güçlü sermaye gruplarının doğmasına karşın gelenekselden beslenen bir kültürel form yaratılamamıştı. 
Tarihi kent merkezlerinin bir turizm nesnesi olarak yenilenmesi, seçkinleştirilmesine yönelik projeler tüm şehirlerin ortak kaderi olarak tecelli ediyordu. Büyükşehirlerin yerel kalkınma ve stratejik planlama hedefleri arasında, “tarih kenti” olma iddiası yer alır olmuştu. Bütünlüklü kent planlaması kavramı yerine, neoliberal proje odaklı plan yaklaşımı da tüm yerel yönetimleri etkisi altına almıştı. 
Plan ölçeğinin yerini parsel ölçeği alıyordu. 

Kentin estetik bir bütünlüğü temsil etmesi beklenmiyordu. Yarışan kentler olgusu temel olarak şehrin iktisadi olarak diğer şehirlerin önüne geçmesini esas alan bir yaklaşımı ön plana alıyor ve bu hedefe yönelik ekonomik hedefler önceleniyordu. Birbiriyle yarışan kentler gibi parsel ölçeğinde de birbiriyle yarışan mimari üsluplar doğuyordu. 
Yıpranan tarihi kent merkezlerini de “yarışan kentler” olgusunun perspektifi yeniliyordu. 
Bu yönüyle tarih de bir yarışmanın, rekabetin nesnesi kılınabilmekteydi. Bu proje ölçeğine ilişkin bakış açısı ile 90'lı yıllardan devredilen İslamcı belediyecilik birbiriyle çok iyi örtüştü. İslamcı belediyelerin üzerine düşen şey ise şehri bir bedesten, arasta, çarşı üçgeninde kurgulayarak, hem tarihi yeniden yazmak hem de şehrin kalkınmasını mümkün kılmaktı. Tarihi kent merkezlerini yenileme yaklaşımının temel fikri buydu. 


Geleneksel “Külliye” olgusunun içinden 90'lı yıllarda caminin odak olması fikri emanet alındıysa, 2000'li yıllarda da “arasta, çarşı, bedesten” nesneleri parça parça alınmıştı, Külliye fikrini parçalara ayıran bu akıl zaten yeterince modern, batıcı ve pozitivist bir akıldı. Bu akıl, mekânı tek yapı ölçeğinden plan ölçeğine kadar pazarın nesnesi kılabildiği için de bir o kadar da kapitalist bir akıldı. Tüm bu süreç içinde, sosyal adaleti, eşitliği ve kamusal alanı temsil eden “cami” yerine “AKSARAY” gibi yapılar mekânsal 


odağı temsil etmeye başladı. Odağı temsil eden tanrı-kral figürünün etrafında ise piyasa ile dolayımlanmış ve turizm nesnesi kılınmış bir Disneyland, modern-Türk mimarisi tınısıyla mekânsal bütünlüğü oluşturdu. Atatürk Orman Çiftliği işte bu “yeni” ütopyanın arzu nesnesi olarak dönüşüyor ve tanrı kralı da anıt niteliğine sıçratan “sivil” taklit mimariye beşiklik ediyordu. Cami bu tınının sadece mütemmim cüzü kabul ediliyor ve Pazar ilişkileri ile dolayımlanıyordu. 
İşte bu modernist bütüncül akım “modern külliye” açılımıyla dünyevileştiğini ve kapitalistleştiğini de ilan ediyordu. 


Modern külliye 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapı şirketi Kiptaş'ın Ümraniye'de inşa ettiği “Yeşil Vadı”Evleri” Tellioğulları'dan birisi tarafından alınması pek mümkün olmayan fiyatlara sahip. Emlak sitelerinde bugün 2-3 milyon liraya satılan evler var. Bu siteye özgülenmiş caminin açılışı ise “Yüzyılın en modern külliyesi” olarak yapılıyor. Yeşil Vadi Külliyesi olarak anılan yapının tanıtımı ise şu şekilde yapılmış “Mimar Adnan Kazmaoğlu'nun çizdiği Yeşil Vadi Camisi, mimari konsepti, kablosuz interneti bulunan kütüphanesi, otomatik olarak açılan kapıları, konferans salonu ve fuayesiyle, insanların ibadetlerini gerçekleştirdikleri bir mekân olmanın yanı sıra, sosyalleştiği modern bir külliye özelliğini taşıyor.” Evlerin bulunduğu mekân ve onun sosyal hayatını temsil eden Yeşil Vadi Külliyesi topyekün bir konut alış veriş merkezi olarak kurgulanmış.? 


2 Kartal Tibet'in 1976'da yaptığı Tosun Paşa hilmi 19. 
yüzyılda geçer. Filmde, Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremez. Sorunu çözecek olan Tosun Paşa, Kahire'den çıkar gelir. Yeşil Vadi'ye el koyar. Tellioğulları hayatta kaldıklarına dua eder olurlar. Kiptaş da sanırız bu tarihe atıf yaprnaktadır. 

3 Yüzyılın 'En Modern Külliyesi, kaynak:http://www. 
on5Syirmi5.com/haber/inanc/ibadethaneler/39875/ yuzyilin-en-modern-kulliyesi.html ; Camimizi Tanıyalım, http://www.yesilvadicamii.org/sayfa.asp?sayfalD-5 Yeşil Vadi Carii,http://www.kiptas.com.tr/tr/projeleri- 


Modern Külliye yaklaşımı İstanbul ile birlikte kısa sürede tüm İslamcı belediyelere hızla yayıldı. Rize'de Sahil Sosyal Yaşam Alanı projesi içinde kurgulanan “modern külliye” ise şöyle tanıtılıyordu: “Bu proje. ilk defa, günümüz insanının medeniyet tasavvuruna etki edecek düzeyde olacaktır. Şehrin turizmine katkı sağlayacak. marka şehir kimliği yüklemeyi ve turizmini de canlandırmayı hedeflemekteyiz.” Projede geleneksel mimarimiz diye anılan mimarinin ise Müslümanlaştırılmış bir Osmanlı mahallesi taklidi olduğu kolaylıkla anlaşılmakta. Proje kapsamında toplam 26 yapı bulunuyor. Bunlar cami, kültür merkezi, medrese, müze yanı sıra çarşı, dükkân ve pazar yerlerinden oluşuyor. 


Alışveriş merkezi kavramının çoğullanarak külliye formatında yeniden üretildiği projelerin bir diğerine ise pek tabii ki Ankara ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm alanı olan Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm alanında 65 bin metre kare alanda gerçekleştirilecek projenin tanıtım toplantısında Belediye Başkanı Melih Gökçek şunları dile getiriyordu: 


“6 adet kapalı otopark bulunuyor. Bu alanın giriş kısmında etrafından dolaşılarak çıkılan seyir kulesi, bitiş kısmında Cami giriş meydanı ve (Saat kulesi olan) iki yanında Arasta olacak. Arastalarda dini yayınların satıldığı, din turizminin organizasyonlarının yapıldığı şirketler, yeme-içme mekânları yer alacak. Külliye içinde kadın ve erkekler için iki ayrı hamam, içinde Türk ve Osmanlı mutfağının yanı sıra yöresel yemeklerin olacağı imarethane, özellikle üst düzey misafirlerin ağırlanacağı çay ve kahve köşkleri bulunacak. 
Cami ve Külliye tamamlandığında vatandaşlarımız gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel muhteşem Kuzey Yıldızı Rekreasyon alanının muhteşem manzarasına hâkim bir yerden hem ibadetlerini yapacak hem de Külliye kültürünü yaşayacaklar" 


miz/sosyal-sorumluluk-projeleri/yesil-vadi-camii 
4 Rize Sahil Sosyal Yaşam Alanı http://rizesahilsosyalyasa- 
malani.com/ 


5 Melih Gökçek. Türkiye'nin En Görkemli Külliyesi İnşa 


Hizmet sektörü temelinde gelişen bu yatırımların içinden “külliye” geçse de, gerçekleştirilen projelerin tamamına yakını “ilk, en büyük, en modern” gibi lanse edilse de ortaya konulan kültürel iddialardan koptukları çok açık ortada. Külliyeler, sosyal dayanışma, kentin toplumsallaşması ihtiyacına özgülenerek değil; tamamen Disneyland fikrine göre, tüketim mekânları biçiminde tasarlanmaktadır. Kentsel mekânı tüketim objesine dönüştüren, sterilleştiren bu ufkun, külliyelerdeki sosyal hizmetleri “parasız” sunması da mümkün değildir. Kentsel bütünleşmeyi, dayanışmayı değil kitle turizmini esas aldığı için bu alanlarda faaliyet yürütecek olan “sosyal” nitelikteki eğitim kurumları bürokrasi, yargı gibi yönetici kadrolar yetiştiren mekânlar olmaktan çok, kapitalist üretim ilişkilerinin ara kadro ihtiyaçlarına yüzü dönük biçimde tasarlanmaktadır. Alış veriş merkezi olarak kurgulanan mekân, toplumun “siyasal alanı” olarak bir kamusal forum değil; kişinin tüketici kılındığı ve hatta siyasal olanla temasının tamamen kesilmesinin arzu edildiği bir alana dönüştürülmüştür. Bu mekân siyaseti, aynı zamanda siyasetin de bir tür seçkinler faaliyeti olarak mimlenmesine yönelik bir mimari doku, anlayış yaratmaktadır. Bu nedenle siyasal alan ile ekonomik alan arasına gerilen “kalın” duvarda modern külliye, “ekonomik alan” sınırları içinde duruyor. Bu sınırlar aynı zamanda bugün neoliberal kapitalist sistemle de oldukça uyumlu. Yaratılan mimari ve kentler eşitsizliği, toplumsal adaletsizliği ve yabancılaşmayı iyileştirmiyor, derinleştiriyor. 

Bu durum, “seçkinler” yönetimi olarak kodlanan Kemalist Cumhuriyet kadrolarına yöneltilen İslamcı eleştirinin, mekân düzeyinde, eleştiri nesnesini aşmak şöyle dursun; pazar ilişkileri temelinde nesnesini yeniden ürettiğini göstermektedir. 


Ediliyor, http://Wwww.ankara.bel.tr/haberler/turkiyenin- en-gorkemli-camisi-ve-kulliyesi-esenboga-yolu-kuz/#. 
VF7LVfmsWw4, 12.8.2014, indirilme tarihi: 10.11.2014 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Varoş apartmanı ve 


yeni kent estetiği 


UTKU BALABAN 


Estetik Kuramı başlıklı eserinde Theodore Adorno 1960'larda görünür hale gelen bir eğilimden dert yanar: 


“Estetiğin görevi sanat eserlerini hermönetik nesneler olarak kavramak değildir. 
Mevcut durumda, tam da sanat eserlerinin kavranamazlığı aslında kavranması gerekendir. “Absürd olanın" bir klişe olarak bu denli karşı konulamaz şekilde massettiği şey ancak o şeyin hakikatini tefekkür eden bir kuram sayesinde kurtarılabilir.” 

Günümüzlürkiyesi'nin kent estetiğine dair kabul gören yaklaşımlar da galiba Adorno'nun şikâyet ettiğine benzer bir sıkıntıdan muzdarip. Gerçekten de etrafımıza şöyle bir baktığımızda önümüze dikilenleri tarifleyebilmek için aklımıza gelen ilk kavramın “absürt” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat absürdün yarattığı halenin çekiciliği bizi absürdün klişeleştirdiği şeylere ilişkin hakikati tefekkür etme çabasından alıkoymamalı. 


Dolayısıyla absürdün estetiğini şekillendiren hakikat hakkında kafa yormalıyız: Kanımca, estetik,temsil olunan ile temsil arasındaki gerilimdir. Bu gerilim üzerine düşünmek estetiğe, estetik üzerine düşünmek temsil olunana dair fikir verir. Görebildiğim kadarıyla, temsil olunana ilişkin bugünlerde algımızı şekillendiren üç yaklaşım var. 
Bu yaklaşımlar her ne kadar bazı mimari formlara dikkatimizi çekse de temsil-temsil olunan ilişkisini başarıyla tarif edemiyor ve 


* Katkıları için Kıvanç Kılınç'a ve Nazan Bedirhanoğlu'na teşekkür ederim. 

1 Adorno, T. (2002) Aestheticlheory, NY: Continuum, s. 
118. 


temsil olunanı yanlış tanımlıyor. Bu nedenle bir alternatif önermeli... 


Özetlemek gerekirse birinci yaklaşıma göre mimari dönüşüm küreselleşmeyle bağlantılandırılan fikirlerin bir temsili: AVM, Rezidans, TOKİ, banliyö vb. formlarda cisimleşen ve 2000'li yıllardaki para bolluğu nedeniyle Türkiye'ye yakın kişi başı GSYH'ya sahip neredeyse tüm ülkelerde gözlemlenen tektip bir mekân üretimi süreci... Bu yaklaşım geçmiş on yıl boyunca serpilen mamur çevrelerin üretiminde sermayenin türdeşleştirici stratejilerinin etkisini görünür kılıyor. 

Bir ikinci yaklaşıma göre, temsil olunan, kentlerin idaresini elinde tutanların kaprisleri... Bu bağlamda aklımıza elbette derhal Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek geliyor. Kent girişine (bana aslında Paris'te- ki Arc de triomphe de VEtoile-Zafer Takı'nı anımsatan) “kapılar” yaptırması, ilgili ilgisiz her yere "saat heykelleri” dikmesi, TOKİ konutlarını neon ışıkları ile renklendirerek -anonim bir yoruma teşekkürlerimi ileterek- BladeRunner'in 2019 Los Angeles'ını 2010'ların başında Ankara'da cisimleştirmesi bu siyasetçinin hatırda kalan çarpıcı denemelerinden bir kaçı. 

Bir üçüncü yaklaşım ise bu garipliklerin bir “büyük anlatının” temsili olduğunu iddia ediyor: Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin yeniden canlandırıldığından bahsediliyor ve bu denemelerin aslında bir İslamcı-Osmanlıcı rejimin restorasyonunun mekânsal yansımaları olduğu vurgulanıyor. Her ne kadar bu mimari çabalar 1950-model çok katlı TOKİ konutlarının üzerine Selçuklu olduğu söylenen seri-üretim plaster rölyeflerle sınırlı kalsa da eskiye öykünme eğilimi ve yeni rejim kurma iddiaları bilhassa anlatıya yansıyor ve bu anlatı hiçbir kuramsal filtreden geçirilmeden, olduğu haliyle kabul görüyor. 


Bahsedilen yaklaşımlar temsil olunana ilişkin çarpıcı çıkarımlar sunuyor fakat bu çıkarımları alt alta dizmek temsil-temsil olunan ilişkisini anlamamıza tek başına pek yardımcı olmuyor. Neticede, temsile ilişkin 


fikirlerimiz “absürde yergi” safhasını aşamıyor ve bize sunulanı ("rejim değişikliği” vs. 
temalı) kişisel sohbetlerimiz için bir eğlencelik malzeme olarak tüketiyoruz. Bundan da somut bir değerlendirme ve sonuç alıcı bir siyasi strateji çıkmaz. 


Oysa üretilen mekânlar bir “şeyi” temsil ediyor. Bu nedenle, karşımızda kavranması gereken bir kent estetiği durduğunu söyleyebiliriz. Bu estetiği kavramadan temsil olunana dair söyleyebileceklerimizin son derece sığ kalacağını da... 


Bu sıkıntıdan hareketle bu denemede, yeni kent estetiğine dair iki meseleyi irdeleyen ham fikirlerimi paylaşmak istiyorum. 
Birinci mesele, temsil olunanın miladı. İkincisi ise, temsile formunu veren nostalji. 


İlk meseleden başlarsak yakın Türkiye tarihindeki sınıf mücadelesine yoğunlaşmalıyız. Bu açıdan kritik dönüşüm, günümüz muhafazakâr siyasetinin proletaryanın teveccühünü kazanarak sol siyaseti işçi sınıfı semtlerinde (diğer bir deyişle varoşlarda) ekarte etmesi. Bu süreç, kabaca 1975-1995 yıllarında varoşta gerçekleşen apartmanlaşma olgusu ile bağlantılandırılmalı. Apartmanlaşma kendiliğinden gerçekleşmedi. 
Bilakis, apartmanlar 1980'ler öncesi kente göçen kesimce gecekonduların yerine dikildi ve bu dönüşüm erken-dönem göçmenlere bu semtlerde önce iktisadi ve daha sonra siyasi güç sağladı. Bu kesim diğer sendikasız ve kayıt-dışı sanayileşme süreci yaşayan ülkelerde de ortaya çıktı ve kendisine siyaset meydanında yer açabilmek için yerelin kodlarından beslenen girift bir anlatı geliştirdi. Türkiye'de bu anlatının karşılığı siyasal İslam ya da İslamcılıktır. Hem birikim süreci içinde kritik bir rol edinebildiği hem de proletaryayı (kendi çıkarları doğrultusunda ve burjuvazi lehine) mobilize edebilen bir anlatı geliştirebildiği için bu kesimin bir toplumsal sınıf olduğunu iddia etmekteyim ve bir başka metinde bu sınıfı faburjuvazi olarak adlandırdım.? Eğer günümüzde muhafazakâr 


2 Balaban U. (2013) Faburjuvazi ve İktidar, Praksis 3212): 
11-63. 


kent estetiği üzerine bir tartışma yürüteceksek bu sınıfın sınıf mücadelesi tarihindeki rolünü irdelemeliyiz. 


Bu sınıfın temsilcileri İstanbul ve Ankara'yı 1994 yılından beri, yani 20 yıldır idare ediyorlar. Faburjuvazi bilhassa bu iki kentte 1975-1995 döneminde her yıl on binlercesini inşa ettiği varoş apartmanları- nın sağladığı kaynakla sınıflaşabildi. Faburjuvaların apartmanlarına yerleşen kiracıların ve faburjuvaların atölyelerinde çalışan işçilerin sağladığı gelir, bu sınıfın Türkiye'nin kaderine hükmetmesine izin verecek bir siyasi koalisyonu ve İslamcılık olarak adlandırdığımız kozmolojiyi kurmasına izin verdi. 
Bu sınıf, varoş apartmanını üreten koşulları kutsar ve bu sınıfın mimari ideası varoş apartmanıdır. 

Bu bağlamda ilgimi en çok çeken olgu, faburjuvazinin, ürettiği anıtsal mekânların formunu kendi varoluş nedeni olan mekânlara öykünerek şekillendirmesi... Biraz açmak gerekirse, “AkSaray” olarak adlandırılan yeni Cumhurbaşkanlığı Konutu, cüssesi irileştirilmiş vedış yüzeyi şaşalı şekilde süslenmiş bir varoş apartmanı olarak görülmeli. Çamlıca Caminin de, 1980'ler boyunca binlercesi inşa edilmiş olan (ve her biri aslında birçok ilginç detayı gizleyen) varoş camilerinin (aslında son derece soluk fakat aynı zamanda) iri bir kopyası olacağı anlaşılıyor... Yani öykünülenin, sınıfın doğuşunu sağlayan nesne (diğer bir deyişle, varoş apartmanı) olması neticesinde, temsil ile temsil edilen arasındaki ilişkinin fikir-nesne ikiliğinden (ideoloji-anıt) değil nesne-nesne ikiliğinden (varoş apartmanı-AkSaray) hareketle kurulduğunu görüyoruz. Bu nedenle, öykünülen ile temsil arasındaki ilişkiyi sözel olarak ifade etme gereği ve imkânı ortadan kalkıyor. 

Bu mekânsal pratiğin niteliği mimetiktir: Yani pratikten bağımsız bir anlatı/metin söz konusu değildir ve pratiğin kendisi, mesajı iletmek için yeterlidir. Tekel Direnişi, Gezi gösterileri ve diğer birçok işgal eyleminde çadırların göstericilerin mimetik performanslarının temel bir öğesi haline geldiğini görmüştük. Bu açıdan Gezi Park'ında kurulan çadırlar ile AkSaray arasında mekânsal pratik açısından ilginç bir benzerlik var. 


Fakat bu iki mekânsal pratik zıt hikâyeler anlatıyor ve birbirini yadsıyan ütopyalar üretiyor: Konuya faburjuvazinin ürettiği mekânlar bağlamında baktığımızda temsil ile temsil olunan arasındaki dolayımın cüsseye indirgendiği bir estetiğin izlerini sürmeye başlıyoruz. Aslında, “küreselleşmenin” türdeşleştirici etkisi de bu minvalde ele alınmalı. Bu denemenin amaçları uyarınca küreselleşme para-sermayenin üretken-sermayeye metamorfozunun sermaye birikiminde merkeziyet kazanması olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm cüsseye ilişkin saplantıları besliyor. Dolayısıyla cüsse saplantısını küreselleşmenin yol açtığı bu türdeşleşme süreciyle irtibatlandırabiliriz. Formun Varoş apartmanından kökenlendiğini unutmadan... 


Melih Gökçek'in katkıları da bu çerçeveden hareketle bilhassa vurgulanmayı hak ediyor. Bir vangard olarak gerçekleştirdiği atılımlar, varoştan devşirilmiş (ve Doğu Asya-Kuzey Amerika esinleriyle süslenmiş) formların metropoller dışında da tatbiki için uygun kullanım alanları yaratıyor ve bu sayede faburjuvazinin estetiği hegemonikleşiyor. Bu bağlamda, Anadolu kentlerinde Gökçek'in Ankara'daki atılımlarına gösterilen teveccühe ilişkin gözlemlerimin de bu denemede sunulan fikirleri olgunlaştırdığını vurgulamalıyım. 


Faburjuvazinin estetiğini kavrayamamamız ve bu sınıfın mekân üretim pratiklerini kestirmeden absürd olanla özdeşleştirmemizin temel nedeni ise ilgili mekânsal pratiğin mimetik niteliği. Yani bu estetiği kuranların “işin uzmanları” (yani mimarlar ve kent plancılar) değil, bizzat siyasi otoritenin temsilcileri olması. Beklentimiz, yeni kent estetiğinin kendisini “uzmanlarca” (yazılı) “metinlerde” “argümantasyon” formunda ifade etmesi. Oysa Gökçek'in şahsında planlayıcı, karar verici ve uygulayıcı tekleşmekte 


ve palyatif olan, süreklilik kazanmakta. Yani kavranılması gereken “hermönetik nesneler” değil, pratiğin kendisi... 

Mekânsal pratiğe ilişkin yukarıda bahsedilenlere katkı yapabilmek içinse ikinci meseleye yani temsil olunana ilişkin nostaljinin temsil üzerindeki etkisine bakmalıyız. Bu meseleyi burada kapsamlı bir şekilde ele alamayacağım fakat ilişkinin kurulma biçimine dair şunu söyleyebilirim: Gözlemlediğimiz ve absürd olmakla itham ettiğimiz, vernaküler bir mimari... Mimarı olmayan, “eleştirilebilecek” bir metinden kaynaklanmayan ve kendi tarihsel kökenlerini mitler - den hareketle kuran bir mekânsal pratik... 


Dolayısıyla, bir varoş apartmanının temsili olan AkSaray'ın kökenlerini de “vernaküler olan”da aramalıyız. Vernaküler, farklı seçenekler arasında “en güzelinin” hangisi olduğuna karar vermemize yardımcı olan kolektif hafızanın bir ürünüdür. Bilhassa yazılı olmadığı için belirleyicidir çünkü yadsınabilecek bir argüman tarafından kurulmaz. 
Bu durumda, bu kolektif hafıza hangi zaman dilimine atıfta bulunmaktadır? Bu sorunun cevabı fabur juva abidelerine formunu veren miti tarif etmeye yardımcı olabilir. 


Evet, İslamcı kent estetiğini kuranlar sözel atıflarını Selçuklu ve Osmanlı'ya vermekte ve (eskiyi restore eden) “yeni bir rejimi” müjdelemekteler fakat işin uzmanları bahsedilen atfın bilhassa üretilen anıtsal mekânların mimari nitelikleri ile uyuşmadığını düşünüyorlar: İstanbul-Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii, uzmanlar arasında ortaya çıkan bu mutabakatın geçerliliğini destekleyen bir örnek olarak sunulabilir. 


O zaman, soruya yeni kent estetiğini kuran failin, yani faburjuvazinin kolektif hafızasını şekillendiren zaman dilimine yoğunlaşarak cevap arayalım. Faburjuvazinin kolektif hafızası 1980'lerde şekillendi. Bu dönemde, apartman ve atölye sahibi olan bu kesim, hızla zenginleşti, siyasi güç elde etti ve (liberal aydınların tutumundan anlaşıldığı üzere) burjuvazinin desteğini kazandı. 
Tüm bunlar, varoşta proletaryanın günde- 


lik yaşamına ilk elden müdahil olabilmenin faburjuvaziye sunduğu getirilerdi. Ve faburjuvanın altın çağı olan 1980'lerde varoş apartmanı, bu sınıfın proletarya üzerindeki iktisadi ve siyasi hegemonyasının pratik bir gereciolmasının yanı sıra bu hegemonya- nın mekânsal izdüşümüydü. Bu altın çağ, sonraki onyıllarda faburjuvazinin estetiğini kurdu. Parantez içinde, TOKİ mimarisi de aslında bu kolektif hafızanın bir ürünü olarak seçildi. 


Fakat o dönem sona erdi: Artık faburju- 


vazi, burjuvazi ve proletarya arasındaki ilişkinin yeniden tariflendiği bir dönem içindeyiz. Ve sınıf oluşumuna ilişkin koşulların dönüşümü, kolektif hafızanın nostaljiler üretmesi için uygun zemini hazırlar. Bu nedenle, mevcut haliyle absürd olarak tanımlama kolaycılığına kaçtığımız kent mekânları, Osmanlı ya da Selçuklu mimarisinin soluk bir temsili ya da “kurulmakta olan/restore edilen yeni bir rejimin müjdeleyicisi” değil, faburjuvazinin 1980'ler nostaljisinincisimleşmesidir. AkSaray bir varoş apartmanıdır... 
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AKP'nin Osmanlı mimarisi: 
Neoliberalizme atılmış muhafazakâr cila 


ULAŞ BAŞAR GEZGİN 


AKP'nin yıllanmış iktidarında, neoliberalizmle muhafazakârlığın içiçe geçtiği; muhafazakârlığın neoliberal yorumundan çok, neoliberalizmin muhafazakar yorumu- nun egemen olduğu bir pratik içinde yaşıyoruz. Yani sözkonusu olan, muhafazakârlığın temel alınıp ona neoliberal bir cila vurulması değil; neoliberalizme muhafazakâr bir cila atılması. Hal böyle olunca, aslında, muhafazakâr mimari ya da kent pratikleri gibi bütünlüklü bir yapıdan bahsetmek zorlaşıyor. AKP döneminde, kapitalist mimaride köklü değişiklikler görmüyoruz ve Osmanlı-Selçuklu mimarisinin de konut tipolojilerini etkilemek yerine, cephelere ve mimarinin yan alanlarına (örneğin süslemeler ve süs eşyaları!) etki ettiğini görüyoruz. Belki AKP'nin konut tipolojisi üstündeki bu etkisizliğinin tek istisnası olarak camiler anılabilir. 
Ancak, camilerin çoğunlukla Osmanlı mimarisinde bulunan tarihsel çeşitlilikten uzak olduğunu (örneğin, Ortaköy ve Nuruosmaniye gibi barok camiler ya da Ermeni mimarların inşa ettiği camiler), birbirinin kopyası modellerin uygulandığını ve bu birbirinin tıpkısı gibi olma halinin AKP'nin destekçileri tarafından hiç yadırganmadığını görüyoruz. 


AKP'nin Osmanlı cilası yerine bir Os- 


1 Paşabahçe'nin Osmanlı koleksiyonu adı altında piyasaya sürdüğü Osmanlı nesneleri. bu açıdan incelenmeye değer; ancak, bu yazının kapsamının dışında kalıyor. Bu nesnelerin katalogu için bkz. http://www.pasabahcerma- gazalari.com/images/onlinekatalog/osmanlikatalog.pdf 


manlı mimarisine sahip olduğu iddiasının doğru olabilmesi için, birinci olarak, mimarinin ve şehir plancılığının mimarlık ve kent tarihi araştırmalarına dayanması; ikinci olarak ise, Osmanlı tarihinin hangi döneminin baz alındığının kararlaştırılması gerekmektedir. AKP dönemi şehir plancılığı ve mimari uygulamalarının bunun tersine ne tarihi temel aldığını ne de Osmanlı'nın belli bir dönemine odaklandığını görüyoruz. Tersine, Osmanlı mimarisinin, yalnızca, rantı azaltmadığında (çünkü tarihi binalar birörnek betonarme TOKİ'lere göre çok daha masraflıdır) ya da rantı arttıracağı beklendiğin- de (örneğin, Osmanlı modelinin üst sınıftan “'muhafazakârlar'a konut satışı için bir artı olması) uygulamaya konduğu anlaşılıyor? 
Osmanlı'da tek bir mimari akımın değil Lale Devri'nden başlayarak birçok mimari akımın katman katman birarada yer aldığı düşünülünce, aslında yekpare bir Osmanlı mimarisinin de Osmanlı cilasının da sözkonusu olamayacağı ortaya çıkıyor. 


AKP'nin o Osmanlıcılığıyla o neoliberalizminin çok kez çatıştığını ve bu çatışmanın galibinin her zaman neoliberalizm olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki, Erdoğan'ın selefi olarak gördüğü Menderes, yol yapmak için cami yıkmıştır; Erdoğan rejimi de İstanbul silüetinin bozulmasına ve tarihi yapıların kapitalistler eliyle yağmalanmasına göz yummuştur. Tarihi yarımadadaki dönüşüm, Vahdettin Köşkü, Hüseyin Avni Paşa Köşkü vb., ilk akla gelen örnekler. Şu rahatlıkla söylenebilir ki, AKP döneminde İstanbul'da dikilen gökdelenlerin ve açılan AVM'lerin toplam metrekaresi, aynı dönemde inşa edilen camilerin metrekaresinden kat kat daha fazladır. AKP döneminde, İstanbul, bu göstergelere bakılırsa, bir İslam kentinden çok bir finans ve tüketim mabedine dönüştürülmüştür. Ataşehir'de boy olarak çevredeki yüksek binaların altında kalan cami (Ataşehir Mimar Sinan Camisi) tam da AKP'nin 


2 Bkz. Kurtköy'deki Osmanlı Sarayı projesi. http://www. 
sabah.com.tr/ekonomi/2011/08/05/delmardan-kurtko- ye-osmanli-sarayi 


fıtratında neoliberalizmin muhafazakârlığa göre daha baskın bir gen olduğunu göstermektedir. Çamlıca'da inşa edilmekte olan caminin altında AVM olacağına yönelik iddialar datam da bu genetik karışıma karşılık gelmektedir. Bu cami, yine AKP döneminde yaygınlaşan cami altı market furyasının en büyük simgesi olarak bize Mekke'de olduğu gibi, rant hırsının din aşkına göre daha baskın olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktır.? 

Ayasofya Camisi'nin minaresinin yüksekliği 82 metre; Sultanahmet Camisi'ninki 
73 metre ve Süleymaniye'ninki 72 metredir. Bunların biri, Bizans'tan devralınmış (minare eklenmiş); diğer ikisi ise, Osmanlı döneminde yapılmıştır. 2012'de açılan Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nin minare yüksekliği de 72 metredir. 2011'de açılan 66 
katlı Sapphire, 261 metre; yükseklikte onu izleyen 54 katlı Anthill Residence 1 ve 2, 
195 metredir. Bunların dışında Trump Towers gibi birçok biraz daha alçak, irili ufaklı gökdelen, AKP döneminin anıtlarıdır. Somalı işçilerin canı, kanı ve teri pahasına ve onların üzerinden yükselen Spine Tower ise, yalnızca AKP'nin neoliberalizminin emekle ilişkisine ayna tutmamakta; aynı zamanda, neoliberalizmin muhafazakârlık üstündeki egemenliğini bir kez daha sergilemektedir. 
Osmanlı döneminde gökdelenler ve AVM'ler olmadığına göre, AKP döneminin Osmanlı şehirciliğini canlandırdığı iddiasını geçersiz saymamız gerekiyor. 

Osmanlı döneminde İstanbul nasıl bir yerdi? Ne tür mimari pratiklere ve şehircilik uygulamalarına kiracıydı? Bu sorunun tek bir yanıtı olamaz; çünkü yukarıda belirtildiği gibi, Osmanlı dönemi İstanbul mimarisi ve şehirciliği, yekpare değildi; ardıl katmanlar- dan ve eşzamanlı çeşitlemelerden oluşuyordu. Ancak, yine de, belli süreklilik noktaların- dan söz edebiliyoruz: Osmanlı'da AVM'lerin yerine çarşıların olduğunu görüyoruz. Bugüne çok az değişiklikle gelen Kapalıçarşı ve 


3 Mekke'nin gökdelenleşmesiyle ilgili olarak bkz. http:// 
www.e-skop.com/skopbulten/mekkenin-saati-kiblesi- sasmak/444 ve http/www.arkitera.com/haber/5455/ mekkenin-yeni-yuzu--devasa-ve-suslu- 


Mısır Çarşısı gibi yapılar, AKP döneminin tüm Osmanlıcılığı'na ve muhafazakârlığına karşın örnek almadığı ve yenilerini planlamadığı yapılar olarak bize bir kez daha AKP'nin derdinin Osmanlı'yı diriltmek olmadığını göstermektedir. Osmanlı, kimi camileri kilise olarak devralmış, onlara minareler eklemiş; bunu yaparken, Bizans mimarisinden de etkilenmiştir. “Batı'nın ‘ahlaksızlığın’ değil bilimini almış”; özellikle kubbe kurulumun- da, Bizanslı mimarların yarattığı olanakları benimsemiştir. Osmanlı üstündeki bu Hıristiyan mimari etkisi, daha sonra da sürmüş; Rum ve Ermeni mimarlar, yukarıda anıldığı gibi, cami yapımında bile görevlendirilmiştir. Oysa bugün bir camiyi bir Hıristiyan'ın inşa etmesi, büyük tepkiyle karşılanacaktır. 
AKP gerçekten Osmanlıcı olsaydı; bugün Il. 
Abdülhamid'in döneminde anıtsal eserlere imza atmış Balyan ailesi gibi gayrı-müslim bir mimar (ya da yeni iddialara göre müteahhit) zümresinin elinde Avrupa'dan daha Avrupalı, Avrupa sanat akımlarının etkisin- de, ancak yerel öğeler de kullanan bir mimariyle karşılaşacaktık. Ancak, görülüyor ki AKP, bir yandan Il. Abdülhamid'i överken, bir yandan da onun mimari uygulamalarının kıyısından köşesinden geçmemektedir. 
“Osmanlı mimarisi'nden anlaşılan, bu Avrupa mimarisiyle komşuluk yerine, Osmanlı mimarisinin ne olduğu belli olmayan, özüne dönüşe yönelen bir özcü anlayış olmaktadır. 
O öz belli olmadığı için, bu mimarinin etkileri, bir tek camilerde ve cephelemelerde (cila ya da süs) görülmektedir. 


Aslında, Osmanlı mimarisi kavramını tarihsel diyalektik açısından yeniden kavramsallaştırmamız da gerekmektedir. Bu mimari, saray mimarisi, resmi mimari ya da devlet mimarisi olarak mı tariflenmelidir; yoksa Osmanlı uyruklarının tüm mimari eserleri kapsanmalı mıdır? Osmanlı gayrımüslimlerini, Osmanlı sivil mimarlarını ve Alevi mimari eserlerini nereye koyacağız?” 


4 Bu vesileyle “Alevi mimarisi’ ve ‘cemevi mimarisi” gibi 
kavramların ne kadar az çalışıldığını görüp hayrete düşüyoruz. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, “81 ilde toplam 937 cemevi var; 31 ilde cemevi yok ve Tokat, 172 ce-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Bir eserin Osmanlı mimarisine girip girmediğini saptamak için, kimin fonladığına mı bakmalıyız? Bunlar, saray, camii, kışla vb. 
örneklerde yanıtlaması kolay sorular. Ancak, iş, konutlara ve gayrımüslimlerin inşa ettiği devlet binalarına geldiğinde, durum karmaşıklaşıyor. Bu soruların burada kısaca yanıtlanması olanaksız. Ancak, kapsamlı bir akademik çalışmada bu konuların yer alması, oldukça isabetli olur. 


AKP döneminde, bu 'cila olarak Osmanlı ve İslam’ anlayışının çarpıcı bir örneğiyle yazımıza noktayı koyalım: 2013'te karakolların Osmanlı mimarisine göre 'cephe'lenmesi önerileri gündemdeydi.» Bunun doğrudan neoliberal bir karşılığı olmasa da, simgesel bir boyutu bulunmaktadır: 90'lara dönüşün konuşulduğu bugünlerde, bu 1990'lara değil 1890'lara dönüş hamlesi öncelikle AKP'nin “devlette süreklilik esastır” pergelini Osmanlı'ya kadar açması olarak 


mevi ile ilk sırada” (bkz. http://emlakansiklopedisi.com/ wiki/cemevi-mimarisi-nasildir-cemevi- sayisi-kactir ). İlk cemevinin 800 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor (bkz. 
http://www.malatyahaber.com/haber/bu-bilinen-en- eski-cemevi ). Mimarisiyle ilgili neredeyse hiç bir çalışma olmayan bu 937 cemevine karşılık. sayısı Türkiye genelinde 84.684 ve İstanbul özelinde 3,087 olan camiler üstüne çokça mimarlık araştırması bulmak olanaklı. 


5 Bkz. http//www.hurriyet.com.tr/gundem/22404749.asp 


tariflenebilir. Ayrıca, bu uygulama, güvenlik güçlerinin Osmanlı'ya aidiyetini güçlendirebilir. Hukuğun kırıntısının bile olmadığı, adil yargılamanın herhangi bir öğesinin bile bulunmadığı o koyu günlere dönüşe karşılık gelen bu durum, yalnızca karakolları cephelemeyecek, aynı zamanda toplumu da cepheleyerek kutuplaştıracaktır. 


Özetlemek gerekirse, bu yazıdaki temel görüş, AKP döneminde Osmanlı mimarisinin dirilişi gibi bir durumun sözkonusu olmadığı ve bunun yerine, camilerle ilgili gelişmeler yaşanıp Osmanlı'nın yapılarda bir cila gibi kullanıldığı biçimindedir. AKP dönemi, neoliberalleşen bir muhafazakârlığı değil, muhafazakârlaşan bir neoliberalizmi temsil ettiğinden, mimaride Osmanlılaşma, yalnızca cila düzeyinde gerçekleşmektedir. 
Çoğu zaman Osmanlı dönemi eserleri de dahil olmak üzere tarihi eserleri AKP'ye karşı koruyanların muhafazakârlar değil, AKP karşıtı muhalifler olduğu düşünülürse, aslında kimin tarihe daha çok değer verdiği bir kez daha anlaşılır. “AKP döneminin mimari simgeleri, camilerden çok gökdelenlerdir” denebilir. 
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Kent sahnesinde metafor ve gerçek 


KUBİLAY ÖNAL 


“Bir kentin manzarası 50 yılda, kimliği 
500 yılda oluşur” 


Biçimlerin, isteğimize bağlı olmadan algı duvarlarımızı hızla delip geçtiği kentlerde yaşıyoruz artık. Herkesin satın alabileceği biçimlerin olduğu bir kolajın içinde buluyoruz kendimizi. Kentin, “ortak yaşam alanımız olduğu"nu unutarak adeta... 


Metafor ve gerçek arasındaki bağın neredeyse kopma noktasına geldiği kenti “sahne'ye çeviren bu durum?, aslında “pazarlama” ideolojisinin “muhafaza” edilmesinin de koşullarını oluşturuyor. Özgürlüğümüz bize sunulan metalar üzerinde seçme olasılığımıza indirgenmiş durumda. 
Dolayısıyla tüm ideolojiler de biçimleriyle bir marka değeri taşıyor; pazarlanabilir olmanız yeterli, yani her yol denenerek tüketim serüvenine katılacak alıcı potansiyeliniz. 


Neoliberalizmle birlikte kentlerin örgütlenmesinin, üretim esaslı olmaktan daha çok sermayenin dolaşımını esas almaya başlamasıyla hızlanan bu süreci, kentlerin de “markalaşarak” yarışması dinamize ediyor. Bu sistemik yarışın baş aktörü olan kentlerin, artık bir medya işlevi de görerek bir sahneye ya da ekrana dönüştüğünü, her şeyin olduğu gibi, tüm değerleriyle birlikte kendisinin de hızla metalaştığını söyleyebiliriz. 

Etkileşimin hızını artıran bu durum kül- 


*  Y Mimar / TMMOB Mimarlar Odası İstanbul BK Şb.Y.K. 
Başkan Yardımcısı 

1 Bir Japon atasözü; 1999 Depremleri sonrasında 
Kobe'den gelen Japon mimarlarla yapılan çalıştayın notlarından... 


2 David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, 
Dördüncü Basım, Kasım 2006, İstanbul. 


türel olarak kentin estetik algısını da değiştiriyor kuşkusuz. Sermaye ve insan dolaşımının mekânsal karşılıkları, o yere (kültüre) ait olmayan birçok “kopya” görüntüye dönüşebiliyor. Günlük yaşamımızda “Ortadoğu” kültürlerine yönelik göndermelerin olduğu biçimlerle daha sıkça karşılaşmaya başladık. 
Bu noktada, İstanbul örneğinden yola çıkarak sermaye hareketlerinin niteliğine bakarsak, çoğu kez bize “muhafazakâr” söylemle sunulan kentsel projelerin ardında, zengin Arap (İslam) ülkelerinin “kayıt”sorunları bulunan sermayesinin çekilmesi gayreti bulunduğunu görebiliriz. 


Bu gayretin 1985-1990 arası Özal-Dalan döneminde, Essen Planı (Beyrutlaşmak-Tarlabaşı yıkımları) ve Sevda Tepesi örneğiyle (sonuçlanmamış olsa da) başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Planlama literatürüne turizm odaklı “Ayrıcalıklı İmar Planları"nı kazandıran bu eğilim ciddi anlamda kentsel kimlik kaybına yol açmış, ancak Gökkafes (yıkım kararı tescillenmiş), Park Otel (üst katları yıkılmış) gibi örneklerle ülkemizdeki “kamu yararı” odaklı mücadele zemininin kaynaklarını oluşturmuştur. 


AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte, İstanbul'un markalaşma serüveni bir başka boyuta sıçramış, uluslararası sermayeyi ve müteahhitleri İstanbul'a çekmek üzere projelendirme süreci yeniden hızlanmıştır. Bir yandan Tepebaşı'nda müze (Frank Gehrysonuçlanamamış), Küçükçekmece-Kartal vb. “mega” kentsel tasarım projeleri (Zaha Hadid, Kean Young) ile uluslararası yıldız mimarların imajları kent kolajına yapıştırılmak istenirken, diğer yandan Dubai Towers örneğinde olduğu gibi kopya projeler ile (Dubaileşmek-yargının plan iptali kararı) yükselen Körfez sermayesi imajı eklenmek istemiştir. 
Ancak bu dönemde açıktan bir İslami ya da muhafazakâr ideolojik bir pozisyon oluşturulduğunu tam olarak söyleyemeyiz. 

2007-2008 yıllarındaki ABD merkezli Mortgage Krizi sonrasında, ülkemizde yaşanan “teğet” krizin doğrudan ironik bir biçimde “kentsel dönüşüm” adı verilen daha 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içe dönük imarlaşma serüvenine yöneldiğini görüyoruz. Ancak bunun daha hızlı bir biçimde uygulanması için kısmi engeller oluşturan mevcut “hukuk” araçları değiştirilmiş, 
2010 Anayasa değişikliği sonrasında hukuk 
sitemimiz yenden örgütlenmiş, 2011 genel seçimleri ile birlikte uluslararası destekli “çılgın projeler” kamuflajı ile inşaat sektörü önündeki engeller kaldırılarak (meslek odalarının denetim işlevi de ortadan kaldırılması için düzenlemeler yapılarak) otoriterleşme eğilimi güçlendirilmiştir. Bu bağlamda, giderek mevcut iktidar söyleminin, daha çok operasyonları maskelemek amacıyla “ideolojik” referanslara daha net biçimde sarıldığını söyleyebiliriz. 

Bilimden sanata kadar yaptığı birçok düzenlemeyle, her değeri piyasalaşmaya açarak iktidarını sağlamlaştırmak isteyen AKP, bu dönemde ürettiği projeleri, daha yoğun biçimde gizli ya da açık olarak “Yeni Türkiye'nin hesaplaşması” formatında sunmaktadır. Biçimsel olarak bu formatı içerse bile detaylı bir biçimde incelendiğinde bu projelerin. uygulamaya zorunlu olduğu ekonomik programın sonuçları olduğunu anlıyoruz. 


Örneğin, Çamlıca Camisi olarak sunulan proje ile Çamlıca yamaçlarının olasılıkla Arap sermayesine sunulması için turizm alanı olarak yağmaya açılması gizlenmektedir. Taksim yayalaştırma(?) ve Topçu Kışlası AVM projesi ile Beyoğlu'nun tümüyle “turizm bölgesi” haline getirilmesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin önemli bir parçasının kişiye özel bir yerleşme (nasılsa bir anda Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen) haline getirilmesi ile bugüne özgü sembolik karakterinin yanında “talan ekonomisi”nin meşrulaşması anlamına geldiği açıktır. 


Bu üretimlerin biçimsel sonuçları, gelenekten geleceğe uzanan mimarileri değil, çoğu kez geçmişe metaforik olarak yaslan- 


maya çalışan, eklektik ve “her şeyin gittiği” piyasada artarak saldırganlaşan bir arsızlıkla üretilen “postmodern” durumun göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yeni dünyanın (pazarlama merkezli) imgelemi, eski dünyanın (modern kapitalizmin kendini meşrulaştırma iddiası: insanlığın evrensel idealleri) imgelemiyle çatışmaktadır doğal olarak... 


Yaşam çevrelerimizin yok olması sonucunu doğuran bu durum. yakında “derin bir soluk almamızı” da engelleyecek gibi. Çamlıca, Validebağ gibi alanlarda yapılan camimescit bazlı dini; Vahdettin Köşkü, Topçu Kışlası vb. gibi Osmanlı referanslı; "AkSaray” gibi AOÇ talanı Cumhuriyetle hesaplaşma içeren operasyonlar, muhafazakâr gibi görünmekle birlikte aslında metalaşma sürecinin biçimsel sonuçlarını oluşturuyor ve yaşam alanlarımızı yok ediyor. 


Peki, muhafazakârlık klasik biçimiyle “geçmişe ait değerlerin” korunması anlamına gelmiyor muydu? Uzmanı olmayan Koruma Kurullarıyla korunamayan geçmiş, tarihi yarımadayı ezen Haliç Metro Köprüsü.Zeytiburnu'ndaki gökdelenler, Boğaziçi'nin görüntüsünü değiştiren Safir, Zorlu ve benzerleri binalar için ne diyeceğiz? 

Bizim gibi sistemik aktör olabilmeyi “inşaat sektörünün" özgürlüğüne bağlayan ekonomiler, pazarı çeşitlendirecek değişik enstrümanlar üretmeyi (bu arada gerçek olmayan ideolojik performansları içerecek şekilde- son olarak Küba'da Cami yapıyoruz!..) becermek zorundadırlar. Ancak bu süreçte Beyrutlaşarak, Dubaileşerek, Manhattanlaşarak ya da hiç kuşku yok yeniden Boğazlaşarak (Yeni Boğaz Projesi) üretilenlerle İstanbul, biçimler deryasında muhafazakârlaşamayacak, ama meta tüketim sarmalında yaşam çevrelerini ve kentsel kimliğini hızla yitirecektir. 


yükselen çığlık 


İRAN SİNEMASI 
ÜZERİNE DENEMELER 
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LÁ) Art Nouveau'nun, Bauhaus'un ve daha birçok hareketin değişik yollarla üstlendiği, sanat ile hayatı birleştirme yönündeki kadim proje nihayetinde hayata geçirilmiştir -ama avangardın özgürleştirici emelleri doğrultusunda değil, kültür sanayisinin amansız buyrukları doğrultusunda. 
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